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800 jaar Sint Franciscus en 800 jaar 
franciscanen: een levende erfenis van 

eenvoud, vrede en broederschap. 
 

Het vieren van 800 jaar Sint Franciscus en 
800 jaar franciscanen is meer dan een 
historisch moment. Het is een herinnering 
aan de kracht van een leven dat radicaal kiest 
voor liefde. Franciscus van Assisi blijft een 
gids voor onze tijd: een tijd die snakt naar 
verbinding, naar zachtheid, naar hoop. Zijn 
boodschap is geen echo uit het verleden, 
maar een levend kompas voor de toekomst. 
 
Acht eeuwen zijn verstreken sinds Franciscus 
van Assisi zijn revolutionaire keuze maakte: een 
leven van radicale eenvoud, diepe 
verbondenheid met alle schepselen en een 
onvoorwaardelijke inzet voor vrede. Wat begon 
als het persoonlijke avontuur van een jonge 
Italiaan uit een welgestelde koopmansfamilie 
groeide uit tot een wereldwijde beweging die 
vandaag nog steeds miljoenen mensen 
inspireert. Het 800-jarig jubileum van zowel Sint 
Franciscus als de franciscaanse beweging 
nodigt uit tot reflectie: wat maakt deze figuur en 
zijn erfgoed zo krachtig dat ze acht eeuwen lang 
relevant zijn gebleven? 
 
De ommekeer van Franciscus: van 
koopmanszoon tot broeder van allen. 
Franciscus werd rond 1181 geboren in Assisi, 
een stadje in Umbrië dat toen werd gekenmerkt 
door sociale spanningen, oorlogen en een 
groeiende kloof tussen rijk en arm. Als zoon van 
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een succesvolle handelaar leek zijn toekomst verzekerd. Hij genoot van het leven, van 
feesten, van status en van dromen over ridderlijke roem. Maar de realiteit van oorlog 
en gevangenschap bracht hem tot stilstand. In die periode van innerlijke crisis begon 
hij te luisteren naar een andere stem: die van het evangelie. 
Zijn beroemde ontmoeting met de melaatse, die hij ondanks zijn afkeer omhelsde, werd 
een keerpunt. Franciscus ontdekte dat echte vreugde niet lag in bezit of eer, maar in 
het herkennen van Christus in de kwetsbare mens. Zijn radicale keuze om afstand te 
doen van zijn erfenis en in armoede te leven, was geen vlucht uit de wereld, maar een 
terugkeer naar haar diepste waarheid: dat alle mensen broeders en zusters zijn. 
 
De geboorte van een beweging 
Rond 1209 verzamelde Franciscus zijn eerste broeders. Ze waren geen monniken die 
zich terugtrokken in een klooster, maar reizende predikers die te voet door dorpen en 
steden trokken. Hun boodschap was eenvoudig maar revolutionair: vrede, verzoening, 
zorg voor de armen en eerbied voor de schepping. 
De beweging groeide razendsnel. Mannen en vrouwen uit alle lagen van de bevolking 
sloten zich aan. Clara van Assisi stichtte de vrouwelijke tak, de clarissen, terwijl leken 
zich aansloten bij de Derde Orde, een manier om franciscaans te leven binnen het 
gewone gezins- en beroepsleven. 
In 1223 keurde paus Honorius III de definitieve Regel van Franciscus goed. Dat 
moment – nu 800 jaar geleden – markeert het officiële begin van de franciscaanse 
familie zoals we die vandaag kennen. 
 
Een spiritualiteit die de wereld veranderde 
De kracht van de franciscaanse spiritualiteit ligt in haar eenvoud. Ze is niet gebouwd 
op ingewikkelde theologische systemen, maar op een manier van kijken. Franciscus 
zag de wereld als een geschenk, niet als een bezit. Hij zag mensen niet als 
concurrenten, maar als broeders en zusters. Hij zag de schepping niet als een middel, 
maar als een familie van levende wezens die samen God weerspiegelen. Voor 
Franciscus was armoede geen doel op zich, maar een weg naar vrijheid. Door niets te 
bezitten, kon hij alles ontvangen. Zijn armoede was een protest tegen de groeiende 
materialistische cultuur van zijn tijd – een protest dat vandaag misschien nog urgenter 
klinkt. Franciscus was een van de weinige middeleeuwse figuren die actief probeerde 
vrede te stichten in een tijd van kruistochten. Zijn ontmoeting met sultan Malik al-Kamil 
in 1219 is een van de meest indrukwekkende voorbeelden van interreligieuze dialoog 
avant la lettre. Hij ging niet om te bekeren, maar om te ontmoeten. Lang voordat 
ecologie een begrip was, sprak Franciscus over “broeder zon” en “zuster maan”. Zijn 
Zonnelied is een lofzang op de verbondenheid van alle schepselen. In een tijd van 
klimaatcrisis klinkt zijn stem opnieuw krachtig en profetisch. 
 
800 jaar franciscanen: een geschiedenis van nabijheid 
Door de eeuwen heen hebben franciscanen zich gevestigd op plekken waar nood was: 
in ziekenhuizen, in arme wijken, in missiegebieden, in conflictzones. Ze waren 
biechtvaders, wetenschappers, kunstenaars, diplomaten en sociale vernieuwers. Hun 
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geschiedenis is rijk en veelzijdig. Franciscanen speelden een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van universiteiten, zoals in Parijs en Oxford. Ze waren pioniers in de studie 
van natuurwetenschappen en filosofie. Denk aan Bonaventura, Duns Scotus en Willem 
van Ockham. Vanaf de 13e eeuw trokken franciscanen naar Azië, Afrika en Amerika. 
Ze waren vaak de eersten die inheemse talen leerden, lokale culturen respecteerden 
en opkwamen voor de rechten van onderdrukte bevolkingsgroepen. Vandaag zijn 
franciscanen actief in vredeswerk, ecologische projecten, vluchtelingenopvang, 
pastorale zorg en onderwijs. Hun aanwezigheid is vaak bescheiden, maar diep 
geworteld in de franciscaanse traditie van nabijheid en dienstbaarheid. 
 
De blijvende actualiteit van Franciscus 
Waarom blijft Franciscus 800 jaar na zijn dood zo’n aantrekkingskracht uitoefenen? 
Misschien omdat hij iets belichaamt waar de moderne mens naar verlangt: 
authenticiteit. In een wereld die draait om consumptie, competitie en snelheid, herinnert 
Franciscus ons aan wat echt telt. 
Zijn keuze voor stilte, eenvoud en aandacht staat haaks op de hectiek van vandaag. 
Hij nodigt uit tot vertraging en tot het herontdekken van innerlijke ruimte. 
Franciscus leert dat niemand op zichzelf staat. Zijn visie op broederschap – tussen 
mensen, tussen religies, tussen mens en natuur – is een krachtig antwoord op 
polarisatie en individualisme. 
De franciscaanse zorg voor de schepping is actueler dan ooit. Paus Franciscus verwijst 
in Laudato Si’ expliciet naar zijn naamgenoot als inspiratiebron voor een ecologische 
bekering. 
 
Een erfenis die blijft groeien 
Acht eeuwen franciscanen betekenen acht eeuwen verhalen: van broeders en zusters 
die in stilte en eenvoud het evangelie leefden. Hun erfenis is niet af. Ze groeit verder 
in nieuwe vormen van gemeenschap, in lekenbewegingen, in jongeren die zich laten 
inspireren door duurzaamheid en solidariteit, en in iedereen die zich aangesproken 
voelt door de franciscaanse manier van kijken. 
Franciscus zelf zou waarschijnlijk verbaasd zijn dat zijn kleine beweging 800 jaar later 
nog steeds bestaat. Maar misschien zou hij vooral blij zijn dat zijn droom – een wereld 
van vrede, eenvoud en broederschap – nog steeds mensen raakt en in beweging zet. 

 
 

Vrede en Alle Goeds! Paul Renders ofm, aalmoezenier, 

P. Jozef + P. Silveer +, P. Paul, volgelingen van Jezus Christus, geïnspireerd door Franciscus van 
Assisi. 
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OVERLIJDENS 
Pater Theo Fonteyn SJ, Pater Jezuïet van het 
gemeenschaphuis Xaverius in Capenberg, Priester in de 
Sociëteit van Jezus. Geboren te Lommel op 25 oktober 1937, in 
de Sociëteit ingetreden op 15 oktober 1963, priester gewijd op 11 
juli 1970 en is overleden te Boechout op 3 april 2026. Dit melden 
u: Pater Marc Desmet SJ, Regionaal Overste van de Jezuïeten 
in de Lage Landen De Jezuïetengemeenschap ‘Xaverius in 

Capenberg’ Hendrik Theophiel Fonteyn (†) en Anna Cuypers (†), zijn ouders. De broers 
en zussen, kinderen en schoonkinderen. Vrijwilligers van buurtwerk Onze Dokken en 
vzw De Bron. De plechtige eucharistieviering waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
vindt plaats op zaterdag 11 april 2026 om 11 uur in de kapel van WZC Huize Stracke 
te Boechout, Borsbeeksesteenweg 45. De teraardebestelling zal plaatsvinden op 
dinsdag 14 april 2026 om 11 uur op de begraafplaats De Jacht te Heverlee. 
 

Maria Mertens, echtgenote van Armand Prud’homme, oud 
varende. Geboren te Schoten op 27 februari 1940 en van ons 
heengegaan in WZC ‘t Zand te Antwerpen op 4 april 2026. 
Maria leeft verder in de harten van: haar echtgenoot Armand 
Prud’homme, haar dochter, schoonzoon en kleindochters 
Jean-Marie en Pascale Deroo - Prud’homme, Marie Deroo, 
Liesbeth Deroo. U wordt vriendelijk uitgenodigd tot de 
uitvaartliturgie op zaterdag 18 april 2026 om 11 uur in de Heilig-

Kruiskerk, Dorp Oost 2 te Zwijndrecht. De urne van Maria zal bewaard worden in 
familiekring. 
 

Jean Janssens, echtgenoot van Rolande Romand, oud 
varende. Geboren te Namen op 20 mei 1934 en overleden in 
ZAS Cadix te Antwerpen op 11 april 2026. Dit melden u: 
Rolande Romand, zijn echtgenote; Christinne Debuy (†), 
Michel Debuy, Tony en Linda Debuy - Vanaert, Stefaan Debuy 
en Stephanie Pynenborg en dochtertje Margaux, Christophe 
Debuy en Jason Jaspers, Axel Debuy, zijn kinderen, 
kleinkinderen en achterkleindochtertje. De uitvaartliturgie rond 

de asurne zal plaatsvinden in ‘t Kerkschip, Sint-Jozef, Houtdok - Noordkaai 25 (aan de 
Mexicobruggen) te Antwerpen op DINSDAG 21 APRIL 2026 om 11 uur. De asneerlating 
gebeurt aan de Schelde op de asbezorgingssite “Memento Scaldis” te Antwerpen, 
ingang aan de Gerlachekaai ter hoogte van de Lakenstraat om 18 uur.  
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Hilda Heeren, echtgenote van Toon Janssen, oud varende. Geboren te Kruibeke op 9 
juli 2026 en overleden te Roermond op 15 april 2026. Dit melden u: Toon Janssen zijn 
echtgenoot, Mariane en Bart haar kinderen, Merlijn, Yelina haar kleikinderen. De 
uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 23 april 2026 om 11u00, in de 
parochiekerk H. Gertrudis, Kerkplein, Maasbracht. Aansluitend zal Hildanaar het 
crematorium worden gebracht in Roermond. 
 

Gaby Van Heffen, weduwe van Henri Notterdaeme. 
Schipperin op rust m/s Hermine. Gaby leeft verder in het hart 
van Geert en Irma Meiresonne – Notterdaeme, Rudy en 
Brigitte Notterdaeme - Van Vlierberghe haar kinderen; Jerry 
en Sophie Noppe - Knijff en zoon Emiel, Olivier en Jana de 
Smet - Meiresonne en kinderen Léonie, Marie-Lou en Romée 
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. De plechtige 
rouwdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal 

plaatsvinden in de parochiekerk van Sint-Catharina, Vroonstalledries te Wondelgem op 
zaterdag 25 april 2026 om 11 uur. Nadien volgt de begrafenis van de urne bij haar 
echtgenoot op de begraafplaats te Wondelgem - Viaductstraat. 
 

Louis Van Praet, weduwnaar van Regina Broutin. Schipper 
op rust van m/s Agora. Geboren te Gent op 13 april 1936 en 
er overleden in het AZ Sint-Lucas op 23 april 2026. Dit melden 
u: Alain en Ilona Van Praet - De Winter, Kristof en Nathalie De 
Neef - Van Praet; Fien, Nicolas en Lieselot Van Praet – 
Dedeene; Tiemen zijn kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. De uitvaartplechtigheid waartoe u 
vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in 

aanwezigheid van de urne, in de aula van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 
60 te Lochristi op donderdag 30 april 2026 om 15 uur. Aansluitend volgt de 
asverstrooiing op de strooiweide van de parkbegraafplaats van het crematorium 
Westlede. 
 
Alphonse ‘Fons’ Tanghe, echtgenoot van Elisabeth ‘Lies’ Wuyts gewezen schipper 
van het m/s Ristourne & m/s Sirona. Geboren te Antwerpen op 5 juli 1934 en overleden  
te Merksem op 24 april 2026.  Wij voelen veel verdriet, toch is Fons voor altijd...Fonske 
en grote schat van Elisabeth Wuyts papa, bompa & pépé Tanghe van Marina Tanghe 
& Aimé Jacobs, Jacques Jacobs & Danielle Scheerlinck, Manon en Thibaut Jacobs, 
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Brigitte Jacobs, Jarne, Rowan, Simon Verdoodt en vriendinnen, Chantal Tanghe & 
Marc Van Laecke, Nancy Tanghe & Erwin De Waegeneere, Joeri De Waegeneere & 
Sofie Thys, Arthur en De Waegeneere. Het afscheid van Fons heeft plaats op maandag 
4 mei 2026 om 11.00 uur in Hof ter Delft te Ekeren. De urnebegraving heeft op een 
later tijdstip, in alle intimiteit, plaats op de begraafplaats van Merksem. 
 
Het Eilandje neemt afscheid van pater Theo: hij kende er iedereen, 
runde Café Zonder Bier en hield de wijk schoon 
In het rusthuis van de jezuïeten in Boechout is Theo Fonteyn overleden, bij de 
oorspronkelijke bewoners van het Eilandje wereldberoemd als pater Theo. Meer dan 
vijftig jaar runde hij er zijn legendarische Café Zonder Bier en hield hij elke 
vrijdagvoormiddag in zijn eentje de wijk schoon. Als alle mensen aan wie Theo Fonteyn 
de voorbije zestig jaar aan huis een gelukkige verjaardag ging wensen, 
zaterdagvoormiddag naar zijn begrafenis komen, kunnen de Jezuïeten misschien beter 
het Sportpaleis afhuren. De kapel van wzc Huize Stracke in Boechout zou dan immers 
veel te klein zijn. 
Ongeveer 40.000 verjaardagsbezoeken had Pater Theo afgelegd, telkens met een 
cadeautje voor de jarige. Dat zei hij negen jaar geleden nog in onze krant. Hij was toen 
al 79, maar ging nog altijd elke vrijdagvoormiddag met een grijptang en een vuilzak de 
straat op om afval van de stoepen te rapen. Dat deed hij al sinds de vroege jaren 60 
toen hij als prille jezuïet op het Eilandje belandde. 
Het strafste dat hij ooit moest opruimen? Een doodskist, op 2 september 2002. De 
jezuïet zei toen, in 2017, ook dat hij minstens tien eenzame bejaarden dood had 
aangetroffen, sommigen onder hen dus op hun verjaardag. Gelukkig niet op de stoep, 
maar tijdens zijn vele huisbezoeken. 
Voor zijn jarenlange inzet en burgerzin had pater Theo toen nog maar net bloemen en 
een brief gekregen, van burgemeester Bart De Wever. “Daar doe ik het niet voor”, zei 
hij. “Maar de erkenning doet wel deugd.” 
 
50 jaar lang 7 op 7 
De erkenning was meer dan terecht. Pater Theo wás het Eilandje als drijvende kracht 
achter Buurtwerk Onze Dokken, opgericht in het begin van de sixties. Voor de 
economie waren het gouden jaren, maar het Eilandje was een buurt van verkrotting en 
kansarmoede. De meeste huizen hadden geen bad of centrale verwarming. Er waren 
meer analfabeten dan geheelonthouders. 
In die omgeving richtte de jezuïet in het buurthuis in de Londenstraat het Café Zonder 
Bier op. De naam moest je letterlijk nemen. De dokwerkers die géén alcohol dronken 
verzamelden er voor ze naar het Kot gingen. Maar ook de buurtbewoners waren er 
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welkom en de prijzen waren zéér democratisch, wat dan ook weer dak- en thuislozen 
aantrok. Ze kregen er een koffie of een cola, en geregeld een warme maaltijd, en 
konden hun verhaal kwijt. Of ze konden er een rondje wippen of kleurenwiezen. 
 
Pater Theo sliep in het huis in een kamertje op de eerste verdieping. Achter het café 
bouwde hij een kapel met een vloer van scheepsplanken waar hij op zondag de mis 
voordroeg. Als pater Theo er zelf niet kon zijn, sprong iemand van zijn medewerkers 
in de bres om het buurthuis/café open te houden. Meer dan een halve eeuw was het 
élke dag open, van 8.30 uur ‘s morgens tot 20.30 uur ’s avonds. Dat moet een of 
ander olympisch record zijn.Die medewerkers kwamen van pas, want de pater was 
regelmatig weg. Niet alleen voor huisbezoeken en wekelijkse straatpoetsbeurten, 
maar bijvoorbeeld ook voor pedicures bij bejaarden die daar geen geld voor hadden. 
“Een ezel verslijt nu eenmaal het eerst aan zijn poten”, zei hij daarover met een 
kwinkslag in 2011, toen hij al 73 was. 

 
“In de fleur van mijn sleet” 
Heel nauwkeurig hield de geïnspireerde geestelijke het allemaal niet bij, maar hij werkte 
toen nog minstens honderd uur per week, schatte hij. “Ik kan niet slapen als ik niet moe 
ben. Dus werk ik. Mijn specialiteit is dat ik niet gespecialiseerd ben. Ik verveel me dus 
niet en ik klaag ook niet. Ik ben in de fleur van mijn sleet.” Koppen en bovenkoppen, 
de man was goud voor een stadsreporter op zoek naar een goede quote. 
Dat hij zijn levenswerk op het Eilandje zou vinden, was nochtans niet voorbestemd. 
Theo Fonteyn is in 1937 geboren net over de provinciegrens, in het Limburgse Lommel, 
als elfde in een gezin van twaalf kinderen. Zijn geboortedorp zou altijd in zijn hart 
blijven; in 2006 schreef hij zelfs een woordenboek in het Lommelse dialect. Hij volgde 
een opleiding als technisch tekenaar en legde in de fifties nog een deel van de wegen 
in Lommel mee aan. Want na de dood van zijn vader moest hij werken om het gezin 
mee te bekostigen. 
Maar hij had een roeping en dus ging hij in Leuven filosofie en theologie studeren. Theo 
Fonteyn werd pater Theo toen hij in september 1963 bij de jezuïeten intrad en naar het 
Eilandje verhuisde. “Ik heb er méér dan 500 kinderen gedoopt, maar ook méér dan 500 
mensen begraven”, zei hij enkele jaren geleden, net voor het afscheid van het buurthuis 
en het Café Zonder Bier. Het pand werd verkocht, eerst aan De Ideale Woning om er 
appartementen voor senioren van te maken. Maar het stond nog jaren leeg en is in 
februari van dit jaar opnieuw verkocht, aan een privé-investeerder deze keer. Net geen 
twee maanden voor de dood van pater Theo. 
 
Sociale cohesie 
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Dat is hoe een stad groeit, hoe het een wijk vergaat. Het Eilandje is gelukkig al lang 
geen kansarme buurt meer van alcoholisten en analfabeten. De straten zijn 
heraangelegd, de dokken zijn in al hun glorie verfraaid, de stadskankers zijn chirurgisch 
verwijderd. Voor een penthouse met zicht op de dokken betaal je nu vlotjes 1 miljoen 
euro en meer. 
Pater Theo voelde dat aankomen in 2012, toen het buurthuis/café zijn 50ste verjaardag 
vierde. Het was de tijd van de grote afbraak en heropbouw. Er woonden toen 1.250 
mensen. Hij zei: “Toen ik in de sixties arriveerde, woonden hier 13.000 mensen. Na 
verloop van tijd kende ik ze allemaal bij naam.” Hij was blij met de 
herontwikkelingsplannen van de stad, zei hij toen. “Ze hebben ons veertig jaar aan ons 
lot overgelaten. Maar door al die nieuwbouw is de sociale cohesie helemaal zoek. De 
wijk groeit, maar valt tegelijk traag maar zeker uit elkaar.” 
In 2017 zei hij dat hij nooit ziek was geweest en nooit een vrijdag vuilruimen had 
overgeslagen. Maar niemand heeft het eeuwige leven. Op 3 april, Goede Vrijdag, 
overleed de ziel van het Eilandje. In Boechout, waar bejaarde jezuïeten in de 
communiteit Xaverius in Capenberg komen uitrusten van honderd uur per week te 
werken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst GVA 8 APRIL 2026 
Patrick Vincent 
Foto’s: © Patrick De Roo 
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 
  

Missen mogen ook op de dag zelf worden gevraagd aan Pater Paul 
 

         

3/05/2026 10u30        

10/05/2026 10u30        

14/05/2026 10u30        

17/05/2026 10u30        

24/05/2026 10u30 SCHIPPERSBEDEVAART SCHERPENHEUVEL 
  Geen mis op het Kerkschip   
     

7/06/2026 10u30    

14/06/2026 10u30    

21/06/2026 10u30    

28/06/2026 10u30    

     

     

     

AGENDA 
 
DATUM UUR REDEN      

         
1/mei  Dag van de Arbeid     
2/mei 10:00 – 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva   
6/mei 14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

14/mei  O.L.H. Hemelvaart     
18/mei – 22/mei SCHEEPSBOYS: busreis Hanzesteden- reis  

20/mei 14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 
24/mei 08:45 – 19:00 SCHERPENHEUVEL: Jaarlijkse schippersbedevaart 

         
3/jun 14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 
6/jun 10:00 – 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva   

13/jun - 20/jun REISVRIENDEN: gaan naar Puglia (Italië)  
17/jun 14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

 



10 
 

KRIS KRAS 
 
De eigenaar van een juwelierswinkel kijkt uit het venster en ziet hoe een enorme 
truck voor zijn winkel parkeert. De achterklep gaat naar beneden en een olifant stapt 
naar buiten, verbrijzelt het venster van de juwelierszaak en zuigt met zijn slurf álle 
juwelen op die in de etalage liggen. Daarna stapt hij weer in de truck, die onmiddellijk 
wegrijdt. Een kwartier later is de politie ter plaatse. - Kun je de olifant beschrijven? 
vraagt een van de agenten ..  
- De olifant beschrijven? vraagt de eigenaar, hoe bedoelt u?  
- Wel, er zijn twee soorten olifanten. Afrikaanse en Indische, legt de politieagent uit, 
en ze hebben verschillende oren. Die van de Indische olifant zijn veel kleiner dan die-
van de Afrikaanse.  
- Zijn oren!? roept de eigenaar, hoe zou ik dat kunnen weten? Hij had een nylonkous 
over zijn hoofd getrokken! 
 
ZOON  
Twee spoken maken een wandeling door het bos. Zegt het ene spook tegen het 
andere:  
- Je verliest je zakdoek!  
- Dat is mijn zakdoek niet, dat is mijn zoon. 
 
Een man komt bij de psychiater en klaagt:  
- Ik kan me niets meer herinneren. Geen datum, geen telefoonnummer, niets.  
- En sinds wanneer hebt u dit probleem?  ·  
- Welk probleem? 
 
EINDELIJK  
- Dag Marie, zegt Anne tegen haar buurvrouw, het is mij opgevallen dat jouw dochter 
tegenwoordig altijd babykleertjes zit te breien.  
- Ja, dat is zo. Elke avond is ze daarmee bezig. Ik ben er zo blij om dat ze zich 
éindelijk eens voor iets anders begint te interesseren dan voor mannen. 
 
Een bromfietser stuift het café binnen en vraagt:  
- Zeg, bestaan er pinguïns die bijna twee meter groot zijn?  
- Nee, hoezo?  
- Oei; dan heb ik toch een non aangereden. 
 
Een gids leidt een groep toeristen rond in het 'Museum of Modern Art' in New York. 
Terwijl ze door de prachtige zalen wandelen, blijft hij af en toe staan bij een schilderij 
of meubelstuk en geeft uitleg over de bijzonderheden van het prachtige kunstwerk.  
- Heeft iemand nog vragen? vraagt hij op het einde van het bezoek. -Ja, meneer, zegt 
een oude dame ik zou zo graag weten welk merk boenwas men hier gebruikt om de 
vloer zo te doen glanzen. 
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Koninklijke Schippersgilde “St. Jozef”  
Zetel & Secretariaat  
Nieuwdreef 97 bus 202  
2170 Merksem  
 03-231 93 26 
 schippersgilde49@gmail.com 

 

WE VAREN VAN DRIMMELEN NAAR ANTWERPEN 
 

De K. Schippersgilde St.Jozef organiseert op woensdag 22 juli 2026 haar jaarlijkse 

gildereis. We worden opgehaald met de autocar om 7u30 aan de halte Carrefour te 

Schoten, Bredabaan 967 (grote parking achterkant Inno, Pizza Hut) en rijden naar 

Drimmelen. Daar gaan we aan boord van een elektrisch schip dat ons via de 

Moerdijkbruggen, Holland Diep, Willemstad, Volkeraksluis, de Volkerak en het 

Schelde-Rijnkanaal, terug naar Antwerpen brengt. Aan boord worden we verwelkomd 

met koffie en appelgebak. Er is ook een lunch voorzien en in de namiddag 

frituursnacks. 

Bijdrage : leden 90.00 € , niet-leden : 115,00 € 

De plaatsen zijn beperkt, dus vlug inschrijven is de boodschap  

*bij onze feestleiders : 

Sonia Dekeersmaeker, Venezuelastraat 6, 2030 Antwerpen - GSM 0473/23 13 78 

Jenny Lobbestal, Sijsstraat 15 B/102, 2170 Merksem - GSM 0472/60.22.27 

* via e-mail : schippersgilde49@gmail.com 

Graag telefonisch of per e-mail contact opnemen om in te schrijven en dan te betalen.  

Wij verwachten uw storting voor 10 juli 2026 op onze rekening 

BE57 7785 9056 3135 op naam van K. Schippersgilde St.Jozef met vermelding 

“Drimmelen - 22/07/26” 

 

                                                                                                     Namens het bestuur  
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PAASFEEST 2026 
Voor oud-varenden 

 

Op zaterdag 11 april was het 5de paasfeest voor oud-varenden op het Kerkschip. 
Zoals altijd waren er wat vroege vogels voor de aanvangstijd, maar ja Antwerpen, met 
zijn werken, op tijd bereiken is altijd een groot vraagteken. De opkomst was dit jaar wat 
aan de lage kant, 66 personen waarvan niet iedereen reeds 75+ was. 
De Mis werd opgeluisterd door het koor, dat het nog zeer goed deed alhoewel ook de 
koorleden sterk verminderd zijn. 
Ook de paashaas was weer op post om iedereen een cadeautje te geven. 
De muzikale omlijsting werd verzorgd door Dirk Daene, dj en zanger. Hoewel er weinig 
volk was , is er toch nog veel gedanst. 
Het team Kerkschip heeft alles in goede banen geleid, en de keuken zette weer een 
heel lekker diner op tafel; waarvoor onze dank. 
Rond 21:00h is iedereen tevreden naar huis gegaan. 
Met lieve groeten 
Diane Verveynne 
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT  
 
FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent  
Scheepvaartgemeenschap - Gent  
Parochiale Kring –H. Kerst 
 
   

26/05/2026 14u00 Kaart en teerlingspel 
30/06/2026 14u00 Kaart en teerlingspel 
29/09/2026 14u00 Kaart en teerlingspel 

27/10/2026 11u00 
Warme Beenham (Deur open om 11u00) 
Daarna dansnamiddag 

24/11/2026 14u00 Kaart en teerlingspel 

1/12/2026 14u00 
Koffie met St-Klaaskoek (voor de leden) 
Kaart en teerlingspel 

 
 

Voor verdere informatie:  
Monique Debruyne - Daes Hilaire  
Aan de Ratte 2 - 9041 Oostakker  
Tel: 09 344 06 77 - GSM M: 0499 11 57 15 - GSM H: 0495 79 91 17  
Email: monique.debruyne1@telenet.be 
 
 
 
 
 
NATIONALE SCHEEPVAARTCULTUUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:monique.debruyne1@telenet.be
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BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN 
HET KERKSCHIP VAN LUIK 

 
 
 
 

Met groot verdriet, maar met zijn zegen hebben we afscheid genomen van onze 
geliefde Aalmoezenier Pater Jehaes ofm., hoofdaalmoezenier van Bel-gië en 

aalmoezenier van Luik en Limburg.  

Of we nu verder nog iets kunnen organiseren in de kapel van Eisden, zullen we 
bekijken en eventueel afspreken met P. Paul Renders ofm. , nog enige aalmoezenier 

voor de binnenvaart te Antwerpen. We houden jullie op de hoogte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martina:  0476 31 46 07 
Brigitte, Sandy, Louis 

Guy Albrechts 
 

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. 
Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen 
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INFORMATIE 

REDACTIERAAD 

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef 

Haven 25A, 2030 Antwerpen  03 568 63 73 

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge  050 67 31 29 

Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbestal, Sijsstraat 15/102, 2170 Merksem 

 0475 77 29 25  - email: onsroer@telenet.be - eddy.munghen@telenet.be 

 

SCHIPPERSCHOLEN 
 
• Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103       03 219 59 30 

• C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy      085 27 37 21 

• Andenne, Rue de l’Hôpital 3        085 71 04 40 

• Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek    02 734 19 05 

• Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen  089 76 45 50 

• GO Internaat, Hofbilkstraat 21, 9940 Evergem     09 216 44 94 

• GO Einstein(Basis), Hofblikstraat 21, 9940 Evergem    09 216 44 95 

• KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen    03 570 97 30 

• Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten    03 658 45 15 

• Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem      03 353 61 89 

• Antoing, Rue Philipart 8         069 25 33 00 

 

Ligplaats kleuterklas  
 
• De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen     03 541 45 72 

mailto:eddy.munghen@telenet.be
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