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PASEN ANNO 2026 

De ochtend die alles verandert. 

Het is nog donker wanneer Maria Magdalena naar het 
graf gaat. Dat detail uit het evangelie van Johannes is 
geen toeval. Het is de duisternis van rouw, van 
verwarring, van een wereld die haar fundament kwijt is. 
De duisternis waarin zij loopt, lijkt opvallend veel op de 
duisternis waarin wij vandaag leven. 

Want ook wij leven in een tijd waarin het donker lijkt te 
overheersen. Oorlogen die maar blijven duren, nieuwe 
conflicten die uitbreken, mensen op de vlucht, gezinnen 
verscheurd, landen die elkaar bedreigen. De wereld van 
2026 voelt voor velen als een plek waar het licht steeds 
verder teruggedrongen wordt. Het vertrouwen in leiders, 
in systemen, in elkaar lijkt af te brokkelen. En misschien 
herkennen wij onszelf wel in Maria  Magdalena: zoekend, 
verdrietig, onzeker over wat de toekomst brengt. Maar 
juist daar, in dat donker, begint het Paasverhaal. 

Het lege graf als teken van hoop. 

Maria ziet dat de steen is weggerold. Ze begrijpt het niet. 
Petrus en de andere leerling rennen naar het graf. Zij zien 
doeken liggen, netjes opgerold. En dan staat er die 
eenvoudige, maar beslissende zin: “Hij zag en 
geloofde.” Het graf is leeg. Niet omdat iemand Jezus 
heeft weggenomen, maar omdat God iets heeft gedaan 
wat niemand voor mogelijk hield. De dood heeft niet het 
laatste woord. Het kwaad wint niet. De duisternis blijft niet 
heersen. Het lege graf is geen bewijsstuk, maar een 
teken. Een teken dat God inbreekt in onze hopeloosheid. 
Een teken dat zelfs wanneer alles verloren lijkt, God een 
weg opent die wij niet kunnen bedenken. En dat is 
precies de boodschap die onze wereld vandaag nodig 
heeft. 
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Paaslicht in een wereld vol conflict. 

Wanneer we de nieuwsberichten openen, lijkt het soms alsof de wereld op een breekpunt staat. De 
oorlog in Oekraïne sleept zich voort. De oorlog in het Midden-Oosten escaleert. Geweld, polarisatie 
en angst bepalen het ritme van de dag. Mensen vragen zich af: Waar is God in dit alles? Het 
Paasevangelie geeft geen simpele antwoorden, maar het geeft wel een richting. Het zegt ons: God 
is niet afwezig. God is al bezig het duister te doorbreken, vaak op manieren die wij pas later 
begrijpen. De verrijzenis betekent niet dat het kwaad plots verdwijnt. Ook na Pasen bleven de 
leerlingen vervolgd, bang, zoekend. Maar ze droegen iets nieuws in zich: een kracht die sterker was 
dan angst. Een vertrouwen dat niet meer stuk kon. Een licht dat niet meer doofde. 

Dat is de Paasboodschap voor 2026: Het kwaad heeft niet het laatste woord. De dood heeft niet 
het laatste woord. De haat heeft niet het laatste woord. God schrijft verder, zelfs wanneer wij 
denken dat het verhaal voorbij is. 

De verrijzenis begint klein. Let op hoe het evangelie werkt: geen bliksemflits, geen 
overweldigend wonder, geen triomfantelijke verschijning. Alleen een leeg graf. Een paar doeken. 
Een leerling die gelooft zonder alles te begrijpen. Zo werkt God vaak: 

• in kleine gebaren van vrede 
• in mensen die weigeren te haten 
• in vrijwilligers die vluchtelingen opvangen 
• in diplomaten die blijven praten 
• in gezinnen die ondanks alles hoopvol blijven 
• in jongeren die dromen van een betere wereld 

De verrijzenis begint klein, maar ze groeit. Ze werkt door mensen die zich laten raken door het licht 
van Christus. 

Geloof dat durft te vertrouwen. 

Johannes schrijft niet dat de leerling alles begreep. Hij schrijft alleen: 
“Hij zag en geloofde.” Geloof is niet het hebben van alle antwoorden. Geloof is durven vertrouwen 
dat God werkt, zelfs wanneer wij het niet zien. Geloof is durven hopen tegen de hoop in. Geloof is 
zeggen:“Heer, ik begrijp het niet, maar ik vertrouw U.” 

In een wereld die schreeuwt om zekerheid, nodigt Pasen ons uit tot vertrouwen, gedragen door de 
ervaring dat God altijd weer leven brengt waar wij alleen dood zien. 

Wat betekent Pasen voor ons vandaag? 

Paaszondag is geen herinnering aan een gebeurtenis van lang geleden. Het is een uitnodiging om 
zelf verrijzenismensen te worden. Mensen die licht brengen waar het donker is. Dat kan op heel 
concrete manieren: 

Breng vrede in je eigen omgeving. Stop met kleine oorlogjes: roddel, wrok, verwijten. Laat 
verzoening beginnen bij jezelf. 

Wees een teken van hoop voor wie lijdt. Een luisterend oor, een bezoek, een gebed. Kleine 
daden hebben grote kracht. 
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Bid voor vrede, ook wanneer het uitzichtloos lijkt. Gebed verandert niet altijd de situatie, 
maar het verandert wel ons hart. 

Kies voor liefde, telkens opnieuw. Liefde is de taal van de verrijzenis. Liefde is sterker dan 
dood en haat. 

Het licht wint. Paaszondag zegt ons niet dat de wereld plots eenvoudig wordt. Maar het zegt wel 
dat het donker niet het laatste woord heeft. Dat God leeft. Dat Christus verrezen is. Dat wij niet 
alleen zijn. Maria Magdalena ging in het donker naar het graf, maar ze keerde terug in het licht. Dat 
is ook onze weg.Moge het Paaslicht ons hart vullen.Moge het ons de moed geven om te geloven 
waar anderen opgeven. 
Moge het ons helpen om in deze wereld van 2026 getuigen te zijn van hoop, vrede en liefde. 
Christus is verrezen. Hij is waarlijk verrezen. Alleluia. 

EEN ZALIGE PAASTIJD TOEGEWENST! 

Paul Renders ofm. aalmoezenier te Antwerpen 

GOEDE WEEK 2026 OP KERKSCHIP 

29 MAART: PALMZONDAG OM 10U30 

2 APRIL:WITTE DONDERDAG OM 19 U in kleine kapel 

3 APRIL :GOEDE VRIJDAG: om 15 u in kleine kapel 

5 APRIL: PAASVIERING OM 10U30 

 

DOPEN 
VAN DEN BERGHE LILY, dochter van Marc en Lena Verbruggen werd geboren te 
Wilrijk op 23 november 2025 en gedoopt aan boord van het kerkschip door 
aalmoezenier Paul Renders op 7 maart 2026. De meters zijn Joni Lemmens en Femia 
Looymans. 
 

VERSWIJFEL LIVIA, dochter van Ben Verswijfel en Sanne Cassiers werd geboren te 
Wilrijk op 10 mei 2024 en gedoopt aan boord van het kerkschip door aalmoezenier 
Paul Renders op 15 maart 2026. De peter is Nico Kempener en de meter is Nelly 
Leemans. 
 

STEENACKER RÉMY, zoon van Sven Steenacker en Sara Cambier werd geboren te 
Wilrijk op 17 maart 2025 en gedoopt aan boord van het kerkschip door aalmoezenier 
Paul Renders op 22 maart 2026. De peters zijn Maxim Cambier en Andy Teugels 
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OVERLIJDENS 
Willy Verbiest, echtgenoot van Rita Verbeeck. Schipper op rust 
van m/s Las Palmas. Geboren te Gentbrugge op 23 mei 1947 en 
thuis omringd door zijn gezin van ons heengegaan te Wondelgem 
op 5 maart 2026. Willy leeft verder in de harten van: Rita Verbeeck 
zijn echtgenote, Thierry en Patries Verbiest – Bradt, Liv en 
Charles. Rudy en Wendy Willaert – Verbiest, Caro, Jarno en Lisa, 
Thiago en Aurélie. Kenny Verbiest, Vanya, zijn kinderen en 

kleinkinderen. Dirk en Caroline De Haeck – Eggermont, Kato en Zeno, Tuur. Davy en 
Inge Verschraegen - De Haeck, de kinderen en kleinkinderen van Rita. Sonia Misson 
de mama van zijn kinderen. We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid 
te nemen van Willy in de aula van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te 
Lochristi op vrijdag 13 maart 2026 om 11 uur. Na de crematie zal de urne van Willy 
terugkeren naar zijn vertrouwde thuisomgeving. 
 

Bernard Testard, weduwnaar van Marie-José Van Vlem. Oud 
varende van m/s Sint Bavo en gepensioneerd Assistent-
verkeersleider Havenbedrijf Antwerpen. Geboren te Gent op 2 
december 1938 en zachtjes ingeslapen in het Woon- en 
Zorgcentrum Familiehof te Schelle op 6 maart 2026. Papa van: 
Wout en Tania Van Opstal – Testard, Bompa van: Simon en 
Stéphanie Van Hoofstat - Frensch, Lily en Marcus Olivier en 

Shelly Frensch - Velema en Vic Thias en Rune Van Opstal - Nuitten Indy en Rachel 
Van Opstal - Kabia Lode en Ana Paula Van Opstal - Raffaelli en kinderen. De 
afscheidsplechtigheid rond de asurne waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaats 
hebben in de aula van uitvaartzorg Rongé, Kerkhofstraat 411 te Boom op vrijdag 13 
maart 2026 om 11 uur. Omstreeks 14.30 uur volgt de bijzetting van de urne in het 
columbarium op de begraafplaats te Hemiksem 
 

Luc Van Geenhoven, echtgenoot van Anita Van den Brande. Oud 
varende en  gepensioneerd dokmeester-werkleider Havenbedrijf 
Antwerpen. Geboren te Reet op 22 oktober 1961, overleden te 
Antwerpen, WZC Cadiz, op 10 maart 2026. Delen samen in dit 
verlies: Anita Van den Brande, zijn echtgenote, Yves en Wendy 
Fannes - Van Geenhoven, zijn kinderen. Nora Verstraeten, Swa, 
Fannes, zijn kleinkinderen. Roger (†) en Jeanne (†) Van 

Geenhoven - De Bondt, zijn ouders. Jean (†) en Adrienne Van den Brande - 
Bruyndonckx, zijn schoonouders. Wie samen met ons afscheid wil nemen van Luc, 
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wordt vriendelijk uitgenodigd op de plechtigheid in de aula van Uitvaartzorg Michael 
Deleu, Grote Baan 129 te 9120 Melsele. op zaterdag 28 maart 2026 om 10.30 uur. De 
asurne van Luc zal bewaard worden in huiselijke kring.  
 

Karel Pauwels, echtgenoot van Marie-Louise Kloeck. Oud varende 
m/s Vredeburg. Geboren op 13 mei 1936 en vertrokken naar zijn 
laatste ankerplaats op 12 maart 2026. Karel leeft verder in de 
herinneringen van zijn echtgenote Marie-Louise Kloeck. Zijn 
kinderen Filip en Manuela, Pauwels - De Heel, Peter en Martine 
Pauwels – Bruggeman. Zijn kleinkinderen Stefan en Sandy 

Pauwels - Van Laecke, Ilana; Cynthia en Sebastian Pauwels – Goetz, Trix; Johan en 
Suwannahong Pauwels – Butkanha; Ragna en Tom Pauwels - Van Bouwel, Aurore, 
Warre; David Pauwels; Michaël Pauwels (†). Wij nemen afscheid van Karel op dinsdag 
24 maart 2026 om 11 uur in de parochiekerk van Sint-Jacobus, Kerkplein te Kapellen. 
De as van Karel zal op een later tijdstip worden toevertrouwd aan de Schelde. 
 
MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 
  

Missen mogen ook op de dag zelf worden gevraagd aan Pater Paul 
 

2/04/2026 19u00 WITTE DONDERDAG viering kleine kapel 
3/04/2026 15u00 GOEDE VRIJDAG viering kleine kapel 
5/04/2026 10u30 Paasmis opgeluisterd door "Het Koor"  

  voor Monique Beerens        

   en voor familie Beerens en van 
Sommeren 

12/04/2026 10u30        
19/04/2026 10u30        

26/04/2026 10u30        

         

3/05/2026 10u30        

10/05/2026 10u30        

14/05/2026 10u30        

17/05/2026 10u30        

24/05/2026 10u30 SCHIPPERSBEDEVAART SCHERPENHEUVEL 
  Geen mis op het Kerkschip   
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AGENDA 
 
DATUM UUR REDEN      

         

         
4/apr 10:00 – 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva   
5/apr  Pasen       
6/apr  Paasmaandag      
8/apr 14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

12/apr 15:00 – 17:30 SCHIPPERSGILDE: EWT Deurne   
22/apr 14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

         
1/mei  Dag van de Arbeid     
2/mei 10:00 – 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva   
6/mei 14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

14/mei  O.L.H. Hemelvaart     
18/mei – 22/mei SCHEEPSBOYS: busreis Hanzasteden- reis  

20/mei 14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 
24/mei 09:00 – 19:00 SCHERPENHEUVEL: Jaarlijkse schippersbedevaart 

         
3/jun 14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 
6/jun 10:00 – 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva   

13/jun - 20/jun REISVRIENDEN: gaan naar Puglia (Italië)  
17/jun 14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAVERNE ’t KERKSCHIP 
Houtdok Noordkaai 25 – Haven 25 A 

2030 ANTWERPEN 
Tel.: +32 3 482 02 82 

adm.kerkschip@gmail.com 
 

OPEN MA – ZA 
11u00 – 21u00 

OPEN ZO 
09u00 – 21u00 

Keuken open 11u30 tot 21u00 
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“DE BALLETJES IN MIJN SOEP ZIJN ALTIJD ZELF GEROLD” 
 
Christiane Cloostermans (80) uit Merksem is gisteren gekroond tot ‘Bomma van het 

Jaar’. Tijdens de verkiezing, die uitging van restaurant 
Bobonne in Antwerpen, charmeerde ze de jury met haar 
persoonlijkheid én haar signatuurgerecht: ‘tomatensoep 
van de bomma’. Brasserie Bobonne, gelegen in het 
Koetshuis Noord in Park Den Brandt, is een ode aan 
grootmoeders keuken. Dat uit zich niet alleen in het 
interieur, maar ook op de kaart: typisch Vlaamse 

gerechten die zo van bomma’s kookvuur zouden kunnen komen. “Grootmoeders 
spelen in families altijd een belangrijke rol. Dat zien we terug bij onze klanten: 
bomma’s zijn vaker wel dan niet van de partij”, vertelt woordvoerster Barbara Soens. 
“Ik ben jaren binnenschipper geweest. Aan boord maakte ik regelmatig soep. De 
(klein)kinderen belden weleens om te vragen of ik hun geliefde tomatensoep wilde 
prepareren. En zij reden dan naar pakweg Duitsland om een pot op te halen” 
Christiane Cloostermans Bomma van het Jaar Om hen eens extra in de bloemetjes te 
zetten, besloot het restaurant op zoek te gaan naar de ‘Bomma van het Jaar’. Een 
idee dat aansloeg, want in geen tijd ontving Bobonne maar liefst tweehonderd 
inschrijvingen. Uit die lijst werden uiteindelijk zeven dames weerhouden. Gisteren 
tekenden zij, vergezeld van een familielid, present in het restaurant in de Beukenlaan 
voor de grote finale. “Daar legden ze vier proeven af”, legt Soens de opzet uit. “Ze 
proefden mosselen en asperges, en velden hun eerlijke oordeel. Nadien 
presenteerden ze een eigen topgerecht aan een vakjury, gevolgd door een interview. 
Daarin moesten ze beargumenteren waarom zij de titel zouden verdienen.” Na rijp 
juryberaad viel de keuze op Christiane Cloostermans uit Merksem. Toen de 80-jarige 
haar naam hoorde vallen, brak ze in tranen uit. Ze viel in de armen van haar dochter 
Marina, die eveneens zeer geëmotioneerd reageerde. “Wij zijn nogal een bleitfamilie 
hè”, zei ze lachend. “Ik ben er toch even niet goed van”, pikte de kersverse ‘Bomma 
van het Jaar’ in na de ceremoniële verplichtingen. Vierde achterkleinkind Christiane 
wist de jury niet alleen te charmeren met haar warme persoonlijkheid. Ook haar 
typische ‘tomatensoep van de bomma’ viel geweldig in de smaak. “Ik begrijp het niet”, 
reageerde ze lachend. “Andere grootmoeders pakten uit met pakweg kalfsfricassee. 
Soep is toch maar soep.” Haar vier kleinkinderen zijn het daar radicaal mee oneens. 
Eén van hen besloot bomma Christiane in te schrijven op basis van haar typische 
tomatensoep. “Die kleindochter is er vandaag helaas niet bij. Ze staat namelijk op het 
punt om te bevallen van mijn vierde achterkleinkind. Dat maakt deze titel toch extra 
bijzonder”, zegt de overgrootmoeder geëmotioneerd. De tomatensoep van Christiane 

 

1 
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is een gerecht met een lange traditie in de familie. “Ik heb jaren als binnenschipper 
gewerkt. Aan boord maakte ik ’s middags regelmatig 
(maaltijd)soep. De (klein)kinderen belden dan weleens om 
te vragen of ik hun geliefkoosde tomatensoep wilde 
prepareren. Vervolgens reden zij naar pakweg Duitsland 
om een pot op te halen.” Op krokant toastje Menig topchef 
doet zijn keukengeheimen niet uit de doeken. Maar daar 

draait Christiane haar hand niet voor om, integendeel. “Look, ajuin, zes 
bouillonblokjes, tomaten, letterkes , gemalen kaas, rijst als bindmiddel en natuurlijk 
gehaktballetjes. Zelfgerold”, benadrukt ze met klem. “Eén enkele keer kocht ik eens 
balletjes in de winkel. Eén keer en nooit meer. Die melige smaak was niet te harden.” 
Wat Christianes soep nog meer onderscheidt van andere keukencreaties, is de 
manier waarop het gerecht gegeten wordt. “Je neemt een krokant toastje, besprenkelt 
het met wat kaas en lepelt dan de soep erop”, legt ze gebarend uit. “Maar natuurlijk 
staat het iedereen vrij om de soep op de klassieke wijze naar binnen spelen.” 
Binnenkort zijn de kleinkinderen hun alleenrecht op de ‘Soep van de Bomma’ kwijt. 
Dankzij haar overwinning wordt Christianes gerecht immers opgenomen op de 
menukaart van Bobonne. Zoals het een gulle, warmhartige bomma betaamt, heeft de 
Merksemse daar allerminst iets op tegen. 

Laurent van Aert GVA 19/03/2026 – Foto’s Dirk Kerstens 

1 Christiane toont de medewerkers van Bobone hoe ze haar soep maakt. Binnenkort 
prijkt het gerecht op de kaart.  

2 Dochter Marina en Christiane zijn trots op de trofee. 

 
KRIS KRAS 
 
Luka: Mijn tante is erg dik en ze wil afslanken. Daarom is ze een paar weken geleden 
begonnen met paardrijden.  
Bent: En helpt het?  
Luka: Ja, het paard is intussen al twintig kilo afgevallen. 
 
We zullen geen last meer hebben van die vervelende mol, zegt Sven tegen zijn 
buurman, ik heb hem gevangen, levend nog wel!  
- En wat heb je ermee gedaan?  
- Ik heb een put gemaakt en hem levend begraven! 
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Een oud koppel sterft in een auto-ongeluk. Ze gaan rechtstreeks naar de hemel en 
krijgen er een rondleiding van Sint-Pieter zelf.  
- Kijk, daar is de villa waar jullie zullen wonen, compleet met tennisveld en zwem- 
bad. Het recreatiecentrum ligt een paar straten verder en daar bevinden zich ook een 
paar golfterreinen. Als je dorst of honger hebt, kun je terecht in een van de pubs en 
restaurants in de buurt, Alles is gratis en u zult zich hier heel gelukkig voelen.  
Waarop Sint-Pieter glimlacht en afscheid neemt. De man keert zich om naar zijn 
vrouw en zegt:  
- Echt, hé, Alice! Als jij niet zo gehamerd had op die vervelende volkoren muesli en 
die afgeroomde melk, hadden we hier al vijftien jaar kunnen wonen!  

Luka: Mijn tante is erg dik en ze wil afslanken. Daarom is ze een paar weken geleden 
begonnen met paardrijden.  
Bent: En helpt het?  
Luka: Ja, het paard is intussen al twintig kilo afgevallen. 
 

Sint-Pieter ging met vakantie en een 'mindere' heilige moest hem ondertussen 
vervangen. Hij had hem op het hart gedrukt steeds de identiteit te controleren van 
iedereen die zich aanmeldde. De eerste was Beethoven.  
- Ik heb bewijs nodig dat u bent wie u zegt te zijn, zei de heilige.  
Beethoven speelde een stukje uit zijn Negende Symfonie en mocht binnen. Even 
later belde Einstein aan.  
- Kunt u bewijzen wie u bent? vroeg de heilige.  
Einstein legde zijn relativiteitstheorie uit en mocht binnen.  
De volgende was Trump.  
- Kunt u bewijzen dat u dat echt bent? vroeg de heilige.  
- Ik was de 45e president van de Verenigde Staten.  
- Maar kunt u dat bewijzen? Beethoven en Einstein moesten dat ook doen. -Wie?  
- Oké. Kom binnen.  
Sint-Pieter ging met vakantie en een 'mindere' heilige moest hem ondertussen 
vervangen. Hij had hem op het hart gedrukt steeds de identiteit te controleren van 
iedereen die zich aanmeldde. De eerste was Beethoven.  
- Ik heb bewijs nodig dat u bent wie u zegt te zijn, zei de heilige.  
Beethoven speelde een stukje uit zijn Negende Symfonie en mocht binnen. Even 
later belde Einstein aan.  
- Kunt u bewijzen wie u bent? vroeg de heilige.  
Einstein legde zijn relativiteitstheorie uit en mocht binnen.  
De volgende was Trump.  
- Kunt u bewijzen dat u dat echt bent? vroeg de heilige.  
- Ik was de 45e president van de Verenigde Staten.  
- Maar kunt u dat bewijzen? Beethoven en Einstein moesten dat ook doen.  
-Wie?  
- Oké. Kom binnen.  
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Koninklijke Schippersgilde “St. Jozef”  
Zetel & Secretariaat  
Nieuwdreef 97 bus 202  
2170 Merksem  
 03-231 93 26 
 schippersgilde49@gmail.com 

 

De Koninklijke ,Schippersgilde St.Jozef Antwerpen organiseert 

1)  een toneelnamiddag op zondag, 12 april 2026 in het E.W.T theater, Hertstraat 
2, 2100 Deurne. “DE DUPLEX”, Begin stipt om 15u. 

Na de voorstelling is er op het Kerkschip een buffet voorzien van vol-au-vent en 
stoofvlees met frieten en/of kroketten en een slaatje. 

Prijs voor deze dag bedraagt 47,00 € voor leden. Niet-leden betalen 52,00 € 

Interesse in één of beide activiteiten? Gelieve in te schrijven 

*bij onze feestleiders : 

Sonia Dekeersmaeker, Venezuelastraat 6, 2030 Antwerpen - GSM 0473/23 13 78 

Jenny Lobbestal, Sijsstraat 15 B/102, 2170 Merksem - GSM 0472/60.22.27 

* via e-mail : schippersgilde49@gmail.com 

 

Namens het bestuur   
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PAASFEEST 2026 
Voor oud-varenden 

 

Ben je 75 of iets meer en jong van geest. Lees dan zeker deze brief.  
Tijd voor het 5de PAASFEEST op zaterdag 11 april 2026 op het Kerkschip  

Op de achterzijde het volledig programma van de dag.  
Afsluiten is voorzien rond 20:00h.  

Zeg het voort aan anderen van dezelfde leeftijdsgroep.  
Kan je niet zelf tot aan het Kerkschip geraken, laat het weten dan zorgen we voor een 

chauffeur ook om terug te keren, regio Antwerpen.  
Toegang met rolstoel is mogelijk.  

Geef ook door met wie je graag samen zit en met hoeveel personen je komt. Ook je 
eigen chauffeur of begeleider kan meedoen op deze dag.  

Inschrijven kan door te bellen, te mailen naar 

Diane Verveynne tel: 03 290 51 96 of gsm: 0475 75 19 77  

Zandstraat 95 te 2110 Wijnegem  

Email: ijsvogel26@gmail.com  

Wat kost het? 60 € per persoon, dranken voor eigen rekening.  

De betaling dient op deze rekening BE65 9731 5782 5296 te staan voor  

1 april 2026  

Adres Kerkschip Houtdok Noordkaai nr. 25 * 2000 Antwerpen  

Nu ook bereikbaar met tram 24  

Deuren open 13:30  

De organisatie  

Jules, Claude, Helga  

Diane 
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 AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT  
 
FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent  
Scheepvaartgemeenschap- Gent  
Parochiale Kring –H. Kerst 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor verdere informatie:  
Monique Debruyne - Daes Hilaire  
Aan de Ratte 2 - 9041 Oostakker  
Tel: 09 344 06 77 - GSM M: 0499 11 57 15 - GSM H: 0495 79 91 17  
Email: monique.debruyne1@telenet.be 
 
 
 
 
 
 
 
NATIONALE SCHEEPVAARTCULTUUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:monique.debruyne1@telenet.be
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BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN 
HET KERKSCHIP VAN LUIK 

 
 
 
 

Met groot verdriet, maar met zijn zegen hebben we afscheid genomen van onze 
geliefde Aalmoezenier Pater Jehaes ofm., hoofdaalmoezenier van Bel-gië en 

aalmoezenier van Luik en Limburg.  

Of we nu verder nog iets kunnen organiseren in de kapel van Eisden, zullen we 
bekijken en eventueel afspreken met P. Paul Renders ofm. , nog enige aalmoezenier 

voor de binnenvaart te Antwerpen. We houden jullie op de hoogte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martina:  0476 31 46 07 
Brigitte, Sandy, Louis 

Guy Albrechts 
 
Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen 
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INFORMATIE 

REDACTIERAAD 

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef 

Haven 25A, 2030 Antwerpen  03 568 63 73 

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge  050 67 31 29 

Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbestal, Sijsstraat 15/102, 2170 Merksem 

 0475 77 29 25  - email: onsroer@telenet.be - eddy.munghen@telenet.be 

 

SCHIPPERSCHOLEN 
 
• Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103       03 219 59 30 

• C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy      085 27 37 21 

• Andenne, Rue de l’Hôpital 3        085 71 04 40 

• Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek    02 734 19 05 

• Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen  089 76 45 50 

• GO Internaat, Hofbilkstraat 21, 9940 Evergem     09 216 44 94 

• GO Einstein(Basis), Hofblikstraat 21, 9940 Evergem    09 216 44 95 

• KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen    03 570 97 30 

• Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten    03 658 45 15 

• Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem      03 353 61 89 

• Antoing, Rue Philipart 8         069 25 33 00 

 

Ligplaats kleuterklas  
 
• De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen     03 541 45 72 

mailto:eddy.munghen@telenet.be
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