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OP WEG NAAR PASEN … 

Op Goede Vrijdag mag ik, naar traditie, een 
honderdtwintig 17jarige leerlingen van een school uit de 
buurt verwelkomen op het kerkschip  voor een korte 
retraite. De leraar vraagt om ook altijd even uit te leggen 
wat de Goede Week eigenlijk is en betekent. Ik denk dat 
het geen overbodige luxe is dat de ouderen ook even het 
geheugen opfrissen … 

De Goede Week is de meest plechtige en intense 
periode van het liturgische jaar in de katholieke kerk. Ze 
vormt de climax van de veertigdagentijd en leidt naar het 
Paastriduüm, waarin christenen het lijden, sterven en 
verrijzen van Jezus Christus herdenken. Elke dag heeft 
een eigen karakter, rituelen en betekenis. 

Palmzondag  Intocht van de Heer 

Palmzondag opent de Goede Week. De kerk herdenkt de 
feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, waar het volk 
Hem met palmtakken begroette als koning. 

• Tijdens de mis worden palmtakken gezegend en 
uitgedeeld. 
• De processie met palmtakken symboliseert de 
erkenning van Jezus als Messias. 
• De passie (het lijdensverhaal) wordt voorgelezen. 

Palmzondag bevat een opvallend contrast: jubel en 
vreugde bij de intocht, maar ook de aankondiging van het 
lijden dat komt. Het is een uitnodiging om met Christus 
mee te gaan op de weg naar het kruis. 

Maandag van de Goede Week 

Deze dag heeft geen eigen grote liturgische 
plechtigheden, maar de lezingen richten zich op de 
voorbereiding van Jezus op zijn lijden. 
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• Vaak wordt het verhaal gelezen van Maria van Bethanië die Jezus’ voeten zalft met kostbare 
olie. 

• De zalving wordt gezien als een voorafbeelding van Jezus’ dood en begrafenis. 
 
Dinsdag van de Goede Week 

Op deze dag ligt de nadruk op de spanningen die oplopen tussen Jezus en de religieuze leiders. 

• De evangelielezing bevat Jezus’ aankondiging van het verraad door Judas. 
• Ook Petrus’ toekomstige verloochening wordt aangekondigd. 

 
De liturgie confronteert gelovigen met menselijke zwakheid, verraad en ontrouw, maar ook 
met Jezus’ standvastige liefde. 

Woensdag van de Goede Week  

Traditioneel wordt deze dag geassocieerd met het moment waarop Judas besluit Jezus te verraden. 

• De lezingen focussen op het verraad en de voorbereidingen van de hogepriesters. 
• In sommige landen bestaan volksdevoties rond het thema van verraad en boete. 

 
Woensdag markeert de overgang naar het Paastriduüm. Het is een dag van inkeer en 
bewustwording van de duisternis die zich aandient. 

Het Paastriduüm 

Het Paastriduüm omvat Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. Het is één doorlopende 
liturgie die de kern van het christelijk geloof vormt. 

Witte Donderdag  Viering van het Laatste Avondmaal 

Witte Donderdag opent het Triduüm met een plechtige avondmis. 

• Herdenking van het Laatste Avondmaal, waarin Jezus de eucharistie instelt. 
• De instelling van het priesterschap wordt eveneens herdacht. 
• De voetwassing symboliseert nederigheid en dienstbaarheid. 
• Aan het einde van de mis wordt het Allerheiligste naar een rustaltaar gebracht; het altaar 

wordt ontdaan van alle versiering. 
 
Witte Donderdag benadrukt liefde, dienstbaarheid en de gave van de eucharistie. Het is een 
dag van dankbaarheid en stilte. 

Goede Vrijdag   Herdenking van het lijden en sterven van Christus 

Goede Vrijdag is de meest sobere dag van het kerkelijk jaar. 

• Er wordt geen mis opgedragen; de liturgie bestaat uit drie delen:  
o Schriftlezingen en de passie volgens Johannes 
o Kruisverering 
o Communie met hosties die op Witte Donderdag zijn geconsacreerd. 
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• De kerk is sober aangekleed; het tabernakel staat open en leeg. 
Goede Vrijdag is een dag van rouw, stilte en contemplatie. Gelovigen staan stil bij het offer van 
Christus en de diepte van Gods liefde. 

Stille Zaterdag  Dag van stilte en verwachting 

Stille Zaterdag is een dag zonder sacramentele vieringen tot de avond. 

• De kerk blijft stil; het lichaam van Christus rust in het graf. 
• Gelovigen worden uitgenodigd tot gebed en meditatie. 
• ’s Avonds begint de Paaswake, de belangrijkste liturgie van het jaar. 

Deze dag benadrukt de spanning tussen dood en verrijzenis, tussen duisternis en het komende 
licht. 

Paaswake  De nacht van de Verrijzenis 

De Paaswake begint na zonsondergang en is rijk aan symboliek. 

• De viering start met de zegening van het vuur en de paaskaars. 
• De Exsultet (Paasjubelzang) wordt gezongen. 
• Er zijn uitgebreide lezingen die de heilsgeschiedenis vertellen. 
• De eucharistie wordt gevierd in vreugdevolle toon. 

 
De Paaswake viert de overwinning van Christus op de dood. Het is het hoogtepunt van het 
liturgisch jaar en het begin van de Paastijd. 

Paaszondag  De Verrijzenis van de Heer 

Paaszondag is het feest van de verrijzenis, het fundament van het christelijk geloof. 

• De mis is feestelijk en jubelend. 
• De paaskaars brandt prominent als teken van Christus’ licht. 
• De gelovigen vernieuwen hun doopbeloften. 

 
Paaszondag verkondigt nieuw leven, hoop en verlossing. Het is het begin van vijftig dagen 
Paastijd, die eindigen met Pinksteren. 

Ik wens u een goede weg naar Pasen! 

Genegen, P. Paul Renders ofm., aalmoezenier te Antwerpen 
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OVERLIJDENS 
Gaston Deroo, weduwnaar van Rosa De Koninck, oud varende 
van m/s Marina. Geboren te gent op 17 november 1926 en 
overleden te Brasschaat op 30 januari  2026. Dit melden u: 
Jozef en Marina Borms-Deroo, Emmanuel en Daniëlle Albrecht-
Deroo zijn kinderen. Christof en Elke Borms-Duyck; Olivia en 
Maxime, Mathieu Borms. Dave Albrecht †, Claudia Albrecht; 
Valentina en Elyssa zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen in de Sint-
Antoniuskerk te Brasschaat-Centrum, Armand Reusensplein, op zaterdag 14 februari 
2026 om 11 uur. Aansluitend leggen we hem te ruste in het familiegraf op de 
begraafplaats van Brasschaat-Rustoord, Max Hermanlei. 
 

Albert Janssens, weduwnaar van Mariette Heirman, oud 
varende. Geboren te Zwijndrecht op 10 juni 1925, aldaar 
overleden in het WZC De Regenboog op 3 februari 2026. Dit 
melden u: Emieljenne Janssens en Alfons Buys (†) en Fideel 
Haentjens (†), Walter (†) en Josée Janssens - Cools, Marc 
Janssens en Simonne Goossens, zijn kinderen. Dirk en Sonja 
Buys – Vissers en kinderen, Curt en Eugenie Buys - Bouwman, 

kinderen en kleindochter, Guy en Barbara Janssens – Cleys en kinderen, Robby en Isa 
Vaerewijck – Janssens en kinderen, Peter Janssens, Wesley Janssens en vriendin 
Kelly, Matthias en Jessy Janssens - Van Landeghem en kinderen, Thomas Janssens 
en kinderen, zijn kleinkinderen, achterkleinkinderen en achter-achterkleindochter. U 
wordt vriendelijk uitgenodigd het afscheid bij te wonen op zaterdag 14 februari 2026 
om 10.30 uur in de kapel van het WZC De Regenboog, Regenbooglaan 14 te 
Zwijndrecht. Aansluitend laten we hem rusten bij zijn echtgenote in het urnenveld op 
de begraafplaats te Melsele. 
 

Edwige Deuwel, echtgenote van Jean Debeul, oud varende. 
Geboren te Conflans-Sainte-Honorine op 15 juni 1948 en 
overleden in het AZ Sint-Lucas te Gent op 13 februari 2026. Dit 
melden u met droefheid: Jean Debeul haar echtgenoot, Vincent 
en Brenda Debeul - Van Verdegem, Jorven Debeul en Phaedra 
Moeykens; Aihnoa, Amber Debeul en Edwin Junior Pluquet 
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. We nodigen u 

vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Edwige de aanverwanten van 
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de families Deuwel en Debeul. in de aula van het crematorium Westlede, Smalle 
Heerweg 60 te Lochristi, op vrijdag 20 februari 2026 om 11 uur.  
 

Maria Van Raemdonck, weduwe van Norbert Verhoeven, lid 
van de Kon. Schippersgilde St Jozef. Geboren te Steendorp op 
4 november 1939 en overleden te Antwerpen op 14 februari 
2026. Dit melden u met droefheid: Isidoor † en Nini † Bollé – 
Muyshondt, Annie Van Raemdonck, Marcel † en Maria 
Verhoeven – Wuyts haar zus en schoonzus. Het afscheid van 
Maria heeft plaats op zaterdag 21 februari 2026 om 10.30 uur 

in het Kerkschip St. Jozef te Antwerpen. De asverspreiding zal op een later tijdstip, in 
alle intimiteit, plaatvinden. 
 
André Lauwaet, weduwnaar van Gisèle Houben, lid van de Kon. Schippersgilde St 
Jozef. André was oud werknemer van de Stedelijke Sleepdienst. Geboren in Gent op 
3 april 1943 en overleden te Malle op 18 februari 2026. Dit melden u met droefheid: 
Luc en Irma Lauwaet – den Hoed, Julie Lauwaet, Thomas Lauwaet, zijn kinderen en 
kleinkinderen. De afscheidsplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft 
plaats in de kerk van Sint-Amelberga te Wechelderzande op donderdag 26 februari 
2026 om 11.00 uur. De teraardebestelling gebeurt aansluitend op de begraafplaats te 
Wechelderzande gelegen aan de Dennenlaan.  
 

Rachel Buyle, weduwe van Charles Pauwels, oud varende van 
m/s Luciane. Geboren te Antwerpen op 30 juli 1926 en aldaar 
overleden op 22 februari 2026. Dit melden u met droefheid: 
Luciane Pauwels haar dochter, Roger en Natasha Strijp – 
Jacobs, Gregory en Sylvia Jacobs - Van de Velde haar 
kleinkinderen, Mathias Akkermans, Dominic Strijp, Laetitia 
Akkermans, Shania Jacobs, Axel Jacobs, Maxim Jacobs haar 

achterkleinkinderen. Het afscheid van Rachel heeft plaats op zaterdag 7 maart 2026 
om 11.00 uur in de aula van Hof ter Delft te Ekeren. De urnebegraving zal op een later 
tijdstip, in alles intimiteit plaatsvinden. 
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 
  

Missen mogen ook op de dag zelf worden gevraagd aan Pater Paul 
 

1/03/2026 10u30        

8/03/2026 10u30        

15/03/2026 10u30  
      

22/03/2026 10u30        

29/03/2026 10u30        
         

5/04/2026 10u30 Paasmis opgeluiderd door "Het Koor"  
  voor Monique Beerens        

   en voor familie Beerens en van 
Sommeren 

12/04/2026 10u30        
19/04/2026 10u30        

26/04/2026 10u30        

         

3/05/2026 10u30        

10/05/2026 10u30        

14/05/2026 10u30        

17/05/2026 10u30        

24/05/2026 10u30 SCHIPPERSBEDEVAART SCHERPENHEUVEL 
  Geen mis op het Kerkschip   

31/05/2026 10u30      
  

  
     

  

7/06/2026 10u30        

14/06/2026 10u30        

21/06/2026 10u30        

28/06/2026 10u30 52 ste verjaardag van Monique op 27 juni         
  

 

en voor familie Beerens en van 
Sommeren 
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AGENDA 
 
DATUM UUR REDEN      

         
7/mrt 10:00 – 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva   

11/mrt 14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 
18/mrt 15:00 – 18:00 SCHIPPERSGILDE: Alg.Vergadering "Kerkschip" 
25/mrt 14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 
27/mrt 16:00 – 00:00 SCHEEPSBOYS: Crezy-Crew Playback show 
28/mrt 16:00 – 00:00 SCHEEPSBOYS: Crezy-Crew Playback show 

  Taverne 't Kerkschip, Houtdok-Nk 25, 2030 Antwerpen 
         

4/apr 10:00 – 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva   
5/apr  Pasen       
6/apr  Paasmaandag      
8/apr 14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

12/apr 15:00 – 17:30 SCHIPPERSGILDE: EWT Deurne   
22/apr 14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

         
1/mei  Dag van de Arbeid     
2/mei 10:00 – 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva   
6/mei 14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

14/mei  O.L.H. Hemelvaart     
18/mei – 22/mei SCHEEPSBOYS: busreis Hanzasteden- reis  

20/mei 14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 
24/mei 09:00 – 19:00 SCHERPENHEUVEL: Jaarlijkse schippersbedevaart 

         
3/jun 14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 
6/jun 10:00 – 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva   

13/jun - 20/jun REISVRIENDEN: gaan naar Puglia (Italië)  
17/jun 14:00 – 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAVERNE ’t KERKSCHIP 
Houtdok Noordkaai 25 – Haven 25 A 

2030 ANTWERPEN 
Tel.: +32 3 482 02 82 

 
OPEN MA – ZA 
11u00 – 21u00 

OPEN ZO 
09u00 – 21u00 

Keuken open 11u30 tot 21u00 
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KRIS KRAS 
 
Leraar aan leerling :'Ken jij Frans?' 'Ja, meneer, Frans is mijn oom.' 'Nee, dat bedoel 
ik niet, spreek jij Frans?' 'Ja, meneer, elke zondag wanneer hij bij ons op bezoek 
komt.' 'Nee, dat bedoel ik ook niet, versta jij Frans?' 'Ja, meneer, maar dan moet hij 
wel Nederlands praten.'  
 
Een niet meer zo jonge artiest komt bij een impresario en probeert hem een  
muizennummer aan te smeren. 'Ach,' zegt de zakenman, 'dat is al zo vaak vertoond!' 
'Maar mijn muis begrijpt en spreekt Frans!' 'Wel laat dan maar eens horen.' De artiest 
neemt zijn muis in de hand en vraagt: 'Que voulez-vous fumer? Une cigarette ou une 
pipe?' 'Piep,' zegt de muis.  
 
Kent U die van die diepzeeduiker die aan beleefdheid stierf? Hij zag een zeemeermin 
en nam zijn helm af.  
 
Toen de kleine Maike 's morgens op school kwam, zei hij tegen de onderwijzer: 'Ik 
heef vannacht bij mama geslapen.' 'Ik hèb vannacht bij mama geslapen,'  corrigeerde 
de onderwijzer. Waarop Maike reageerde: 'Oh, ik heef U toch niet gezien!'  
 
'Meester....' 'Ja, Jefke?' 'Waar is Napoleon eigenlijk gestorven?' 'Op Sint-Helena, 
Jefke.' ' Oh God, wat zal dat mens geschrokken zijn!'  
 
Vlak voordat de ter dood veroordeelde op de elektrische stoel plaatsneemt, vraagt de 
gevangenisdirecteur of hij nog een laatste wens heeft. 'Ja, directeur. Wilt u zo dadelijk 
alstublieft mijn hand vasthouden?'  
 
Dokter tegen patiënt: 'U moet toch echt ophouden met drinken. Uw bloedmonster was 
al verdampt voordat ik ermee op het lab was!'  
 
Een boer spant zijn edele fokstier voor de ploeg. 'Waarom neem je niet gewoon de 
tractor?' vraagt zijn vrouw. 'Omdat dat verwende beest maar eens moet leren dat het 
leven niet louter uit liefde bestaat!'  
 
'Hallo!' roept moeder onder aan de zolder trap. 'Wat spoken jullie daarboven uit?' 
Jantje en Elsje in koor: 'We spelen kindje-maken, mama!' 'Oh, dan is het goed, 'zegt 
moeder.' 'Maar niet stiekem roken, hoor!'  
 
Meester: 'Jantje, wanneer ben jij voor het laatst onder de douche geweest? Vreselijk, 
je stinkt een uur in de wind...' Jantje: 'Dat is sterk overdreven meester, want ik ben 
pas een half uur op school!' 
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Koninklijke Schippersgilde “St. Jozef”  
Zetel & Secretariaat  
Nieuwdreef 97 bus 202  
2170 Merksem  
 03-231 93 26 
 schippersgilde49@gmail.com 

 

De Koninklijke ,Schippersgilde St.Jozef Antwerpen organiseert 

1) een Algemene Ledenvergadering op woensdag, 18 maart 2026 om 15u op het 
Kerkschip, Houtdok-Noordkaai 25, 2030 Antwerpen. Wij voorzien koffie met 
gebak zodat we er samen een informatieve en aangename middag van kunnen 
maken 
Komen jullie ook, gelieve een seintje te geven aan Sonja of Jenny. 
 

2)  een toneelnamiddag op zondag, 12 april 2026 in het E.W.T theater, Hertstraat 
2, 2100 Deurne. “DE DUPLEX”, Begin stipt om 15u. 

Na de voorstelling is er op het Kerkschip een buffet voorzien van vol-au-vent en 
stoofvlees met frieten en/of kroketten en een slaatje. 

Prijs voor deze dag bedraagt 47,00 € voor leden. Niet-leden betalen 52,00 € 

Interesse in één of beide activiteiten? Gelieve in te schrijven 

*bij onze feestleiders : 

Sonia Dekeersmaeker, Venezuelastraat 6, 2030 Antwerpen - GSM 0473/23 13 78 

Jenny Lobbestal, Sijsstraat 15 B/102, 2170 Merksem - GSM 0472/60.22.27 

* via e-mail : schippersgilde49@gmail.com 

 

Namens het bestuur   
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Beste leden 
 

Hier zijn we dan met onze volgende 
activiteit van 2026. 

 
Onze intussen gekende “Crazy crew playbackshow” van eigen makelij. 

Met enkele bestuursleden en vrienden zijn we al volop aan het oefenen om er 
weer iets mooi van te maken. 

 
Na het succes van editie 2024 en 2025, gaan we ook dit jaar opnieuw 2x optreden. 
De optredens hebben plaats op het Kerkschip op 
 

Zaterdag 28 maart 2026 en Zondag 29 maart 2026. 
 
Wij ontvangen jullie om 16.00 uur met een aperitief en daarna gaan we met de 
knieën onder tafel. We starten dit jaar met een tomatensoepje met balletjes, en 
daarna buffet met keuze tussen Witloof/ham in kaassaus of kipfilet met gebakken 
champignons, slaatje en appelmoes met kroketjes. Daarna komt er nog een 
lekkere biscuit-taart. Inclusief 2 drank-consumptie naar keuze tijdens het eten. 
Verder na het eten drank voor eigen rekening. 

 
We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen voor deze mooie 
“Schippers Crazy-crew-playbackshow” 

Namens bestuur 
Scheepsboys & Girls 

 

De prijs is voor leden 55.00€ p/p en voor niet-leden 60.00€ p/p 

We hebben plaats voor 120 personen (per optreden) daarom nemen we eerst 
onze leden aan, pas na 12 maart de niet-leden, wees er snel bij want het is 
altijd rap volzet! 
Inschrijven op het secretariaat bij Marina Lecour 0497/869 332, eerst 
bellen dan pas betalen op rek.nr BE81 7895 3489 7424 van de 
Scheepsboys & Girls. 
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PAASFEEST 2026 
Voor oud-varenden 

 

Ben je 75 of iets meer en jong van geest. Lees dan zeker deze brief.  
Tijd voor het 5de PAASFEEST op zaterdag 11 april 2026 op het Kerkschip  

Op de achterzijde het volledig programma van de dag.  
Afsluiten is voorzien rond 20:00h.  

Zeg het voort aan anderen van dezelfde leeftijdsgroep.  
Kan je niet zelf tot aan het Kerkschip geraken, laat het weten dan zorgen we voor een 

chauffeur ook om terug te keren, regio Antwerpen.  
Toegang met rolstoel is mogelijk.  

Geef ook door met wie je graag samen zit en met hoeveel personen je komt. Ook je 
eigen chauffeur of begeleider kan meedoen op deze dag.  

Inschrijven kan door te bellen, te mailen naar 

Diane Verveynne tel: 03 290 51 96 of gsm: 0475 75 19 77  

Zandstraat 95 te 2110 Wijnegem  

Email: ijsvogel26@gmail.com  

Wat kost het? 60 € per persoon, dranken voor eigen rekening.  

De betaling dient op deze rekening BE65 9731 5782 5296 te staan voor  

1 april 2026  

Adres Kerkschip Houtdok Noordkaai nr. 25 * 2000 Antwerpen  

Nu ook bereikbaar met tram 24  

Deuren open 13:30  

De organisatie  

Jules, Claude, Helga  

Diane 
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FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 
  

Dinsdag 31 maart 2026   

Kaasbuffet 
Koude schotel voor diegene die geen kaas lusten 

Wijn of andere dranken tijdens eetmaal! 

Dessert en koffie 

Met dansnamiddag 

Deuren gaan open om 11u00  

De prijs per persoon 52 €  

Betalen voor 20 maart 

Eerst inschrijven bij Monique :  0499 11 57 15 

Email: monique.debruyne1@telenet.be 

Op rekening: BE35 8906 3436 1237 

  

Onze beste groeten, 

Monique en Hilaire 

Voor verdere informatie: 
Monique Debruyne - Daes Hilaire 
Aan de Ratte 2 - 9041 Oostakker 
Tel: 09 344 06 77  - GSM M: 0499 11 57 15 - GSM H: 0495 79 91 17 
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 AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT  
 
FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent  
Scheepvaartgemeenschap- Gent  
Parochiale Kring –H. Kerst 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor verdere informatie:  
Monique Debruyne - Daes Hilaire  
Aan de Ratte 2 - 9041 Oostakker  
Tel: 09 344 06 77 - GSM M: 0499 11 57 15 - GSM H: 0495 79 91 17  
Email: monique.debruyne1@telenet.be 
 
 
 
 
 
 
 
NATIONALE SCHEEPVAARTCULTUUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:monique.debruyne1@telenet.be
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BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN 
HET KERKSCHIP VAN LUIK 

 
 
 
 

Met groot verdriet, maar met zijn zegen hebben we afscheid genomen van onze 
geliefde Aalmoezenier Pater Jehaes ofm., hoofdaalmoezenier van Bel-gië en 

aalmoezenier van Luik en Limburg.  

Of we nu verder nog iets kunnen organiseren in de kapel van Eisden, zullen we 
bekijken en eventueel afspreken met P. Paul Renders ofm. , nog enige aalmoezenier 

voor de binnenvaart te Antwerpen. We houden jullie op de hoogte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martina:  0476 31 46 07 
Brigitte, Sandy, Louis 

Guy Albrechts 
 
Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen 
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INFORMATIE 

REDACTIERAAD 

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef 

Haven 25A, 2030 Antwerpen  03 568 63 73 

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge  050 67 31 29 

Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbestal, Sijsstraat 15/102, 2170 Merksem 

 0475 77 29 25  - email: onsroer@telenet.be - eddy.munghen@telenet.be 

 

SCHIPPERSCHOLEN 
 
• Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103       03 219 59 30 

• C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy      085 27 37 21 

• Andenne, Rue de l’Hôpital 3        085 71 04 40 

• Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek    02 734 19 05 

• Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen  089 76 45 50 

• GO Internaat, Hofbilkstraat 21, 9940 Evergem     09 216 44 94 

• GO Einstein(Basis), Hofblikstraat 21, 9940 Evergem    09 216 44 95 

• KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen    03 570 97 30 

• Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten    03 658 45 15 

• Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem      03 353 61 89 

• Antoing, Rue Philipart 8         069 25 33 00 

 

Ligplaats kleuterklas  
 
• De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen     03 541 45 72 
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