NIEUWSBRIEF

ONS ROER - SCHIPPERSBODE

JAARGANG 8 - EDITIE 1 - JAN/FEBR 2026

IN DIT NUMMER
WOORDJE
DOPEN
OVERLIJDENS
MISSEN
AGENDA
VIERING 100 JARIGE
KRIS KRAS
INFO
NIEUWS
ANTWERPEN
GENT - BRUGGE
LUIK - EISEN
INFORMATIE

11-12
13
14
15

Paul Renders minderbroeder ofm.
Aalmoezenier Rijn-& Binnenvaart

Vasten in een veranderende
wereld

Vasten heeft in de katholieke traditie altijd een
diepe spirituele betekenis gehad. Het is een tijd
van inkeer, van terugkeren naar de Bron, van
herontdekken wie wij zijn in Gods ogen. Maar
anno 2026 leven we in een wereld die sneller
draait dan ooit. Onze dagen worden gevuld met
prikkels, verplichtingen, digitale afleidingen en
maatschappelijke druk. Juist daarom krijgt het
vasten een nieuwe noodzaak. Niet als
nostalgisch ritueel, maar als een profetisch
teken: een uitnodiging om opnieuw te leren wat
werkelijk voedt.

Het vasten van vandaag is geen vlucht uit de
wereld, maar een manier om er bewuster in te
staan. Het is een oefening in vrijheid. Door
tijdelijk afstand te nemen van wat ons beheerst,
ontstaat ruimte voor wat ons werkelijk draagt. In
die zin is vasten een daad van hoop: het
vertrouwen dat God ons wil vernieuwen, dat Hij
ons hart wil openen voor Zijn liefde en voor de
noden van anderen.

Innerlijke zuivering

De Bijbel spreekt vaak over vasten als een weg
naar zuiverheid van hart. Niet omdat God onze
honger nodig heeft, maar omdat wij onze
afhankelijkheid van Hem opnieuw moeten leren
kennen. In een tijd waarin overvioed
vanzelfsprekend lijkt, kan het bewust afzien van
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voedsel, comfort of gewoontes ons helpen om te ontdekken waar onze verlangens
werkelijk naar uitgaan.

Anno 2026 is vasten niet alleen lichamelijk. Veel mensen ervaren dat hun grootste
onrust niet uit hun lichaam komt, maar uit hun geest. De constante stroom van
informatie, meningen en verwachtingen maakt het moeilijk om de zachte stem van God
te horen. Daarom kan het vasten van digitale media, van haast, van multitasking,
minstens zo helend zijn als het klassieke voedselvasten.

Vasten wordt dan een vorm van geestelijke ontgiftiging: een manier om de ruis te
verminderen zodat de essentie weer hoorbaar wordt. Het is een uitnodiging om te
bidden met een open hart, om stil te worden, om te luisteren naar wat God fluistert in
de stilte.

Solidariteit

In de katholieke traditie is vasten nooit alleen een persoonlijke oefening geweest. Het
is altijd verbonden geweest met naastenliefde. Jesaja zegt het scherp: “Is dit niet het
vasten dat Ik verkies: de boeien van het onrecht losmaken, de verdrukten bevrijden,
de hongerige brood geven?”

Anno 2026, in een wereld waarin ongelijkheid groeit en klimaatverandering miljoenen
mensen treft, krijgt deze oproep een nieuwe actualiteit. Vasten kan ons hart openen
voor de kwetsbaren. Door minder te consumeren, worden we ons bewust van de
impact van onze keuzes. Door te delen, worden we deel van Gods zorg voor de wereld.

Solidariteit begint klein: een maaltijd overslaan om iemand anders te voeden, tijd
vrijmaken voor eenzaamheid in onze omgeving, aandacht schenken aan wie
onzichtbaar is. Maar het kan ook leiden tot grotere keuzes: duurzamer leven,
rechtvaardige handel

steunen, ons inzetten voor vrede en gerechtigheid.
Herontdekken van het heilige

In een tijd waarin alles maakbaar lijkt, herinnert het vasten ons eraan dat het leven een
geschenk is. Door bewust te minderen, worden we ontvankelijker voor het mysterie.
De stilte van het vasten opent een ruimte waarin God opnieuw kan spreken.

Veel mensen ervaren dat het vasten hen helpt om de sacramenten dieper te beleven.
De Eucharistie wordt intenser wanneer we weten wat honger is. Verzoening wordt zo
bevrijdend wanneer we onze eigen zwakheid onder ogen durven zien. Het gebed wordt
echter wanneer we niet vluchten voor de leegte, maar haar durven binnenstappen.



Anno 2026, in een cultuur die vaak gericht is op efficiéntie en controle, is het vasten
een daad van overgave. Het zegt: “Heer, ik heb U nodig. Kom in mijn leegte wonen.”
Het is een oefening in vertrouwen, een weg naar innerlijke eenvoud.

Voorbereiding op Pasen

Het vasten is geen doel op zich. Het is een weg naar Pasen, naar verrijzenis, naar
nieuw leven. De veertigdagentijd is een pelgrimstocht van duisternis naar licht, van
verstarring naar beweging, van geslotenheid naar openheid.

We mogen opnieuw ontdekken dat Pasen niet alleen een gebeurtenis uit het verleden
is, maar een kracht die vandaag werkzaam is. Door te vasten, maken we ruimte voor
die kracht. We laten oude patronen los, zodat God iets nieuws kan beginnen in ons.

Het vasten nodigt ons uit om te geloven dat verandering mogelijk is. Dat onze wereld,
hoe gebroken ook, niet zonder hoop is. Dat God nog steeds schept, nog steeds bevrijdt,
nog steeds verrijst in de harten van mensen die zich laten raken.

Uitnodiging tot vernieuwing

Vasten is geen nostalgisch ritueel, maar een levendige weg van geloof. Het is een kans
om opnieuw te kiezen voor eenvoud, voor verbondenheid, voor stilte, voor liefde. Het
is een oefening in menselijkheid, een weg naar innerlijke vrijheid.

Misschien is dat wel de diepste betekenis van het vasten: dat wij leren om meer op
Christus te lijken. Hij die zichzelf gaf, die de weg van de liefde ging, die ons uitnodigt
om Hem te volgen in vertrouwen.

Deze vastentijd kan een tijd zijn van groei, van bekering, van vreugde. Een tijd waarin
wij ontdekken dat minder soms meer is, en dat in de leegte ruimte ontstaat voor God.

Ik wens u een zinvolle weg naar Pasen,
genegen, Paul Renders ofm. aalmoezenier te Antwerpen

DOPEN
A
é%/ STOOP AURORA , dochter van Ritchie en Angelika Kosidlo werd
J\ geboren te Edegem op 25 juni 2024 en gedoopt aan boord van het
l H TR kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 7 december 2025. De
N ~ meters zijn Daniella Pols en Jolanta Kosidlo.



OVERLIJDENS

Wim Pols, echtgenoot van Lisy Maes. Oud varende van m/s
Desirade. Geboren op 5/01/1938 en overleden te Antwerpen op
25/11/2025. Dit melden u : Lisy Maes zijn echtgenote, zijn broer,
schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten. Wij nodigen u uit
op de uitvaartplechtigheid op zaterdag 6 december 2025 om 14.30u
in kerk St. Guibertus te Schilde-Centrum, Kerkplein. Samenkomst
in de kerk vanaf 14.10u. Zijn urne krijgt een plek in vertrouwde

Jef Colman, echtgenoot van Gwendolina De Bleecker. Oud
varende van m/s Cowa. Geboren te Gent op 12/08/1962 en
overleden te Antwerpen op 5/12/2025. Jef is voor
altijd...echtgenoot van Gwendolina De Bleecker, papa van Renaldo
Colman & Rhea Lacante, vava van Tristan Colman, Mathis
Colman, zoon van Desiré + Colman & Sidonie Waegemans. Het
afscheid van Jef heeft plaats op zaterdag 13 december 2025 om
11.00 uur in onze aula Sereni | Van Bogaert te Antwerpen - Linkeroever. De
urnebegraving heeft op een later tijdstip, in alle intimiteit, plaats in het urnenbos van de
begraafplaats Merksem.

Oosterwaal Eddy, echtgenoot van Simone Hamelink. Varende
van m/s Ymare. Geboren op 17/08/1944 en overleden te Kapellen
op 9/12/2025. Eddy is voor altijd... echtgenoot van Simone
Hamelink vader en grootvader van Conny Oosterwaal & partner
Luc Krisha en Silas, Peggy Oosterwaal & partner Christian, Renzo
& partner Deborah. Delen mee in dit verlies: Diégo, zijn pluszoon.
‘ Het afscheid van Eddy heeft,
zoals hij dat zelf wou, plaats in alle intimiteit.

Frans Geffens, weduwnaar van Josephine van Dessel. Geboren
te Gent op 12/01/1942 en thuis zachtjes ingeslapen te Merksem
op 1/01/2026. Frans is voor altijd...vader van Nancy Geffens & Eric
Braeckmans, bompa van Kenny Braeckmans, Kimberly
Braeckmans & Jarno De Cock, peter van Kimberly Braeckmans.
Het afscheid van Frans heeft plaats op vrijdag 9 januari 2026 om
11.00 uur in de aula Sereni | Van Kuyk te Merksem. De
urnebegraving heeft aansluitend plaats op het urnenveld van de begraafplaats
Merksem, Zwaantjeslei 101.




Jan Van der Zalm, echtgenoot van Hennie Willemsen. Oud varende
van m/s Sarca. Geboren te Anseremme op 23/03/1932, overleden te
Merksem op 1/01/2026. Dit melden u met droefheid: Hennie
Willemsen, zijn echtgenote. Delen mee in dit verlies: Jan 1 Van der
Zalm, zijn zoon. Het afscheid van Jan heeft, in alle intimiteit,
plaatsgevonden op woensdag 7 januari 2026.

Lisette Behiels, weduwe van Roger Norullie. Schipperin op rust van
M/S Rafale. Geboren te Gent op 13/12/1934 en overleden in het
WZC Sint-Elisabeth te Oostakker op 6/01/2026. Dit melden u: Edwin
en Martine Kips — Norullie, haar dochter en schoonzoon. Kenny en
Shirley Van Strijdonck — Kips, Kyano, Dylan en Océane, Jill. Geoffrey
en Aude Kips — Chevolet, Cosmo Alvaro haar kleinkinderen en
achterklein-kinderen. We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons

- afscheid te nemen van Lisette in de aula van het crematorium
Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi op maandag 12 januari 2026 om 11 uur.
Daarna volgt de crematie en de bijzetting van de urne in het columbarium op de
Westerbegraafplaats van Gent.

De Koninck Leon & Corman Alexina. Leon is geboren te
10/12/1930 en overleden te Antwerpen, 26/05/1941. Alexina is
geboren te Antwerpen op 26/05/1941 en overleden te Antwerpen
op 7/01/2026. Leon heeft lang aan de Antwerpse sluizen gewerkt
en was lang bezoeker van het kerkschip. Jullie zijn en blijven deel
van ons: Arlette De Koninck en Marc Van Goidsenhoven, Joris en
Rani; Tosca en Arn, Aurelia, Elisabeth, © |Tilly en Michiel.
Belinda De Koninck en Erik Van den Wyngaet, Koen en Merel; Lily. Joan Corman en
Chris Marien, Ellen en Jonas; Julian, Maxim, Maurits, An en Timo; Laurens, Céline. Op
17 januari 2026 om 14 uur vetrouwen we in intieme familiale kring hun gezamenlijke
assen toe aan de Schelde, ter hoogte van de inrit Gerlachekaai bij de Lakenstraat.
Gedragen door het water dat blijft stromen, vrij en toch verbonden.

Martha Wattez, weduwe van Alfons De Bock. Geboren te Eisden
op 11/11/1933 en overleden te Antwerpen op 21/12/2025. Dit
melden u met droefheid: Amand en Mimi, Willy en Monique, Rita en
Linda, haar kinderen; Guy en Cindy, Matthias, Yana en Quinten,
Bart en Annick, Zora en Olivia, Tim, Nicky, Jeroen en Jill, Brend en
Steffi, Remco, haar klein- en achterkleinkinderen. Op dinsdag 30

SRR december 2025 om 12.30 uur komen familie en vrienden samen in
aula Aster van crematorium Pontes voor een afscheid met woord en gebed. U bent
hierbij vriendelijk uitgenodigd




Eddy Van Mechelen. Geboren te Merksem op 4/09/1954 en onverwacht overleden in
Antwerpen op 5/01/2026. Eddy is voor altijd...papa van Veronique en Joeri, bompa van
Siebe, Enora. Wij nodigen u graag uit om samen met ons afscheid te nemen van Eddy
op zaterdag 17 januari 2026 om 11.30 uur in het uitvaartcentrum Daems | Sereni,
Churchilllaan 20 te Schoten. De urne van Eddy zal een mooi plekje krijgen.

Maria Wannyn, echtgenote van Norbert De Roeck. Oud varende
van m/s Norma. Geboren te Gorinchem (NL) op 13/09/1948,
overleden te Merksem op 17/01/2026. Maria is voor
altijd...echtgenote van Norbert De Roeck mama van Eddy De
Roeck, Danny De Roeck & Claudia Claessens, Ronny De Roeck &
Caroline Godfroid; mammie van Brian, Brittanie, Senne en Amélie.
Het afscheid van Maria heeft plaats op zaterdag 24 januari 2026

om 11.00 uur in de Heilig Sacramentskerk te Merksem. De teraardebestelling heeft
aansluitend plaats op de begraafplaats van Merksem, Zwaantjeslei 101.

MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN

Missen mogen ook op de dag zelf worden gevraagd aan Pater Paul

DATUM

1/02/2026
8/02/2026
15/02/2026
22/02/2026

1/03/2026
8/03/2026
15/03/2026
22/03/2026
29/03/2026

MISSEN

10u30
10u30
10u30

10u30 voor Monique Beerens haar 27ste jaargetijde
en voor familie Beerens en van Sommeren

10u30
10u30
10u30
10u30
10u30



AGENDA

DATUM UUR
7/feb 10:00 — 15:00
11/feb 14:00 — 17:00
14/feb 12:00 — 18:00

25/feb 14:00 —17:00

7/mrt 10:00 — 15:00
11/mrt 14:00 — 17:00
25/mrt 14:00 — 17:00
27/mrt 16:00 — 00:00
28/mrt 16:00 — 00:00

4/apr 10:00 — 15:00

5/apr

6/apr

8/apr 14:00 — 17:00
22/apr 14:00 —17:00

1/mei

2/mei 10:00 — 15:00

6/mei 14:00 — 17:00
14/mei
20/mei 14:00 — 17:00
24/mei

3/jun 14:00 — 17:00

6/jun 10:00 — 15:00
13/jun - 20/jun

17/jun 14:00 — 17:00

REDEN

ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva

VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
Valentijns menu met opteden van Lissa Lewis

Taverne 't Kerkschip, Houtdok-Noordkaai 25, 2030 Antwerpen
VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"

ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva

VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"

VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
SCHEEPSBOYS: Crezy-Crew Playback show
SCHEEPSBOYS: Crezy-Crew Playback show

Taverne 't Kerkschip, Houtdok-Noordkaai 25, 2030 Antwerpen

ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva

Pasen

Paasmaandag

VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"

Dag van de Arbeid

ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva

VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
O.L.H. Hemelvaart

VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
Pinksteren

VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"
ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva
REISVRIENDEN: gaan naar Puglia (Itali€)
VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans"



VIERING 100 JARIGE

LEVENSLOOP JEANNE COURTOIS

Jeanne is geboren te Antwerpen op 11 januari
1926 aan boord v/d houten waal

Amelie. Zij is de jongste dochter van Arthur
Courtois en Amelie Cobbaut. Charel en

Leon zijn haar oudere broers. Op haar 8 jaar ging
ze naar school in Klein Willebroek

Om 2 later naar school te gaan in de Rodestraat
~en verbleef bij Tante Jeanne van de Londenstraat.
In 1942 heeft ze Emiel leren kennen, 4 jaar later
op 31 augustus 1946 zijn ze in het huwelijk
getreden. Ze hebben op verschillende schepen
gevaren waar-onder de Sebastiaan en San Antonio. Op 25 januari 1949 is hun dochter
Maria ge-boren. In 1971 is ze gescheiden. Ze is dan naar Blankenberge verhuist waar
ze ook heeft gewerkt. Jeanne werd op 25 januari 1974 grootmoeder van kleinzoon
Alexis genaamd. Deze heeft op zijn beurt ook al 2 kinderen. Haar dochter en
schoonzoon zijn spijtig genoeg al overleden. Op 7 mei 1975 is ze terug hertrouwd met
Francgois en zijn dan gaan varen op de Sara en vervolgens op de Frago. In 1987
hebben ze het varen vaarwel gezegd en zijn gaan wonen in Gent. Samen met Francois
ging ze graag op reis . Ook met de vouwcaravan was ze dikwijls onderweg. Frangois
is overleden in 2000. Jeanne is dan terug naar Blankenberge gaan wonen bij familie,
nadien is ze verhuist naar Cafe zonder bier bij Pater Theo (Londenstraat) en nadien
Ekeren. In 2003 is ze verhuist naar de Olijftak. Sinds ze in de Olijftak ging ze ook alleen
op reis, zowel busreizen als minicruises. Sinds 23 januari 2024 verblijft ze naar WZC
‘Zand. Vandaag 11 januari vieren we haar 100" verjaardag.




KRIS-KRAS

Een oud-strijder vond dat hij recht had op drie ereteken. Ik ben verwond aan mijn
rechterbeen, één maal in Duitsland en éénmaal in augustus.

De pastoor wil de huwelijks afroepen voorlezen op het einde van zijn preek en zegt:
Er is een belofte van huwelijk tussen ...en tussen...maar hij kan zijn lijst maar niet
vinden. De koster ziet dat hij zijn papieren aan 't zoeken is en roept: “tussen de zetel
en het kussen!”

Een vrouw stapt uit de trein en laat een pakje dat ze naast haar had neergelegd,
liggen. Een heer maakt er haar op attent. “Laat maar liggen.” Zegt de vrouw. “Het is
het middageten van mijn man, hij is verbonden aan de spoorweg en werkt op de
dienst gevonden voorwerpen.”

Een klant bestelt zijn maaltijd. “Ober, ik wil graag lauwe soep, aangebrande
aardappelen, een biefstuk dat zo taai is als een lap leer, met half gekookte groeten.”
Ober: “Wat is dat voor een zwanzerij?”

Klant: “Ik wil me hier ook thuis voelen!”

Een koppel dat onlangs met pensioen gegaan is, praat rustig over de toekomst. “
Schat wat gaat ge doen als ik het eerst overlijd?” Zijn vrouwtje denkt even na en met
een stille glimlach antwoordt zij: “Dan ga ik in een groot huis wonen met weduwen en
ongehuwde vrouwen samen.” En vraagt ze aan haar man: “Wat gaat gij doen moest
ik het eerst gaan?” Het antwoord laat niet op zich wachten en de man zegt: “Schat, ik
ga juist hetzelfde doen, daar zal dat ook goed zijn voor mij.”

De eerste gedachte van Eva toen de paradijspoort achter haar dichtsloeg: “Oei, oei,
wa voele-kik nu?” En ze begon het moederschap uit te vinden. (Regenboogkrant.)

Vrouwen houden niet van opscheppers, want wie zijn mond vol heeft, kan niet
kussen!

Sus komt weer stomdronken thuis en zijn Lisa begint natuurlijk een zaag te spannen:
“Vorige week hebt ge nog gezegd dat het bier in de kraan van 't kerkschip niet
deugd!” “ Ja, zei Sus, maar als ik rook gaat dat nog!” Lisa: “Maar ge hebt gezegd dat
die tabak die ge koopt niet deugd!” “Ja, maar als ik drink gaat dat nog!”

Een man die zopas vader is geworden van een flinke zoon, komt de materniteit
binnen waar zijn vrouw bevallen is en begint foto’s te maken van zijn zoontje. “Je
eerste kindje, zeker? vraagt de verpleegster?” “Nee, zegt hij, mijn eerste fototoestel!”



Wanneer alleen thuis wonen een te grote zorg wordt,
biedt Het Gouden Anker u graag een nieuwe thuishaven.

N )
[ X X

AMATE

Het Gouden Anker is lid van vzw Amate en beschikt over 90 individuele
rusthuiskamers en 23 assistentiewoningen.

= Het Gouden Anker is gelegen op
't Eilandje te Antwerpen, viak
naast het Kempisch Dok en op
wandelafstand van het MAS en de
Schelde.

Onze private aangelegde tuin is

e S e e : ™ als het ware een oase van rust
i\l L e, b-—h_ﬂ mji-x midden in de stad.

Het Gouden Anker biedt haar bewoners een waaier
aan faciliteiten :

Dagelijkse verzorging

Variatie aan animatieactiviteiten
Paramedische zorgverlening

Palliatieve zorgverlening & vroegtijdige
zorgplanning

Kapper & pedicure

Pastorale diensten

Sociale dienst

Eigen keuken met vers bereide maaltijden,
ook mogelijk voor familie en bezoek

o Dieetvoeding mogelijk op doktersvoorschrift
¢ Private tuin met rechtstreekse toegang

o (Cafetaria

2 i Graag meer info of komt u graaqg
een kijkje nemen ? Wees
welkom !

03/222 88 30
info.goudenanker@amate.be
www.amate.be/het-gouden-anker-antwerpen




KONINKLIJKE

Koninklijke Schippersgilde “St. Jozef” SCHIPPERSGILDE
Zetel & Secretariaat st Jozef
Nieuwdreef 97 bus 202 ‘ .

2170 Merksem
2 03-23193 26 ‘ .
a0

><  schippersgilde49@gmail.com
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Scheepsboys & Girls oerp,

Zetel & secretariaat a
Papaverstraat 39 te - "
2170 Merksem E 5 é-'

@ 036466040

e
s boys

Beste leden

De Schippersclub Scheepsboys en Girls bedankt al de leden en sympathisanten
Schippers voor de grootte opkomst bij al onze activiteiten van 2025. Dankzij jullie
aanwezigheid was het weer allemaal een groot succes

We hebben ons weer een gans jaar ingezet de bestuursleden , het secretariaat het
jonge rally team helpers en de Crazy Crew Play Backers bedankt.

We zijn blij en heel fier dat we dit allemaal hebben kunnen organiseren voor jullie
leden en zo waren we nog eens gezellig samen.

Smul en dansnamiddag , 2 avonden playback show crazy crew (2 x uitverkocht)

4 daagse reis naar Saarland , de autozoektocht , 1 dagreis naar Maasbracht het
Jaarfeest , het zwaarste weekend disco avond in de tent , Sint Niklaasfeest voor de
kindjes en als laatste de Kerstmarkt Dusseldorf

Hebben jullie nog vrienden of familie die geen lid zijn vertel het hen
als ze willen kunnen ze ook lid worden van onze schippersclub
maar ze mogen altijJd meekomen zonder lid te zijn , iedereen is welkom

We bedanken al de schippersverenigingen voor de goede samenwerking en wensen
jullie ook een heel groot succes met al jullie activiteiten voor 2026

Wij met de Scheepsboys en Girls wensen jullie leden , jullie familie sympathisanten
Schippers en schippersverenigingen nog een mooi eindejaar

Zalig Kerstmis en een heel gelukkig Nieuwjaar 2026
met veel geluk liefde plezier en een gezond jaar

Bestuur Scheepsboys en Girls
Voorzitter Victor

Reeds gekende Activiteiten voor 2026
Zat- zon 28 — 29 maart 2026 : crazy crew playback show
28 juni 2026 : Wegens familiale verplichtingen geen autozoektocht

Zaterdag 24 oktober 2026 : jaarfeest - Kerstmarkt ??7?
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent
Scheepvaartgemeenschap- Gent
Parochiale Kring —H. Kerst

Voor verdere informatie:
Monique Debruyne - Daes Hilaire
Aan de Ratte 2 - 9041 Oostakker

Tel: 09 344 06 77 - GSM M: 0499 11 57 15 - GSM H: 0495 79 91 17
Email: monique.debruyne1@telenet.be

NATIONALE SCHEEPVAARTCULTUUR
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BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN
HET KERKSCHIP VAN LUIK

Met groot verdriet, maar met zijn zegen hebben we afscheid genomen van onze
geliefde Aalmoezenier Pater Jehaes ofm., hoofdaalmoezenier van Bel-gié€ en
aalmoezenier van Luik en Limburg.

Of we nu verder nog iets kunnen organiseren in de kapel van Eisden, zullen we
bekijken en eventueel afspreken met P. Paul Renders ofm. , nog enige aalmoezenier
voor de binnenvaart te Antwerpen. We houden jullie op de hoogte.

Martina: & 0476 31 46 07
Brigitte, Sandy, Louis
Guy Albrechts

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen
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INFORMATIE

REDACTIERAAD

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef

Haven 25A, 2030 Antwerpen @ 03 568 63 73

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge @ 050 67 31 29
Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbestal, Sijsstraat 15/102, 2170 Merksem

@ 047577 2925-03 2897104

Email: onsroer@telenet.be - eddy.munghen@telenet.be

SCHIPPERSCHOLEN

« Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103 03 219 59 30
» C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy 085 27 37 21
* Andenne, Rue de I'Ho6pital 3 0857104 40
* Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek 02 734 19 05
* Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen 089 76 45 50
* GO Internaat, Hofbilkstraat 21, 9940 Evergem 09 216 44 94
» GO Einstein(Basis), Hofblikstraat 21, 9940 Evergem 09 216 44 95
» KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen 03 57097 30
» Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten 03 658 45 15
* Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem 03 353 61 89
* Antoing, Rue Philipart 8 069 25 33 00

Ligplaats kleuterklas

* De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen 035414572

15


mailto:eddy.munghen@telenet.be

	Vasten in een veranderende wereld

