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P. Silvere, rust in vrede! 
 
Onze medebroeder Silvere 
was geen luidruchtig type. Hij 
was eerder stil en ernstig van 
aard. Hij was vriendelijk, met 
steeds een glimlach om de 
mond. Van karakter was hij 
zeer punctueel, erg gesteld 
op een nauwgezette dagor-
de. Zijn dagelijkse fietstocht-
jes waren heilig. Hij had 
graag dat alles correct vol-
gens de afspraken verliep. 
Dat andere mensen dat 
strakke verloop van een dag 
niet zo in hun genen hadden 
kon wel eens vervelend zijn 
voor hem. Silvere leefde 
graag dicht bij de mensen, 
vooral bij mensen in nood. 
Zijn ideaal was missionaris 

worden. Als jonge pater trok hij naar Congo. Maar de tropi-
sche ziekte, malaria, doorkruiste zijn plannen. Na enkele ja-
ren was hij verplicht om in België te blijven. Door goede zor-
gen kwam hij die ziekte wel helemaal te boven. Ook in onze 
Vlaamse Provincie vond hij geschikt werk. Hij werd enkele 
jaren parochiepriester in Brussel, in de Marollen. Dit was in 
een armenbuurt van de hoofdstad. Daarna trok hij naar Meu-
lebeke. Hij werd er begeleider van jonge mensen in een 
sportschool, die door een andere medebroeder was gesticht. 
Ten slotte kwam hij terecht in Gent, waar hij aalmoezenier 
werd van de Binnenschippers. Dit werk deed hij met hart en 
ziel. Steeds stond hij klaar voor zijn volk. Hij werd er op han-
den gedragen. Die innige band is blijven bestaan tot aan zijn 
sterven. Bij een val met zijn fiets, zeven jaar geleden, ge-
raakte Silvere gekwetst aan zijn knie. Voor revalidatie trok hij 
naar Herentals. Daar kreeg hij tevens zijn vaste woonplaats. 
In de mate van het mogelijke zette hij zich in voor de dien-
sten: voorgaan bij de gebedsmornenten, inspringen voor de 
eucharistieviering bij de zusters. Ook andere kleine taken 
wist hij goed en trouw te vervullen. Een maand geleden is hij 
met zijn fiets gevallen. Men stelde vast dat er meer aan de 
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hand was dan louter een klein ongelukje. Het hart was verzwakt, zijn longen deden het 
niet meer zo goed. In het hospitaal stelde men vast dat zijn ziekte onomkeerbaar was. 
Daarom mocht hij naar huis komen, bij zijn medebroeders. Na een lange strijd is hij daar 
in alle rust gestorven op maandag 3 juli. Silvere, wij zullen je missen. Jij blijft leven in 
ons hart. Dat je mag thuis komen bij de Vader. Rust in vrede, je hebt het verdiend. 
 

Tekst van Johan Santy, neef van P. Vermeulen,                       
namens de familie Vermeulen.  

 
Van een sterke mens gesproken 
 
Als kind was Silveer wat men in het West-Vlaams een doenderik noemt. De dagen dat 
hij met doorweekte kleren thuiskwam van 
school omdat hij alle grachten onderweg 
had verkend, waren niet te tellen. Zijn 
ma, vroeg weduwe met tien kinderen, re-
ageerde dan: ‘Ik kan toch moeilijk iedere 
dag met hem meelopen.’ 
 
Toen hij in Izegem woonde, was hij meer 
op het internaat dan thuis. Als hij dan 
eens thuis was, speelde hij schooltje met 
zijn jongere zussen en simuleerde toen 
zelfs al een misviering. Als hosties ge-
bruikte hij dan een grote en wat kleine 
dunne schijfjes van een raap. Priester 
worden zat er dus al vroeg in. 
 
Tijdens zijn weinige vakantiedagen thuis, hielp hij soms bij het aardappelen rooien. Dat 
hij geen eelt op de handen had en dus snel blaren kreeg, leek hem helemaal niet te de-
ren. Deuredoen was zijn West-Vlaamse lijfspreuk. 
 
In zijn jonge jaren redde hij trouwens een leeftijdsgenoot van de verdrinkingsdood. Hij 
wist op het einde van zijn leven nog exact hoe hij dat had beleefd. Niet nadenken, doen! 
 
Hij werd priester en pater kapucijn. De orde wordt, om ons onbekende redenen, ook 
minderbroeders genoemd, maar onze nonkel Silveer hebben we nooit een mindere 

broeder gevonden, integendeel. 
 
In de familie was hij een graag geziene 
gast, met aandacht voor iedereen. Vier 
jaar na zijn priesterwijding trok hij naar 
het toenmalige Belgisch-Congo als missi-
onaris. Het verhaal wil dat jaren later pre-
sident Mobutu op bezoek kwam op de 
missiepost. Mobutu’s mama woonde 
daar namelijk in de streek. Het staats-
hoofd wou aan de paters een Mercedes 
schenken, maar de paters weigerden die 
beleefd: “Met een Mercedes de brousse 
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doorkruisen, dat komt niet goed, een jeep daarentegen kunnen we heel goed gebrui-
ken.” Dat was hun reactie. 
 
Helaas kwam in 1972 een einde aan het missionaris-zijn. Een tropische ziekte kostte 
hem ei zo na het leven. Gelukkig was er in Antwerpen een gespecialiseerd instituut, dat 
hem erbovenop hielp. Terugkeren naar de Congo zat er helaas niet meer in. 
 
Na een intermezzo in de sportschool van Meulebeke werd hij naar de Marollen gestuurd, 
waar hij zich ook heel snel populair wist te maken als pater Werner. De mensen van het 
Vossenplein waren zijn doelpubliek. Iedereen kon op hem rekenen. 

 
In 1980 kreeg hij een opdracht bij de 
schippersgemeenschap van Gent, die 
daar op korte tijd twee aalmoezeniers 
had verloren. Daar deed hij de meeste 
verplaatsingen met de fiets, zijn favoriete 
vervoersmiddel. Tot zijn 94e zagen de 
mensen hem trouwens in Herentals nog 
met de fiets rondfloreren. 
 
De familie kreeg op Silveers gouden 
priesterjubileum te Gent een indruk van 
zijn populariteit in de schipperswereld. 
Een gezegde deed daar de ronde: “Soms 
vraagt men zich af waar de pater de 

kracht haalt en ook als hij eigenlijk weleens slaapt?” Zijn terrein bleef ook niet beperkt tot 
Gent. Er waren veel activiteiten over het hele land. 
 
We waren ooit met Silveer een Gentse kerk aan het bezoeken, toen een paar Zaïrese 
mannen onder elkaar aan het praten waren. Moeiteloos schakelde Silveer over in het 
Lingala, een taal die hij in zijn missionarisperiode goed onder de knie had. De mannen 
schrokken zich een hoedje: “Een blanke die onze taal spreekt, dat kan toch niet?” 
 
We zullen onze nonkel pater blijven herin-
neren als een levenslustige, minzame, fy-
siek sterke en zeer gelovige man met een 
bijzondere inzet voor de medemens, een 
waardige kapucijn en een echte familie-
man. 
 
Hij genoot van een heel lang leven. Zo 
was hij al de vijfentachtig voorbij toen hij 
nog regelmatig uit Brugge naar Aalbeke 
kwam om te kaarten met twee oudere en 
één jongere zus.  
 
De familie is erg dankbaar voor wie hem 
in zijn laatste levensjaren in Brugge en Herentals het nodige comfort heeft geboden. De 
vele herinneringen dragen we mee. 
 
Iedereen bedankt voor uw aanwezigheid. 
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Uit naam van de gemeenschap van binnenschippers. 

Zeer Eerwaarde Paters, geachte familieleden van Pater Silveer, beste vrienden en 

vriendinnen uit de binnenvaartgemeenschap, 

We zijn hier samengekomen met een bedroefd maar zeer dankbaar hart om afscheid te 

nemen van een mens die ons zo dier-

baar is en zo veel voor ons heeft bete-

kend: Pater Silveer Vermeulen.                                                                                               

Namens de schippersgemeenschap, 

vooral uit de haven van Gent maar even-

zeer uit onze ganse gemeenschap bie-

den wij ons medeleven en medevoelen 

aan bij het overlijden van deze onverge-

telijke mens. Ook hoofdaalmoezenier op 

rust Pater Jehaes, die om gezondheids-

redenen hier niet aanwezig kan zijn, 

biedt zijn medeleven aan u allen aan. 

Pater Paul Renders, onze aalmoezenier van Antwerpen, heeft vandaag een huwelijks-

mis en hij heeft geen plaatsvervangend priester gevonden zodat hij zich ook met zeer 

grote spijt moet verontschuldigen.  

Meer dan 37 jaar was Pater Silveer schippersaalmoezenier betrokken bij elke gebeurte-

nis, hetzij familiaal, hetzij beroepsmatig. Hij was altijd bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen 

op de 7.  Bij Pater Silveer vond je altijd een luisterend oor, een meelevend hart, hetzij 

bij droevige  hetzij bij blijde gebeurtenissen. Hij was één van ons geworden, een schip-

persmens onder de schippersmensen.  

De Belgische schippersbevolking heeft oneindig veel te danken aan de orde van de Pa-

ter Kapucijnen. Van Pater Luciaan van Bouwel, reeds in 1889 zorgend voor de schip-

persmensen in de Brugse regio tot op vandaag met  Pater Jehaes en Pater Renders en 

Pater Silveer zijn er een ganse rij Paters 

Kapucijnen werkzaam en zorgzaam ge-

weest in het schippersapostolaat. Dankzij 

hen hebben onze voorouders volwaardi-

ge onderwijsmogelijkheden verkregen, 

wisten zij zich beroepsmatig en sociaal te 

verdedigen, kortom konden zij zich los-

maken uit armoede en uitbuiting en wij, 

de nazaten hebben verder kunnen bou-

wen oo hun toen verworven rechten.                                                                                           

Er zijn mensen die stil en bescheiden 

door het leven gaan en toch diepe spo-

ren achterlaten. Ze komen nooit in de kijker, zij dringen zich niet op. Zij gebruiken geen 

grote woorden en doen niet geleerd. Hun woorden zijn wijs en gemeten,  nooit kwet-

send. Ze zijn voorzichtig en mild in hun oordeel en laten God het beslissend woord. Zij 
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gunnen een ander zijn geluk en vreugden en kunnen meelijden in uren van nood en pijn. 

Hun leven is geworteld in diep geloof en wordt gevoed en gedragen door dagelijks ge-

bed. Ze vieren de zondag in vreugde als de dag van de Heer, ze zijn blij om Zijn groot-

heid en heerlijkheid en in de groei van Zijn rijk. Hun stille glimlach weerspiegeld de vre-

de van hun hart. Dit is een juiste en mooie beschrijving van de levensweg en levenshou-

ding van onze Pater Silveer.  Er zijn standbeelden opgericht voor personen die het min-

der verdienden dan hij. De tijd van bronzen of arduinen standbeelden is echter voorbij 

maar in het hart van "zijn" schippersmensen zal de herinnering blijven bestaan, steviger 

en langer stand houdend dan gelijk welk beeld  van arduin of brons.                                                          

Beste Pater Silveer, wij schippersmensen, varende en oud varende, zijn fier en dank-

baar  dat gij zovele jaren onze aalmoeznier zijt geweest. Rust nu maar bij onze barmhar-

tige God waarvan gij een voorbeeldige dienaar zijt geweest zoals gij eveneens een voor-

beeldige en liefdevolle dienaar zijt geweest van al de mensen die aan jouw zorgen wer-

den toevertrouwd. Amen                                                                                                                 

Gerard Vanhecke,  
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OVERLIJDENS 

Victor (Vic) Thijs, weduwnaar van Clementina “Mans” Peelman, 

oud varende van de rederij “Schans”. geboren te Antwerpen op 26 

mei 1933 en overleden te Malle in het AZ Voorkempen op 24 juni 

2023. Rouwen om dit heengaan: Charles en Nicole Thijs - Sche-

pens, Eugène en Rosita Thijs - Zenner, Johnny en Philomena 

Ecran - Thijs, Louis Thijs, Henri en Anita Thijs - Peeters, Roger en 

Marina Van Overtveldt - Thijs, Désiré Thijs, Victor en Lisette Thijs - 

Thijs, zijn kinderen. Christiaan en Nikky Thijs - Logan, Maya. John-

ny en Miranda Lorio - Thijs. Chris en Heidi Wyns - Thijs. Joeri en Vicky Barhih - Thijs, 

Kurt en Tamara De Grave - Ecran, Niels, Romi en Seppe. Kurt en Bieke Thijs - De Maey-

er, Joachim, Zytka, Zyon, Zyan. Robby Thijs. Stefan en Kristel Pauwels - Schippers, 

Daphne, Femke en Gino. Thano en Els Logie - Schippers, Brian en Äaron, zijn klein- en 

achterkleinkinderen. U wordt uitgenodigd de uitvaartplechtigheid, met gelegenheid tot 

groeten van de asurne, bij te wonen in de aula van het rouwcentrum Peeraer, Turnhout-

sebaan 444 te Wijnegem, op vrijdag 30 juni 2023 om 14 uur. Aansluitend bij de plechtig-

heid heeft de bijzetting van de asurne plaats in het columbarium van de begraafplaats 

van Wijnegem. 

Joseph Courtois, weduwnaar van Jeanne Hellemans, oud varen-

de van m/s Espero - Mantaro. geboren te Gent op 6 mei 1929 en 

overleden te Oostakker op 27 juni 2023. Voor altijd, vader van 

Edouard en Marie-Christine Courtois - Moreel, Armand en Hilda 

Courtois - Van Hecke. Peter, pepe en grote opa van Filip en Vanes-

sa Hanssens - Courtois, Finn en Caitlin. Jerry Courtois †. Kenny en 

Sarah Courtois - Declercq, Gust en Basiel. Wij nodigen u uit om sa-

men met ons afscheid te nemen van Joseph tijdens de uitvaart-

plechtigheid in de parochiekerk van Sint-Salvator H. Kerst, Sleep-

straat te Gent, op maandag 3 juli 2023 om 11 uur, gevolgd door de bijzetting in de fami-

liegrafkelder op de begraafplaats te Oostakker. 

Dolf Bauwens, echtgenoot van Josée De Ryck, oud varende van 

m/s Adomar. Geboren te Sint-Amandsberg op 2 juni 1933 en over-

leden te Schoten op 2 juli 2023. Dolf is: echtgenoot van: Josée De 

Ryck, pa, voke, bompa en peter van: François en Daniëlle Bauwens 

- Van Damme, Christophe en Glynis Valkeniers - Bauwens, Jules. 

Ronny en Carina Van Rompaey - Bauwens, Steven en Eva Van 

Rompaey - Jansen, Raf, Jerom, Stefan en Hannelore Van 

Rompaey - Moors. Johnny en Janine Bauwens - Möller, Mathew en 

Sylvia Bauwens - Verbeke, Amélie, Yannick en Lindsay Minne Timmermans, Fé, Mattiz. 

U wordt uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartdienst op 

zaterdag 8 juli 2023 om 11 uur in de H. Hartkerk te Schoten-Deuzeld. Aansluitend wordt 

de urne van Dolf bijgezet in de urnentuin op de begraafplaats van Schoten. 
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Roza Van de Velde, weduwe van Willy Van Camp, oud varende 

van m/s Beatrix. Geboren op 1 november 1929 en overleden op 7 

juli 2023. Dit melden u: Abel en Gerda Vydt - Brouwers, Roald en 

Caroline Vydt - Hamonic, Vincent en Natascha Vydt - de Jong haar 

neef, nicht, achterneven en achternichten. Op vraag van Roza werd 

er in intieme kring afscheid genomen van haar. Aansluitend had de 

tewaterlating van de urne plaats op de Schelde van Antwerpen, aan 

De Gerlachekaai, ter hoogte van de Lakenstraat. 

François Maas, echtgenoot van Anny Dick, oud varend van m/s 

Saint Jean Bosco. Geboren te Conflans-St. Honorine (FR) op 27 

september 1944 en omringd door zijn familie van ons heen gegaan 

te Brugge op 10 juli 2023. Hij leeft verder in de harten van: Anny 

Dick, zijn echtgenote. Cindy Maas, Peter en Anne-Marie Maas - 

Godderis, zijn kinderen. Achille Vaerman en Jora, Roméo Vaerman, 

Yana Maas, Germain Vaerman en Feya, Feline Maas en Thibault, 

zijn kleinkinderen. De uitvaartplechtigheid rond de urne van Fran-

çois, waarop u vriendelijk uitgenodigd wordt, zal plaats hebben op zaterdag 15 juli 2023 

om 12.30 uur in de aula van het crematorium “Blauwe Toren”, Zeelaan 2 te Dudzele. 

Paula Segers, weduwe van Remi De Grave, oud varende. Geboren 

in Ludwighaven, (DE), op 10 mei 1922 en - op 101-jarige leeftijd - 

zachtjes ingeslapen in woonzorgcentrum Ruggeveld in Deurne op 

26 juli 2023. Dit melden u: † Roger en Ketty De Grave - Baan, haar 

kinderen; Fons en Vicky Schuerewegen - De Grave, haar kleinkin-

deren; Tom en Shanna Naessens - Schuerewegen, en kinderen, Ja-

go Schuerewegen en Thalia Wittock, Dario Schuerewegen en Enya 

Michielsen, haar achterkleinkinderen. De uitvaartplechtigheid, waar-

voor u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op donderdag 3 augustus 2023 om 

10.00 uur in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw Geboorte, Kioskplaats 88 in Hoboken. 

Aansluitend zullen we haar te ruste leggen in de grafconcessie op de begraafplaats van 

Hoboken. Ingang: hoek Coöperatielaan / Sint-Bernardsesteenweg. 

Z.E.H. Silveer Vermeulen, Minderbroeder-Kapucijn. Hij werd geboren te Aalbeke op 14 

november 1927. Hij trad in de orde op 15 september 1947. Hij legde zijn eerste gelofte af 

op 17 september 1948. Hij werd priester gewijd op 1 augustus 1954. Hij overleed in de 

gemeenschap der Minderbroeders Kapucijnen van Herentals op maandag 3 juli 2023. 

Julienne Ysebaert. Oud varende. Geboren op 25 april 1919 te Le 

Havre (FR) en zachtjes ingeslapen op 25 augustus 2023 in het 

WZC Sint Bartholomeus. Op vraag van Julienne werd er in intieme 

kring afscheid genomen van haar. 
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Marcelle De Koninck, weduwe van Roger Deroo, oud varende 
van m/s Artevelde. Geboren te Hofstade op 18 januari 1930 en 
zacht ingeslapen in Residentie D’heye te Bottelare (Merelbeke) op 
31 juli 2023. Dit melden u met droefheid: Jacques en Yolande De-
roo - Heyrman, Tamara Deroo, Noa, Lily, Mats, Caroline Deroo. 
Frank en Diane Deroo - Vandevoorde, Kevin en Eveline De Corte - 
Deroo, Vincent en Sarah Deroo - De Bruyn, haar kinderen, klein en 
achterkleinkinderen. De uitvaartplechtigheid aan de asurne, waar-
toe u wordt uitgenodigd, heeft plaats in de aula van het crematori-
um Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi op woensdag 
16 augustus 2023 om 11.00 uur, onmiddellijk gevolgd door de as-
verspreiding op de strooiweide van het crematorium.  

Alfons Ravache, echtgenoot van Joséphine Verbeeck, oud varen-
de van m/s Ra-Ve. Geboren te Ledeberg op 30 oktober 1932 en 
overleden te Merksen in het ZNA Jan Palfijn op 31 juli 2023. Dit 
melden u met droefheid: Joséphine Verbeeck zijn echtgenote. Al-
fons en Josée Ravache - Claes, Kevin en Marlene Ravache - Ryc-
kebusch, Alex en Bavo. Lidoire en Monique Van de Vijver - Rava-
che, Dave Van de Vijver, Toon en Sofie Hofmans - Van de Vijver, 
Liene en ♥, Willem en Mieke Noppe - Van de Vijver, Jef en Billie, 
Ken en Britt Cambré - Van de Vijver, Lyo en Miko. Eddy en Linda 
Van Damme - Ravache, Gregory en Iris Van Leemput - Van Dam-
me, Mona en Bent, Renzo en Anneleen Van Damme - Bosmans, 
Felix en Anna, Glynis Van Damme, zijn kinderen, klein en achter-
kleinkinderen. U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons 
de uitvaartplechtigheid bij te wonen in de aula van Uitvaartcentrum 

J. De Waele, De Beukelaerlaan 66 te Ekeren op woensdag 9 augustus 2023 om 11.30 
uur. De asverstrooiing geschiedt in intieme kring op de strooiweide van de begraafplaast 
te Deurne. 

Pol De Cleene, echtgenoot van Charline Van Dessel, oud varende 
van m/s Charline. Geboren te Antwerpen op 12 februari 1943 en 
overleden te Deurne in het AZ Monica op 16 augustus 2023. Dit 
melden u: Charline Van Dessel, zijn echtgenote. Chantal De Clee-
ne en Johan Engels, Kris en Pascale Verschraeghen - De Cleene, 
zijn kinderen. Jonas en Shauni De Groof - Willems, ♥, Kevin Wil-
lems, zijn kleinkinderen. U wordt uitgenodigd de afscheidsplechtig-
heid, met gelegenheid tot groeten van de asurne, bij te wonen in 
de aula van het rouwcentrum Peeraer, Turnhoutsebaan 444 te 

Wijnegem, op vrijdag 25 augustus 2023 om 11 uur. Aansluitend bij de plechtigheid heeft 
de asverstrooiing plaats op de verspreidingsweide van de begraafplaats van Wijnegem. 

Henri (Rik) Bal, echtgenoot van Marina Huyghe, oud varende van 
m/s Traviata. Lid van de Kon. Schippersgilde St. Jozef. Geboren te 
Luik op 10 februari 1947 en, omringd door zijn gezin, thuis te 
Merksem overleden op 18 augustus 2023. Delen in dit verlies: Ma-
rina Huyghe, zijn echtgenote. Marco Bal, zijn zoon. Ilana en 
Axana, zijn kleinkinderen. U wordt vriendelijk uitgenodigd de uit-
vaartplechtigheid bij te wonen op vrijdag 25 augustus 2023 om 11 
uur in de kerk van het Heilig Sacrament, hoek Lambrechtshoeken-
laan – Kerkhofblommenstraat te Merksem. De urne van Rik zal 

thuis een mooie ereplaats krijgen. 
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DOPEN 

Gustaaf Backeljauw, echtgenoot van Elodie De Lamper, oud va-
rende. Geboren te Burcht op 15 oktober 1933 en onverwacht thuis 
van ons heengegaan te Burcht op 21 augustus 2023. Liefgehad en 
graag gezien door: zijn echtgenote Elodie De Lamper, zijn dochter 
en schoonzoon Tilly en Marc Backeljauw - D’hondt, zijn klein- en 
achterkleinkinderen Tom D’hondt, Elly en Ragnvald D’hondt - Mae-
revoet, Tess, Rosalie en Rob. U wordt vriendelijk uitgenodigd de af-
scheidsplechtigheid bij te wonen op vrijdag 25 augustus 2023 om 11 
uur in het Rouwcentrum Van Bogaert te Antwerpen Linkeroever, Wa-

terwilgweg 3. Later die dag zullen we de asurne een laatste rustplaats geven in het ur-
nenveld op de begraafplaats van Burcht, Zwijndrechtsestraat. 

Dominque Van Tongerloo, echtgenoot van Rose-Anne Vandiest, 
varende van m/s Jogo 2. Geboren te Leuven op 30 november 1968 
en overlede te Grembergen op 17 augustus 2023. De religieuze 
plechtigheid, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats van 
Ham-sur-Heure, wordt op vrijdag 25 augustus 2023 om 14 uur ge-
vierd in de kerk van Saint-Martin de Ham-sur-Heure. 

 

 

 

 

BOUMAN NOORTJE, dochter van Mika en Ilse Rosier werd geboren te Malle en ge-
doopt aan boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 9 juli 2023. De 
peter en meter zijn Marinus Bouman en Marleen Verhoeven. 

RYCKEBUS ELENA, dochtertje van Stefan en Margot Van Winssen werd geboren te 
Deurne en gedoopt aan boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 30 
juli 2023. De peter en meter zijn Gwen Van Winssen en Sarina Ryckebus. 

MAAS NOWEN, zoontje van Olivier en Laurence Behiels werd geboren te Wilrijk en ge-
doopt aan boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 13 augustus 
2023. De peter en meter zijn Laurens Goedgezelschap en Alicia Behiels. 

Op 8 juli werd op het kerkschip het HUWELIJK van 
NICKY VAN CAUWENBERGH en EVI DE LAET vol-
trokken door aalmoezenier Paul Renders. Hartelijk 

HUWELIJK 
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 

Missen mogen ook op de dag zelf worden gevraagd aan Pater Paul 

DATUM UUR                

       

3/09/2023 10u30   

10/09/2023 10u30 Van Tongerloo Dominique vanwege Jaak Geerinck 

17/09/2023 10u30   

24/09/2023 10u30   

    

1/10/2023 10u30   

8/10/2023 10u30   

15/10/2023 10u30   

22/10/2023 10u30 Jaarmis voor  

  Locquet - Van den Brande vanwege  

   kinderen, klein en achterkleinkinderen  

  Landuyt - Locquet vanwege  

   kinderen, klein en achterkleinkinderen  

  Lobbestal - Locquet vanwege 

   kinderen, klein en achterkleinkinderen  

  Maurice Audenaerde vw. echtgenote 

   kinderen, klein en achterkleinkinderen  

  Munghen - Van Wynaerde vanwege 

   kinderen, klein en achterkleinkinderen  

  Lobbestal - Cruyt vanwege 

   kinderen, klein en achterkleinkinderen  

  Marie Lavancier vw kinderen, klein en achterkleinkinderen  

  Peter van Angelen vw. echtgenote, kinderen en kleinkinderen 

29/10/2023 10u30   

BRILJANTEN BRUILOFT - 65 JAAR  

Op 5 augustus werd op het kerkschip de BRILJANTEN BRUI-
LOFT (65 jaar) gevierd van FRANÇOIS MUYSHONDT en LAU-
RA FLEERACKERS met de Eucharistie voorgegaan door aal-
moezenier Paul Renders. Ze zijn oud varende van m/s Ibis. Profi-
ciat aan het flinke paar!  
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AGENDA 

DATUM UUR REDEN 

wo 16 aug - do 30 aug KS - TAVERNE: Gesloten-verbouwing keuken 

vr 1 sep 2023 10:00 KS - TAVERNE: OPENING met nieuwe keuken 

   

za 2 sep 2023 10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

wo 13 sep 2023 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

wo 27 sep 2023 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

   

za 7 okt 2023 10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

zo 8 okt 2023 12:00 - 19:00 SCHIPPERSGILDE: Ontspanningsnamiddag a/b KS 

wo 11 okt 2023 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

zo 15 okt 2023 11:30 - 16:00 KS: BRUNCH Reservatie gewenst via 03 482 02 82  

wo 25 okt 2023 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

za 28 okt 2023  SCHEEPSBOYS: Jaarfeest in Feestzaal Molenhof te Brecht 

   

 za 4 nov 2023 10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

 wo 8 nov 2023 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

 wo 22 nov 2023 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

 zo 26 nov 2023 12:30 - 22:00 SCHIPPERSGILDE: Teerfeest "Ter Delft" 

   

vr 1 dec 2023 20:00 - …….. Tiroler-avond optreden Alpenfevers in de tent a/d Schroef 

za 2 dec 2023 10:00 - 15:00 ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

 14:00 - 20:00 Schippers mosselfeest de Schroef 

zo 3 dec 2023 14:00 - 20:00 Sint-Niklaasfeest schipperskindjes de Schroef  

wo 6 dec 2023 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

wo 20 dec 2023 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

zo 24 dec 2023 18:30 -  KS: Kerstavondmenu Reservatie gewenst via 03 482 02 82  

ma 25 dec 2023 17:00 - ……. KS: Kerstmenu Reservatie gewenst via 03 482 02 82  

zo 31 dec 2023 18:30 - 02:00 KS: Oudjaarsmenu Reservatie gewenst via 03 482 02 82  
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

Een clochard komt met zijn fiets aan in de Wetstraat en parkeert zijn fiets tegen de 
muur van het parlement. Onmiddellijk komt er een agent aan en zegt met strenge 
stem: 'Je kan je fiets hier niet plaatsen, je bent hier voor het parlement. Hier komen 
de koning, de ministers, de volksvertegenwoordigers, de senatoren en andere be-
langrijke mensen voorbij."                                                                                       
De clochard bekijkt de agent van kop tot teen en antwoordt 'Maak je geen zorgen. 
Ik doe hem wel op slot". 

Koen is met zijn zoontje Dante op bezoek in de zoo. Ze blijven staan voor de kooi 
van de tijgers en Koen legt hoe sterk en wreedaardig die wilde dieren zijn.           
Ze blijven nog even kijken en dan vraagt Dante doodernstig:                           
'Papa, stel dat die tijger uit zijn kooi ontsnapt en jou opeet.', vraagt Koen. 'Welke 
bus moet ik dan nemen naar huis?' 

Ik hoorde net op het journaal een priester zeggen dat als je de Notre Dame als ge-
woon mens binnen ging, dat je als pelgrim weer naar buiten kwam. Nu datzelfde 
heb ik al als ik uit de kroeg kom. Ik ga als Petrus binnen en kom er als Lazarus uit. 

Beste vrienden, meestal plaats ik alleen maar grapjes hier maar vandaag moeten 
jullie voor mij duimen. Ik heb een afspraak bij de bank en als alles goed gaat dan 
betekent dat dat ik van al mijn schulden af ben. Ik ben zo zenuwachtig, ik krijg am-
per mijn bivakmuts op. 

Gisteren een gesprek gehad met mijn vrouw over euthanasie …                                
Ik zei 'Als het zover komt dat ik afhankelijk ben van machines en van vloeibare 
voeding, wil ik dat je de machines uitschakelt die mij in leven houden ... " 

Toen is ze opgestaan, heeft de TV en de computer uitgezet en mijn fles bier leeg-
geschud … 

Jantje had deze week een optreden in het bejaardentehuis. Er was een echtpaar 
60 jaar gehuwd en men had hem gevraagd een grappig verhaal te schrijven. Het 
was geweldig om te doen en hij kreeg heel enthousiaste reacties.                        
Na afloop van het optreden staat hij te praten met de bruidegom. Hij zegt 'Het is 
wat hé mijnheer, 60jaar getrouwd. Ik vind dat erg bijzonder maar mag ik u een bru-
tale vraag stellen?'                                                                                        
'Natuurlijk jongen, jij mag alles', zei de man.                                                             
'Ik ben namelijk benieuwd hoe het nu is met de seksualiteit als je zolang getrouwd 
bent. Ik wil eens weten wat mij te wachten staat.''                                                               
'Maak je niet druk, jongen, door de jaren heen verandert er eigenlijk niets. Kijk toen 
ik 60 jaar geleden een week getrouwd was was het SMS. Toen ik 25 jaar getrouwd 
was het ook SMS. Vandaag ben ik 60 jaar getrouwd en het is nog steeds MS  
'.Zegt Jantje: 'SMS ... Wat bedoelt u precies?'                                                      
'Heel simpel. Toen ik zestig jaar geleden een week getrouwd was, had ik seks 's 
morgens, 's middags en 's avonds. Na 25 jaar was het september, mei, september. 
En nu ik 60 jaar getrouwd ben is het,                                                                 
Soms Met Sinterklaas.' 
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem  

Tel.: 03 231 93 26 

BE65 9790 7428 2096 (Feestrekening) 

Scheepsboys & Girls 

Zetel en secretariaat Papaverstraat 39 te 2170 Merksem  
Tel.: 03 646 60 40 

Jaarkalender 2023 

Za 28/10/2023 : Jaarfeest in Feestzaal Molenhof te Brecht 

Vr 1/12/2023   :  Tiroler-avond optreden Alpenfevers in de tent a/d Schroef 

Za 2/12/2023  : Schippers mosselfeest de Schroef 

Zo 3/12/2023  : Sint-Niklaasfeest schipperskindjes de Schroef 

 De Koninklijke Schippersgilde St. Jozef Antwerpen organiseert op ZONDAG 8  OKTO-
BER  2023 een gezellig samenzijn met een etentje. Dit gaat door in de gelagzaal van het 
Kerkschip. Om 12,00 uur Breugelbuffet 

Als de buikjes goed gevuld zijn kunnen we op de dansvloer onze calorieën kwijt gera-
ken.  Het einde is voorzien rond 19 uur. 

De deelname in de kosten bedraagt 46 € voor leden en 51 € voor niet leden. 

Iedereen is welkom. 

U kunt inschrijven voor deze zondag door contact op te nemen met onze feestleidsters 
of een email te sturen naar schippergilde49@gmail.com : 

Louisa Van Reeth, Biartlei 99,2950 Kapellen – tel. 03/665.04.08,                                   
Jenny Lobbestal, Sijsstraat 15 bus 4, 2170 Merksem – tel. 03/289.71.04 – GSM 
0472/60.22.27 

U mag niet vergeten de bijdrage te storten voor 27 september 2023 op de bankrekening 

 BE65 9790 7428 2096 van de Kon. Schippersgilde St.. Jozef Antwerpen met de vermel-
ding “Ontspanningsnamiddag 8/10/23” 

mailto:schippersgilde49@gmail.com
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

 FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 

 

 Scheepvaartgemeenschap- Gent 

    Parochiale Kring –H. Kerst 

Activiteitenkalender  2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze beste groeten, 

Monique en Hilaire 

Voor verdere informatie: 

Monique Debruyne - Daes Hilaire 

Aan de Ratte 2 - 9041 Oostakker 

Tel: 09 344 06 77  - GSM M: 0499 11 57 15 - GSM H: 0495 79 91 17 

Email: monique.debruyne1@telenet.be 

 

 

Nieuwe locatie: OC De Burggrave - Govermansdreef 38, 9940 Evergem  

NATIONALE SCHEEPVAARTCULTUUR 

Di 28/09 14u00 Kaart-en teerlingspel 

Di 31/10 11u00 Verzorgde warm maaltijd (zie volgend blz.) 

  enkel voor leden  

Di 28/11 14u00 Kaart-en teerlingspel 

Di 5/12 14u00 Koffie met Sinter-Klaaskoek 

  Kaart-en teerlingspel 
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SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

 

HERFSTFEEST 

 

Dinsdag 31 oktober 2023 

Parochiale Kring & Centrum Seleskest 

Sint-Salvatorstraat 38 Gent 

Warme beenham 

Warme  winterse groentjes en aardappelgratin, 

een zachte peper of archiducsaus 

Franse baguette en botertjes 

Wijn of andere dranken tijdens de maaltijd 

Dessert 

 

Dansnamiddag 

 

De prijs per persoon 52 Euro 

Betaling voor 15 oktober: 

Eerst inschrijven bij Monique: 0499 115 715 

Daarna pas betalen:BE35 8906 3436 1237 
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Na het vernielen van het kerkschip van Luik, hadden wij gelukkig nog een 
tweede centrum namelijk de schipperskapel van Eisden. 

Het comité van de schipperskapel was bereid elke maand iedereen te ontvan-
gen en Pater Jehaes, aalmoezenier van Luik en Limburg, zou dan elke 

maand de H. Mis voorgaan. 
Afgelopen jaar werd het een onverwacht succes, dat deed goed. Het was ook 

de gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten. Dus we gaan verder in 
2023 !!!! 

 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina:  0476 31 46 07 

Brigitte, Sandy, Louis 

J. Jehaes Aalmoezenier - Guy Albrechts 

PS. *Trouwe vrienden van het kerkschip van Luik en ook trouwe vrienden van 

 Nederland enz., vroegen deze oplossing zodat wij elkaar toch nog kun-

 nen ontmoeten in de H. Mis en ook gezellig daarna. 

 Misintenties kunnen aangevraagd worden bij de Pater: 0475 28 84 67  

MET HOOP OP ZEGEN 

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen 

 Pater Jehaes blijft beschikbaar voor de schippersbevolking 

  (en anderen) als hij zou kunnen helpen Tel.: 0475 28 84 67 

BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN  

HET KERKSCHIP VAN LUIK 

Zo 3 sept 10u30 H. Mis  

Zo 1 okt 10u30 H. Mis  

Wo 1 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen 

Zo 3 dec 10u30 H. Mis  
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INFORMATIE 

REDACTIERAAD 

 

P. Jozef Jehaes, Hoogstraat 56, 3730 Hoeselt  0475 28 84 67 

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef 

Haven 25A, 2030 Antwerpen  03 568 63 73 

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge  050 67 31 29 

Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbestal, Sijsstraat 15/4, 2170 Merksem  03 289 71 04 

Email: onsroer@telenet.be - eddy.munghen@telenet.be 

 

SCHIPPERSCHOLEN 

 

• Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103        03 219 59 30 

• C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy      085 27 37 21 

• Andenne, Rue de l’Hôpital 3         085 71 04 40 

• Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek    02 734 19 05 

• Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen 089 76 45 50 

• Het Molenschip, Vurstjen 33, 9940 Evergem     09 216 44 95 

• Gemeenschapschool, Hofblikstraat 21, 9940 Evergem   09 253 89 02 

• KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen    03 570 97 30 

• Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten    03 658 45 15 

• Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem      03 353 61 89 

• Antoing, Rue Philipart 8          069 25 33 00 

 

Ligplaats kleuterklas 

• De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen    03 541 45 72 

mailto:onsroer@telenet.be
mailto:eddy.munghen@telenet.be
mailto:eddy.munghen@telenet.be

