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ONS ROER - SCHIPPERSBODE 

Nieuwsbrief 
JAARGANG 2 - EDITIE 7 - SEPTEMBER 2020  

IN TIJDEN VAN CORONA … 
 

Een bizarre zomer 2020 

Een confrater schreef mij eind juli, na het uitstellen van 

een ontmoeting: “Ik wens je hopelijk nog een stukje echte 

vakantie”. 

Ja, voor de eerste keer sinds vele jaren is er niet veel te-

rechtgekomen van echte vakantie. Voor mezelf kwam het 

neer op 3 uur bezoek aan de dierentuin. En dat was het 

dan. Maar ik heb vooral gedacht aan onze bejaarden die 

zolang gevangen zaten zonder bezoek en zonder knuffels. 

En die er nog een lange hittegolf bijkregen. 

Miss Corona heeft ons goed liggen! Een tiental doopsels 

uitgesteld, huwelijken uitgesteld. Vormsel en Eerste Com-

munie uitgesteld. Vergaderingen alleen via internet. Zowat 

alle geplande feesten uitgesteld; weinig sociale contacten 

in beperkte bubbels...  

Het zal allemaal in de geschiedenisboeken komen. En on-

ze nakomelingen zullen er goed gedocumenteerd over 

zijn. 

En nu? Terug naar school, naar werk. Wellicht voor velen 

met een klein hartje. En niet zonder schrik. Er worden 

zelfs psychologen bijgehaald want velen zullen er nog 

meer dan een herfstdipje aan over houden … 

Iemand zei me : “September is voor mij de bezinningstijd 
voor het komende werkjaar en om in mijn geest eens van 
alles op te ruimen! …” 

Daar zit wel wat in, dacht ik: Maar, hoe pak ik het aan? 
Wat zijn de verwachtingen naar het nieuwe jaar toe? Ben 
ik goed bezig?  

Voor ons is het najaar eveneens, hoe dan ook, met of zon-
der Covid 19, terug naar de discipline. Het begint al weer 
´s morgens bij het opstaan. Terug het juiste werkritme vin-
den. Een goede planning. Misschien kan er ook weer wat 
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discipline aan de dag voor gebed en bezinning, tijd voor de zondagsviering, (al zij 
het ook met mondkapje); kortom ook tijd voor God? En dus tijd om het overtollige 
nog eens op te ruimen en orde te brengen in ons leven.  

En na regen komt toch weer zonneschijn. En zoals de koningin van Engeland het 

zei (en die kan het weten): “We will meet again”. (We zullen elkaar weer ontmoe-

ten) 

God geve het ons spoedig!   

Genegen, Paul Renders ofm, aalmoezenier te Antwerpen 

 

In uw gebed bevelen wij aan: Abbé Philippe de Burghgrave , die geopereerd 
werd aan hartklep en op revalidatie is aan de kust. Dank.  

 

 

Gelukkige verjaardag aan onze hoofdaalmozenier Pater Jos 
Jehaes (12 augustus) van de ganse scheepvaartgemeen-
schap en nog vele jaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiat aan de Fam. Marquenie - De Wilde met hun  

diamaten huwelijk.  
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François Bal, weduwnaar van Josée Verberght. Oud-varende van het m/s 
Erwin, hij werd geboren te Wilrijk op 17 juni 1936 en overleed te Antwerpen 
in het WZC Het Gouden Anker op 23 juli 2020. Zijn kinderen zijn Erwin en 
Joëlle Bal-Marchandise, Fabian (+) en Brigitte Somers-Bal. Zijn kleinkin-
deren, zijn neef en nicht. Rouwadres: Fam. Bal-Verberght, p/a uitvaartzorg 
Peeraer, Turnhoutsebaan 444-446b, 2110 Wijnegem. 

 

Maria Wouters, weduwe van Raymond Soffers. Oud-
varende van het m/s Liliane, zij werd geboren in St. Lenaerts 
op 15 februari 1932 en overleed te Schoten op 18 juli 2020. 
Door de coronamaatregelen werd er afscheid genomen in 
beperkte kring. De urne wordt na de plechtigheid in familie-
kring bewaard. Rouwadres: Fam. Soffers-Wouters, p/a Uit-
vaartverzorging Van Staey-Leurs, Theofiel Van Cauwen-
berghslei 42, 2900 Schoten. Online condoleren: 
www.vanstaeyleurs.be  

 

Rosa Devos, weduwe van Prosper Kets, partner van Fideel Van Praet † en 
partner van Marcel Verheyen. Oud-varende en gewezen 
lid van biljartclub Florida. Zij werd geboren in Antwerpen 
op 26 november 1929 en is rustig ingeslapen te Merk-
sem in wzc Sint-Bartolomeus, op 11 augustus 2020. 
Haar kinderen zijn Gustave en Patricia Kets – Kegels, 
Jean-Marc en Claudia Kets – Croes. Haar klein en- ach-
terkleinkinderen. Haar schoonzussen, schoonbroer en 
aanverwante families. De afscheidsplechtigheid vond, 
door beperkende maatregelen ter bestrijding van het co-

ronavirus, in alle intimiteit plaats. Online condoleren: www.l-vankuyk.be 

Isabelle Locquet, weduwe van Robert Lobbestal. Oud-varende van het m/s 
Lolalo, lid van de Kon. Schippersgilde St. Jozef, lid van de 
Lourdesvrienden Schippers Antwerpen, zij werd geboren te 
Obourg op 2 juli 1927 en overleed te Merksem in het wzc 
St. Bartholomeus op 27 augustus 2020. Haar kinderen zijn 
Eddy en Jenny Munghen-Lobbestal, Martine Lobbestal. 
Haar klein en- achterkleinkinderen. Haar zus, neven, nich-
ten, achterneven en nichten. Door de bijzondere maatrege-
len rond Covid19, heeft het afscheid van Isabelle plaats in 
intieme kring. Rouwadres: Fam. Munghen-Lobbestal, Sijs-
straat 15 bus 4, 2170 Merksem.  

Online condoleren: www.l-vankuyk.be  

OVERLIJDENS 

http://www.vanstaeyleurs.be
http://www.l-vankuyk.be
http://www.l-vankuyk.be
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 

 

 

 

 

 

 

Herdenkings mis pater Machar en overleden familie 

Herdenkingsmis met familie te Kapellen-Hoogboom, Hoogboomsesteenweg 245 

is uitgesteld naar een latere datum. 

DATUM MISSEN 

   

06 09   

13 09   

19 07   

20 09   

   

04 10   

11 10  

18 10   

25 10   
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AGENDA 

DATUM UUR ACTIVITEIT LOCATIE 

GEEN ACTIVITEITEN DOOR  

MAATREGELEN CORONAVIRUS 
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

 

Onwettig   

Een vriend van mij die net terug is uit een Afrikaans land, dat zopas een nieu-

we regering heeft gekregen, vertelde mij dat er aan de grondwet een artikel is 

toegevoegd dat staatsgrepen voortaan onwettig verklaart. 

Mooie foto   

Hubert wordt tegengehouden door een gemotoriseerde agent.   

- Wij hebben u gefotografeerd terwijl u een snelheidsovertreding beging.  

- Dank u, dank u, verheugt Hubert zich, als de foto goed gelukt is, stuurt u mij 

dan twee afdrukkken. 

Iedere vrouw heeft twee mannen nodig. Één om mee getrouwd te zijn en één 

om hem mee te vergelijken. 

Kleinzoon: Oma,…kun jij nog kindjes krijgen?   

Oma: Ja hoor.  

Kleinzoon (na een korte stilte): Wel, dan zullen dat gauw weesjes zijn. 

Vader Pieters spreekt zijn zoon ernstig toe.  

- Maar pa toch, protesteert de jongen jij hebt toch ook ooit eens je eerste si-

garet gerookt, je eerste biertje gedronken, het ouderlijk huis verlaten een 

vrouw gezocht en kinderen gekregen? Waarom zou ik dat niet mogen doen? 

- Maar je mag dat natuurlijk, jongen,… maar niet  in omgekeerde volgorde. 

Modern meisje: Hoe vind je zijn gespreksavonden?  

Eerlijke vriendin: Als de golven van de zee.  

Modern meisje: Vloeiend dus, onweerstaanbaar en levendig, 

Eerlijke vriendin: O nee, helemaal niet, ze maken me ziek… 

Bij de slager:   

- Is die worst vers?   

- Zo vers als ik, juffrouw.   

- Och, misschien neem ik toch beter zes eieren. 

- Ik denk dat mijn schoonzoon uit is op mijn vermogen.   

- Hoe kom je daarbij?   

- Wel, telkens als hij mij een hand geeft, voelt hij mij de pols. 

Rechter: Bedoel je dat dat fysieke wrak jou een blauw oog heeft geslagen? 
Ondervraagde: Ja, edelachtbare, hij was immers geen fysiek wrak tot hij mij 
dat blauwe oog gaf. 
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem  

Tel.: 03/231 93 26 

 

GEEN ACTIVITEITEN DOOR  

MAATREGELEN CORONAVIRUS 
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DE PATERS KAPUCIJNEN VERLATEN NA MEER DAN  
VIER EEUWEN BRUGGE (Deel 1) 

Stichting en groei van de orde van de Kapucijnen 

Franciscus van Assisië is de stichter van de orde van de minderbroeders Kapucij-

nen. Hij was de zoon van een rijke lakenkoop-

man Pietro di Bernardone van Assisië en werd 

geboren in 1182 (of 1181). Hij stierf op de avond 

van 3 oktober 1226. In de Regel van 1223 om-

schrijft hij het leven van de broeders als "het 

heilig evangelie van onze Heer Jesus Christus 

onderhouden, leven in gehoorzaamheid, zonder 

eigendom en in kuisheid" in 1210 wordt de Re-

gel van de orde door paus Innocentius III mon-

deling goedgekeurd. Op 3 juli 1528 erkent paus 

Clemens VII deze "'fratres minores de vita ere-

metica" als zelfstandige kloosterorde, de orde 

van de kapucijnen is hiermee een feit. Hun 

naam danken zij aan de spitse kap van hun 

kloosterkleed. Tussen 1210 en 1528 beleeft de 

orde een woelige tijd van bloei, neergang, ver-

deeldheid, hervormingen, afsplitsingen en groei 

zoals elke levende gemeenschap in zijn be-

staan ervaart. Maar de orde verspreidde zich in korte tijd door heel Italië. Er wer-

den huizen gesticht in Rome, Foligno, Napels, Genua, Sicilië en in Noord Italië. Na 

het concilie van Trente in 1545-1563 vestigden zij zich in Frankrijk (1574), Spanje 

(1577-1578), Zwitserland (1581) en de Zuidelijke Nederlanden (1585).  

Stichtingen in de Zuidelijke Nederlanden                                                                                     

Het eerste Kapucijnenklooster in de Zuidelijke Nederlanden werd in het najaar van 

1585 gesticht te Antwerpen door vier paters die zich vestigden op de Paarden-

markt. Het zijn drie paters afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden Johannes van 

Landen (Mosman), Antonius van Gent (Vooght) en Jozef van Antwerpen (Van 

Homsen) De leider van groep is de Italiaan Felix van Lapedona. Vanuit Antwerpen 

volgen nieuwe stichtingen in de Zuidelijke Nederlanden zich in snel tempo op: eerst 

in Brussel (1587), daarna in Gent (1589), in 1592 Doornik, Brugge en Riijsel, in 

1594 te Valenciennes, in 1595 te Dendermonde, Bethune en St. Omaars. 

De komst van de paters Kapucijnen in Brugge 

Op 14 juli 1592 vestigden zich twee paters een een broeder in Brugge. Zij verble-

ven twee jaar bij de pastoor van de Sint-Gillisparochie, waarna ze in 1594 hun in-

trek konden nemen in het verbouwde vroegere klooster van de Kartuizerorde in de 
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Clarastraat. De kloosterkerk werd ingewijd in 1596. Na enkele jaren werd dit kloos-

ter ongezond verklaard en was weldra ook te klein voor het stijgend aantal klooster-

lingen. In 1617 schonk de stad Brugge een stuk grond toebehorend aan het Sint-

Janshospitaal en gelegen aan de Vrijdagmarkt. De stad Brugge en het Brugse Vrije 

kenden een  toelage toe en vermogende burgers deden ook een duit in het zakje 

zodat de Kapucijnen vanaf 1617 een nieuw klooster en een nieuwe kerk konden 

bouwen. De kerk werd in 1620 door bisschop Antonius Triest ingewijd. In het nieu-

we klooster was plaats voor 46 kloosterlingen en was voorzien van een grote eet-

zaal, gasten- en ziekenkamers en een tuin. De paters Kapucijnen met baard, hun 

ruw wollen bruin kleed met spitse kap, een witte koord met 

drie knopen rond de lenden, op blote voeten in sandalen zijn 

altijd een vertrouwd stadsbeeld in Brugge geweest en ze 

werden steeds graag gezien. Zij waren vooral begaan en be-

trokken bij de zorg voor de armere bevolkingsgroepen, de 

"randgevallen" Bij rampen en epidemieën werd altijd beroep 

gedaan op hen zoals o.a. bij de pestepidemieën van 1166-

1669 waar ze zeer aanwezige hulpverleners waren. Bij het 

bestrijden van branden moesten zij uitrukken om te blussen 

waarbij zij de nodige uitrusting kregen van de stad. De kapu-

cijnen moesten het klooster niet sluiten zoals het besluit van 

keizer Jozef II voorschreef omdat ze een belangrijke rol 

speelden in het maatschappelijk leven. Op 4 november 1796 

tijdens de inlijving van de Zuidelijke Nederlanden bij Frankrijk 

moesten 34 kapucijnen hun klooster verlaten. Het klooster 

en de inboedel werden openbaar verkocht. Veel van de in-

boedel werd door Bruggelinge aangekocht en later aan de 

Kapucijnen teruggegeven. In 1803 konden ze terug hun in-

trek in het klooster nemen. Midden de 19e eeuw werd een 

spoorweglijn aangelegd die over de Vrijdagmarkt liep waardoor een groot stuk van 

hun tuin ingenomen werd. In 1841 werd een station  op de Vrijdagmarkt gebouwd 

en nog meer uitbreidingen maakten dat het klooster in 1867 onteigend en afgebro-

ken werd.  

Een nieuwe start in de Sint-Clarastraat  

De Kapucijnen kochten het vervallen vroegere klooster van de "Rijke Claren" in de    

Sint-Clarastraat waar ze in juni 1867 hun intrek namen. Ze bouwden er een nieuwe 

kerk. In het klooster werd het studiecentrum Philosophicum Sint-Bonaventura ge-

vestigd waar jonge kapucijnen werden opgeleid, het bleef actief tot in 1960. Het 

klooster werd in 1969 door de Kapucijnen verlaten en verkocht aan een projectont-

wikkelaar die het afgebroken heeft. De stad Brugge kocht de grond in 1973 aan en 

gebruikte een gedeelte ervan om er sociale woningen op te bouwen, de rest werd 

het publiek park Sincfal.  (deel 2 in volgende nieuwsbrief) 
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 

 

Di 29 sept 19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 27 okt  19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 24 nov 19u00  Kaart en teerlingspel 

Di 1 dec  18u00  Verzorgde kaas en wijnavond 

   20u30  Dansgelegenheid 

 

 

 

Voor verdere informatie: 

Monique Debruyne - Daes Hilaire 

Aan de Ratte 2 

9041 Oostakker 

Tel: 09 344 06 77 

GSM M: 0499 11 57 15 

GSM H: 0495 79 91 17 

Email: monique.debruyne1@telenet.be 
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BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN  

HET KERKSCHIP VAN LUIK 

Na het vernielen van het kerkschip van Luik, hadden wij gelukkig nog een 
tweede centrum namelijk de schipperskapel van Eisden. 
Het comité van de schipperskapel was bereid elke maand iedereen te 
ontvangen en Pater Jehaes, aalmoezenier van Luik en Limburg, zou dan 
elke maand de H. Mis voorgaan. 
Afgelopen jaar werd het een onverwacht succes, dat deed goed. 
Het was ook de gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten. 
Dus we gaan verder in 2020 !!!! 

P.S.: voor H. Mis van 02 aug vooraf aalmoezenier bellen a.u.b. gelieve 
ook uw mondmaskers mee te brengen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM 

Martina, Jean:  0476 31 46 07 

Brigitte, Sandy, Louis 

J. Jehaes Aalmoezenier - Guy Albrechts 

 

PS. Trouwe vrienden van het kerkschip van Luik en ook trouwe vrienden van 

Nederland enz., vroegen deze oplossing zodat wij elkaar toch nog kunnen 

ontmoeten in de H. Mis en ook gezellig daarna. Misintenties kunnen aange-

vraagd worden bij de Pater:  0475 28 84 67. 

MET HOOP OP ZEGEN 

    

Zo 6 sept 10u30 H. Mis  

Zo 4 okt 10u30 H. Mis  

Zo 1 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen 

Zo 6 dec 10u30 H. Mis  
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INFORMATIE 

REDACTIERAAD 

 

P. Jozef Jehaes, Hoogstraat 56, 3730 Hoeselt  0475 28 84 67 

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef 

Haven 25A, 2030 Antwerpen  03 568 63 73 

P. Silveer Vermeulen,  Kapucijnenstraat 9, 2240 Herentals  0472 94 82 94 

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge  050 67 31 29 

Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbestal, Sijsstraat 15/4, 2170 Merksem  03 289 71 04 

 

SCHIPPERSCHOLEN 

 

• Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103        03 219 59 30 

• C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy      085 27 37 21 

• Andenne, Rue de l’Hôpital 3         085 71 04 40 

• Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek    02 734 19 05 

• Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen 089 76 45 50 

• Het Molenschip, Vurstjen 33, 9940 Evergem     09 216 44 95 

• Gemeenschapschool, Hofblikstraat 21, 9940 Evergem   09 253 89 02 

• KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen    03 570 97 30 

• Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten    03 658 45 15 

• Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem      03 353 61 89 

• Antoing, Rue Philipart 8          069 25 33 00 

 

Ligplaats kleuterklas 

• De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen    03 541 45 72 


