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ONS ROER - SCHIPPERSBODE 

Nieuwsbrief 

 

JAARGANG 6 - EDITIE 6 -  JUI/AUGUSTUS 2024 

Oh heerlijke vakantietijd! 
 

Hoewel de Bijbel niet specifiek over "vakantie" spreekt 
zoals wij die vandaag begrijpen, behandelt hij wel con-
cepten die verband houden met rust en tijdbeheer.  
 
Hier zijn enkele relevante verzen:  
 
Genesis 2:2-3: Op de zevende dag voltooide God het schep-
pingswerk en rustte uit. Hij zegende en heiligde die dag als 
een rustdag. 
 
Exodus 31:13-17: God droeg de kinderen van Israël op om 
de sabbatten te houden als een teken tussen hen en Hem. 
De zevende dag zou een dag van volledige rust zijn, heilig 
voor de Heer. 
 
 Jeremia 17:24: Aanmoediging om op de sabbatdag geen 
lasten te dragen en die te heiligen. 
 
 Markus 2:27: Jezus leerde dat de sabbat voor de mens is 
gemaakt, en niet andersom. 
 
 Hebreeën 4:4: Er wordt gezegd dat God op de zevende dag 
rustte van al zijn werken.  
 
In de Bijbel kunnen we dus beginselen vinden die ons 
leren hoe belangrijk het is de tijd te nemen om uit te rus-
ten en van het leven te genieten. Hier zijn enkele hoogte-
punten:  
 
God gaf ons het voorbeeld van rust in Genesis 2:2-3 toen Hij 
rustte nadat Hij de wereld had geschapen.  
 
In Exodus 20:8-11 zei God aan zijn volk om op de zevende 
dag te rusten, waarmee hij het concept van een wekelijkse 
sabbat vaststelde. Jezus vervulde de betekenis van de sab-
bat en zorgde er ook voor dat zijn leerlingen rustten (Marcus 
6:31).  
 
Efeziërs 5:15-17 spoort ons aan om onze tijd goed te gebrui-
ken en de wil van de Heer te begrijpen. Hoewel rust een ge 
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schenk en een menselijke behoefte is, mogen we natuurlijk  
ons doel in het leven niet vergeten.  
 
We mogen ook goede rentmeesters zijn van onze tijd en middelen.  
 
Hier zijn nog enkele relevante verzen:  
 
Mattheüs 11:28 : Jezus nodigt ons uit om tot Hem te naderen als we moe en belast zijn, 
en belooft ons rust te geven.  
 
Psalm 62:1: De psalmist verklaart dat alleen in God zijn ziel rust vindt en dat uit Hem 
zijn redding komt.  
 
Psalm 4:8: De psalmist vindt vrede door te gaan liggen en te slapen, vertrouwend op de 
Heer.  
 
Jeremia 6:16: God spoort Zijn volk aan om de oude wegen te zoeken en de verlangde 
rust te vinden.  
 
Psalm 23:1-2: De Heer is onze herder en leidt ons naar groene weiden en stille wateren, 
waar we kunnen rusten. 
 
Hebreeën 4:9-10 Gods rust is speciaal voor Zijn volk, en als we die binnengaan, rusten 
we van onze werken, net zoals God rustte.  
 
Mattheüs 11:29-30: Jezus nodigt ons uit om zijn juk te dragen, dat zacht en licht is, en 
rust te vinden voor onze ziel.  
 
Psalm 34:8: Uitnodiging om te proeven en te zien dat de Heer goed is, rust te vinden in 
Hem.  
 
Kortom, de Bijbel leert ons om werk en rust in evenwicht te brengen, op God te 
vertrouwen en vrede in Hem te vinden.  
 
Moge je rust en vernieuwing in je leven vinden! Moge je een gezegende tijd van 
vakantie hebben!  
 

Genegen, Paul Renders ofm. aalmoezenier te Antwerpen 
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 

OVERLIJDENS 

Missen mogen ook op de dag zelf worden gevraagd aan Pater Paul 

Coleta Tas weduwe van Emile Viskens. Oud varende van m/s Tjor-

ven. Zij is geboren te Antwerpen op 15 mei 1940 en overleden te Ant-

werpen op 30 mei 2024. Coleta is voor altijd... ma(ma) van Veerle, Is-

idoor, Katrien en Pieter. moeke van Katinka en Kenny, Jalintha & Yu-

na; Jurgen, Connor, Ian, Timon, Annelie.  Wij nodigen u vriendelijk uit 

op het afscheid van Coleta  op donderdag 6 juni 2024, om 11.00 uur 

in het rouwcentrum Sereni | Van Kuyk. De asverspreiding heeft aan-

sluitend plaats op de begraafplaats te Merksem, Zwaantjeslei 101.  

Jef Michiels echtgenoot van Marie Louise Fleerakkers. Op rust ge-

steld sleepbootkapitein aan de haven van Antwerpen. Hij is geboren 

in Gent op 20 september 1945 en is van ons heengegaan in het WZC 

Melgeshof in Merksem op 10 juni 2024. Hij leeft verder in de harten 

van … Marie Louise Fleerakkers, zijn echtgenote, Reggy en Tessa 

Geffens - De Beul, zijn pluskinderen Bryan, Evelyn, Kenneth, Chel-

sey, zijn pluskleinkinderen. Op dinsdag 18 juni 2024 om 11u00 nemen 

wij afscheid van Jef in het Hof ter Delft en nodigen u daarvoor vriendelijk uit. De assen 

van Jef zullen op een later tijdstip hun bestemming krijgen. 

7/07/2024 10u30     

14/07/2024 10u30     

21/07/2024 10u30     

28/07/2024 10u30     

      

04/08/2024 10u30     

11/08/2024 10u30     

15/08/2024 10u30 O.L.V. Hemelvaart - Mis opgeluisterd door “Ons Koor”  

  
Voor Monique Beerens en Familie Beerens - familie 
van Sommeren  

18/08/2024 10u30     

25/08/2024 10u30     

      

1/09/2024 10u30     

8/09/2024 10u30     

15/09/2024 10u30     

22/09/2024 10u30     

29/09/2024 10u30 Viering 75 jaar Kon. Schippersgilde St.-Jozef 

   Mis opgeluisterd door “Ons Koor”  
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Beste oud-studenten, 
 
Het is alweer een paar jaartjes geleden, maar we hebben opnieuw een datum… 
 
Zaterdag 21 september om 13.30u gaan de deuren open op het Kerkschip van 
Antwerpen.  
Om eerst gezellig bij te kletsen, herinneringen op te halen. Daarna vanaf 18.00u 
voor wie inschrijft te genieten van een heerlijk-verassings-buffet.  
Dit alles voor de prijs van 35.00€ (excl. drank). 
Wie enkel komt om iets te drinken, hoeft niet in te schrijven. 
 
Inschrijven kan tot 1 september bij: Taverne Kerkschip per telefoon 03/482.02.82 
of via mailadres: feestzaalkerkschip@gmail.com  
(inschrijven is pas compleet als de centjes op de rekening 
staan)   
 
We hopen opnieuw op een talrijke opkomst zoals de vorige edi-
ties. 
 
Rita, Philomene en Christiane 

REUNIE HOBOKEN 

.IRIS LUCIC, dochter van Ivan en Jessica werd geboren te Antwerpen op 13 oktober 
2023 en gedoopt aan boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul Renders op 9 
juni 2024. De meters zijn Patricia Verelst en Katarina Lucic. 
 
SOPHIA TOBÉ, dochter van Eduard en Shana ( MS CANADA) werd geboren te Wilrijk 
op 16 januari 2024 en gedoopt aan boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul 
Renders op 16 juni 2024. De meter en peter zijn Tatiana Leyssens en Dimitri Severius 
 
 

REUNIE HOBOKEN 

DOPEN 
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HOE WEET JE DAT OUDER WORDT? 

Alles is verder weg dan vroeger, het is tweemaal zo ver naar de hoek en ik heb          

gemerkt dat ze er een heuvel hebben gemaakt. 

Ik heb het maar opgegeven te rennen naar de bushalte om de bus te halen. Ze vertrekt 

trouwens toch eerder dan vroeger, bovendien heb ik de indruk dat ze de trappen       

steiler maken dan jaren geleden. 

 Heb je gemerkt dat ze de krant in een kleinere letter drukken? Het heeft ook geen zin      

om iemand te vragen deze hardop te lezen, want iedereen praat tegenwoordig zo zacht 

dat ik het nauwelijks kan verstaan. 

Het materiaal in de kleding wordt ook zo krap, vooral rond het middel en de heupen. 

Zelfs de mensen veranderen, ze zijn veel jonger dan wij, toen we nog zo jong waren. 

Van de andere kant zijn de mensen van mijn leeftijd veel ouder dan ik. 

Gisteren kwam ik een oude vriendin tegen en ze was zo oud                                       

geworden dat ze me niet meer herkenkende. 

Gisteravond moest ik nog aan dat arme mens denken terwijl                                                  

ik mijn haren stond te kammen. Ik zag mezelf in de spiegel en dacht:                                           

Verhip de spiegels zijn ook niet meer van zo’n goede kwaliteit als vroeger. 

KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

VERMOMDE KRITIEK 

Onlangs vroeg een Engelse dame in een restaurant in Oxford aan haar man: 

- Hoe zijn de slakken hier? 

Een Amerikaan aan het tafeltje er-naast glimlachte droevig en merkte op: 

- Ze zijn vermomd als kelners. 

 

DEFINITIES  

Statistieken: de statistieken leren ons dat vijftig procent van de gehuwde personen 

vrouwen zijn.                   

Huwelijk: het gelukkigste huwelijk is dat waar de vrouw beveelt en de man gehoor-

zaamt, maar waar beiden in de mening verkeren dat het bij hen andersom is dan bij de 

anderen. 

 ~ 
Otto wandelt langs de pastorie en ziet dat de pastoor het tuinhek aan het repareren is. 

Plots slaat hij met de hamer keihard op zijn duim. Eventjes stokt zijn ademhaling, maar 

voor hij ook maar iets kan zeggen, roept Otto lachend: 

- Wat zou het een opluchting zijn als u nu eens stevig zou kunnen vloeken, hé! 
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AGENDA 

DATUM UUR REDEN 

   

wo 26 jun tot wo 10 jul  Paplo: zomerverlof 

zo 30 jun  0800  - 22:00  SCHEEPSBOYS: Autozoektocht 

   

wo 3 jul  14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

vr 5 jul tot vr 12 jul  REISVRIENDEN: 8 daggse Culinair Zwarte Woud VOLZET 

za 6 jul  10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

wo 17 jul  14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

wo 31 jul  14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

   

za 3 aug  10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

za 10 aug  SCHIPPERSGILDE: Blankenberge - Jacky Lafon 

wo 14 aug  14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

do 15 aug   O.L.V. Hemelvaart 

 14:00 - 19:00  KS Taverne: Moederdagmenu  reserveren: 03 482 02 82 

wo 28 aug  14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

   

za 7 sep  10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

wo 11 sep  14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

ma 16 tot za 21 sep LOURDESVRIENDEN: gaan naar Lourdes 

wo 25 sep  14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

zo 29 sep   SCHIPPERSGILD²E: 75 jaar Teerfeest 

   

za 5 okt 10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

wo 9 okt  14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

Za 19 okt  SCHEEPSBOYS: Jaarfeest  

wo 23 okt  14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

   

za 2 nov 10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

wo 6 nov 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

wo 20 nov 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

vr 29 nov  DE SCHROEF: ???-party in de tent aan de Schroef  

za 30 nov  DE SCHROEF: Schippers mosselfeest 

    

zo 1 dec  DE SCHROEF: Sint-Niklaasfeest Schipperskindjes 

 wo 4 dec 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

za 7 dec 10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

wo 18 dec 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem  

Tel.: 03 231 93 26 

BE65 9790 7428 2096 (Feestrekening) 

Aan de Koninklijke Schippersgilde St. Jozef wordt de mogelijkheid geboden om de show 

“JONGER DAN JE DENKT” bij te wonen te Blankenberge, Het Witte Paard. 

Jacky Lafon is terug met een doldwaze namiddagshow vol muziek, sketches en spekta-

kel. Samen met de goochelaar Rafael, vaste waarden David Vandijck, Jan Wuytens, Lis-

sa Lewis en nieuwkomer Michael Lanzo, neemt ze het publiek mee op avontuur met 

sketches één doel voor ogen: genieten van het leven. 

“Jonger dan je denkt” belooft een bruisende en veelzijdige namiddag te worden vol hila-

rische momenten, hits van vroeger en nu, de Vegas showgirls en een bijzondere inter-

nationale circusact. 

Om 8,30 uur vertrekken we met de bus aan halte Carrefour te Schoten,Bredabaan 967 

(grote parking achterkant Inno, Pizzahut). Prijs: bus + show  + menu 80 €   en 85 € voor 

niet leden, bus + show 45 € en niet leden 50 €, show alleen 29 € en niet leden 34 €. In-

schrijven kan bij onze feestleidsters: Louisa Van Reeth – tel. 03/665.04.08 - Jenny Lob-

bestal tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27. Ik stort het bedrag voor 25/07/24 op 

BE65 9790 7428 2096 - Kon. Schippersgilde St Jozef met vermelding “JONGER DAN 

JE DENKT” 

Zaterdag 10 Augustus 2024                          

naar Blankenberge 

Dankmis: 10u30 dankms op het Kerkschip 

Teerfeest: 12u00 receptie gevold door het diner in zaal “Ter Delft”.  

De deuren gaan open om 12,00 uur. All-in formule tot 22.00 uur. Voor de leden 120 € - 

voor niet leden 140 €. Inschrijven kan bij onze feestleidsters tot 14 september 2024 bij 

Louisa Van Reeth – tel. 03/665.04.08 en/of Jenny Lobbestal – te. 03/289.71.04 – GSM 

0472/60.22.27 of via email schippersgilde49@gmail.com. Ik stort het bedrag voor 

14/09/24 op BE65 9790 7428 2096 - Kon. Schippersgilde St Jozef met vermelding 

“TEERFEEST 2024” 

Zondag 29 September 2024                          

viert de Gilde 75 Jaar 
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Reis Scheepsboys en Girls Pont Briare 2024  

Het is 9 mei 2024 Hemelvaartdag tijd om met de Scheepsboys en Girls                                               

te vertrekken voor onze 4 daagse reis naar Pont Briare                                                               

Vier tema’s 1: muziek , 2 : scheepvaart  3 : bezoeken 4 : Champangne.                                                                  

Dag 1: Muziek 

Al de ingeschreven leden kwamen rond 6 uur aan, aan de Colruyt in Merksem ook onze 

gids Walter Samey niet veel later was de autobus van Lauwers er, onze chauffeur Marcel 

laat de koffers in, terwijl roept Victor de namen af zodat iedereen rustig de bus op kan en 

bij zijn familie of vrienden kan gaan zitten, om 6.35 uur kunnen we vertrekken, rond 10.00 

uur onze eerste koffie en plasstop.  De chauffeur moet 45 minuten stil staan. We moeten 

rond Parijs maar met een kleine traag rijdende file zijn we er voorbij en komen we op tijd 

12.15 uur aan bij de molen in Dannemois, woonplaats van de France zanger Claude 

François. We worden ontvangen op het domein door een plaatselijke gids zij begint te 

vertellen over de  tennisvelden de prachtige tuin en de watermolen, hij wou het zelfde 

model van zwembad als dat van Elvis Presley en het werd zo gemaakt. In het het muse-

um zijn kostums van zijn optredens die in het dubbel gemaakt zijn kunnen te zien, ook 

zijn verschillende parfums staan er ten toon, van daar gaan we naar zijn kamer waar hij 

zijn muziek en liedjes schreef, Claude François was een perfectionist daarom er werd al-

tijd maar kwaad over hem verteld, maar hij onderhoud wel 130 man met zijn muziek, in 

de molen heeft er ook eens een brand geweest en was er veel beschadigt, na zijn dood 

is het een paar keer veranderd van eigenaar, maar nu is het weer in handen van de fami-

lie en is het ook een restaurant geworden, ook  wij kunnen nog wat soeveniers kopen en 

wandelen dan naar het kerkhof waar een heel groot standbeeld staat  gemaakt door zijn 

Belgische fans. Zijn moeder ligt daar nu ook begraven, iedereen mee op de foto naast 

het beeld van Claude François een mooie herrinering, nog een 

kleine 110 km te doen maar onderweg stoppen we nog even 

aan een sluis waar 3 kanalen bijeen komen en zo komen we 

aan in Pont Briare ons hotel Leclef. Onze gids de Walter gaat 

de sleutels halen en we kunnen naar onze kamer om ons wat 

op te frissen en rond 19.00 uur moeten we een 200 m verder 

wandelen naar het restaurant voor het avond eten we krijgen 

een aperitief, een kir, voorgerecht patee, hoofdschotel een 

steak, en een dessert, en als verrassing nog een fles wit of ro-

de wijn voor 4 personen, het was lekker en 22.30 uur tijd om na 

zo een lange dag te gaan slapen  

 

Dag 2: scheepvaart 

Na een lekkere koffie en ontbijt kunnen we vertrekken voor on-

ze boottocht iedereen blij want we kunnen weer varen , we va-

ren eerst naar een sluis om aan de niet schipper te tonen hoe 

dat het werkt om een sluis in en uit te varen en te schudden 

daarna komen we aan de pont Kanaal waar we over de Loire 
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varen het is hier wel enkel richting en moeten 

even wachten want er komen yachten af en dan 

is het aan ons ten einde draaien we rond en ko-

men we terug gevaren , het is weer voorbij en 

gaan de kerk van Briare eens bezoeken want die 

ligt vol met mozaïeken steentje, het is middag 

wie graag iets wil eten kan dat 13.30 uur we wan-

delen in groep naar het binnenvaart museum les 

2 mariniers een bezoek van 1.30 uur eerst een 

film over de rivier de Loire en dan 5 zalen vol met 

maketten van schepen de pont kanaal en alle 

schippersmatrialen er lag ook een brabantse 

boot , de gidse legt ons uit hoe ze het water naar 

omhoog krijgen om te kunnen schudden om dat 

de vaart over een berg loopt nu met de bus naar 

Rogny les sept ecluse 7 sluizen trapsgeweis ge-

bouwd achter elkaar ligt juist naast het kanaal en 

werkt al lang niet meer mooi om eens te zien , de 

dag is weeral voorbij tijd om te gaan eten en ons beddeke in. 

Dag 3 bezoeken       

Na het ontbijt kunnen we rustig vertrekken naar Bourges we rijden over de landelijke 

wegen en door de grote velden, het is zaterdag en markt in Bourges iets speciaals want 

de markt staat rond de groote vleeshal ieder bezoekt het op zijn eigen tempo , een heel 

mooie vleeshal met heel mooie en propere groenten en vleeskramen, om 12.00 uur rij-

den we naar de katedraal  ook weer iets speciaal met ik weet niet hoeveel zuilen in de 

kerk daarna verteld onze gids nog wat over de kerk van buiten , tijd voor wie het wil om 

iets te eten. De anderen kunnen de oude stad bezoeken met allemaal oude werkmans 

huisje gelijk als in de Elzas. Nu nog een uurtje naar Nevers, maar eerst in Apresmond 

sur Allier hebben we weer een bijzondere sluis een ronde sluis waar in varen en naast 

waar in gevaren zijn is er een 2 sluisdeur om op de rivier te varen uniek nog nooit ge-

zien.  We gaan Bernadette bezoeken we moeten een eindje wandelen want er zijn weer 

geen busplaatsen aan het klooster in de kerk ligt Bernadette opgebaart we wandelen er 

langs en groeten of bidden even zij is 3 maal opgegraven voor ze beslist hebben om 

haar hier te leggen. Einde van de dag wat langer uitgelopen dan verwacht daarom gaan 

we dan pas eten om 19.30 uur weer aperitif wijn voorgerecht hooftschotel en dessert. 

Victor vraagt een groot applaus voor de kok zijn 3 dagen lekker eten,  want deze me-

neer zijn vrouw is overleden en doet de zaak nu helemaal alleen koken serveren en af-

ruimen. Nu weer tijd  om onze valies  in te laden voor het vertrek naar huis. 

Dag 4: Champagne   

Eerst even nog eens lekker ontbijten en dan vertrekken over de autostrade naar Eper-

nay, het is 11.15 uur wat te vroeg om te stoppen maar in Epernay is alles zondags ge-

sloten daarom proberen we hier op de autostrade iets te eten en de chauffeur moet toch 
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weer 45 minuten rusten. We moeten door deze 

mooie druivenvelden van de champangne streek 

rijden tot Epernay hier nemen we de groote bou-

levaar waar al de bekende rijke champagne han-

delaars zittenen met allemaal mooi en chiqe hui-

zen en zo komen we aan bij champagne Mercier 

en dit gaan we bezoeken. Walter de gids zorgt 

voor de tiketten terwijl wij naar het groote cham-

pagne vat staan te zien deze werd gemaakt voor 

de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs, het 

moest 150 km ver getrokken worden door ossen 

na dagen van swoegen door alle dorpen kwamen 

ze aan in Parijs , het vat viel op en iedereen 

praate er over en zo werd Mercier dan wereld be-

roemd. We nemen de lift naar beneden en nemen 

plaats op een treintje om al de gangen door te rij-

den en de champagneflessen te zien liggen om te 

rijpen dit is een gangennet van 100 km onder de 

grond de temperatuur is altijd het zelfde in de winter of in de zomer terug naar boven we 

mogen gaan proeven en krijgen een glaasje champagne. Wie graag een flesje mee wil 

nemen kan er hier één kopen. Terug de autostrade op voor het laatste stuk nog even een 

kleine plasstop onderweg en zo komen weer in Belgie en stilletje aan in Antwerpen zoals 

gewoonlijk aanschuiven aan de Kennedytunnel maar we komen aan in Merksem. Victor 

bedankt de chauffeur Marcel voor de goede servies en ook onze gids Walter Samey  

word bedankt voor de goede uitleg en goede 

samenwerking. De valiezen worden uitgeladen 

iedereen goede dag zeggen en op naar huis 

Bedankt en tot ziens op naar de volgende reis. 

Scheepboys en  Girls                                                                                                            

Voorzitter Victor 
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

 FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 

 

 Scheepvaartgemeenschap- Gent 

    Parochiale Kring –H. Kerst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze beste groeten, 

Monique en Hilaire 

Voor verdere informatie: 

Monique Debruyne - Daes Hilaire 

Aan de Ratte 2 - 9041 Oostakker 

Tel: 09 344 06 77  - GSM M: 0499 11 57 15 - GSM H: 0495 79 91 17 

Email: monique.debruyne1@telenet.be 

NATIONALE SCHEEPVAARTCULTUUR 

25/06/24 14u00 Kaart en teerlingspel 

24/09/24 14u00 Kaart en teerlingspel 

29/10/24 11u00 Warme Beenham 

26/11/24 14u00 Kaart en teerlingspel 

3/12/24 14u00 
Koffie met Sinter-Klaaskoek                 
Kaart-en teerlingspel 

   

 

 

 

Nieuwe locatie: OC De Burggrave - Govermansdreef 38, 9940 Evergem  
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Na het vernielen van het kerkschip van Luik, hadden wij gelukkig nog een twee-
de centrum namelijk de schipperskapel van Eisden. 

Het comité van de schipperskapel was bereid elke maand iedereen te ontvan-
gen en Pater Jehaes, aalmoezenier van Luik en Limburg, zou dan elke maand 

de H. Mis voorgaan. 
Afgelopen jaar werd het een onverwacht succes, dat deed goed. Het was ook 

de gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten. Dus we gaan verder in 
2024 !!!! 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina:  0476 31 46 07 

Brigitte, Sandy, Louis 

J. Jehaes Aalmoezenier - Guy Albrechts 

PS. *Trouwe vrienden van het kerkschip van Luik en ook trouwe vrienden van 

 Nederland enz., vroegen deze oplossing zodat wij elkaar toch nog kun-

 nen ontmoeten in de H. Mis en ook gezellig daarna. 

 Misintenties kunnen aangevraagd worden bij de Pater: 0475 28 84 67  

MET HOOP OP ZEGEN 

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen 

 Pater Jehaes blijft beschikbaar voor de schippersbevolking 

  (en anderen) als hij zou kunnen helpen Tel.: 0475 28 84 67 

BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN  

HET KERKSCHIP VAN LUIK 

2024    

Zo 7 jul 10u30 H. Mis  

Zo 4 aug 10u30 H. Mis  

Zo 1 sep 10u30 H. Mis  

Zo 6 okt 10u30 H. Mis  

Zo 3 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen 

Zo 1 dec 10u30 H. Mis  
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INFORMATIE 

REDACTIERAAD 

 

P. Jozef Jehaes, Hoogstraat 56, 3730 Hoeselt  0475 28 84 67 

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef 

Haven 25A, 2030 Antwerpen  03 568 63 73 

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge  050 67 31 29 

Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbestal, Sijsstraat 15/102, 2170 Merksem  

 0475 77 29 25 - 03 289 71 04 

Email: onsroer@telenet.be - eddy.munghen@telenet.be 

 

SCHIPPERSCHOLEN 

 

• Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103        03 219 59 30 

• C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy      085 27 37 21 

• Andenne, Rue de l’Hôpital 3         085 71 04 40 

• Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek    02 734 19 05 

• Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen 089 76 45 50 

• GO Internaat, Hofbilkstraat 21, 9940 Evergem     09 216 44 94 

• GO Einstein(Basis), Hofblikstraat 21, 9940 Evergem   09 216 44 95 

• KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen    03 570 97 30 

• Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten    03 658 45 15 

• Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem      03 353 61 89 

• Antoing, Rue Philipart 8          069 25 33 00 

 

Ligplaats kleuterklas 

• De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen    03 541 45 72 

mailto:onsroer@telenet.be
mailto:eddy.munghen@telenet.be
mailto:eddy.munghen@telenet.be

