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ONS ROER - SCHIPPERSBODE 
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JAARGANG 6 - EDITIE 3 -  APRIL 2024 

Lente: Vormsels en Eerste Communie  

komen er aan … 

Elke cultuur kent zijn overgangsriten; een manier om 

stappen vooruit in het leven te zetten. Eerste Commu-

nie en Heilig Vormsel zijn gelegenheden waar geuit 

wordt dat kinderen willen groeien in geloof. In het Doop-

sel engageren de ouders zich Gods liefde voor hun 

kinderen vrij spel te geven. Met de Eerste Communie 

drukken zij opnieuw hun liefde uit door hun kinderen te 

laten deelnemen aan de Eucharistie. Bij de Eerste 

Communie nemen de kinderen voor het eerst volwaar-

dig deel aan de eucharistie. Het is de eerste keer dat ze 

de Communie ontvangen. Dit is een grote stap in hun 

geloofsopvoeding. Door een kind zijn Eerste Commu-

nie te laten doen, drukken de ouders uit dat ze het 

kind verder willen laten groeien in het christelijk ge-

loof.  

Velen weten niet meer wat nu precies het verschil is 

tussen de Eerste Communie, Vormsel en een lente-

feest. De Eerste Communie is de eerste eucharistievie-

ring van een kind. Tijdens de viering danken de kin-

deren God dat Jezus zijn leven voor hen gegeven heeft.  

Het Vormsel is net als het Doopsel en de Eerste Com-

munie een sacrament uit de rooms-katholieke kerk. Tij-

dens het Vormsel ontvangen kinderen van ongeveer 11 

tot 16 jaar de kracht van de Heilige Geest, zodat hun 

geloof gesterk twordt. Anders dan de Eerste Communie 

en het Vormsel is een lentefeest geen christelijke vie-

ring. Een lentefeest wordt namelijk gegeven door kin-

deren die geen Communie doen, maar wel graag ook 

hun overgangsrite vieren en daarbij een feest willen ge-

ven.  

Paul Renders,  

minderbroeder ofm 

Aalmoezenier  

Rijn- & Binnenvaart  

Antwerpen 
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Net zoals in de eerste eeuwen van het christendom is het Vormsel ook vandaag 

nog het sacrament van de Geest, waarbij wij Gods Geest afsmeken over onze 

vormelingen, en zij door zalving gesterkt worden om als begeesterde mensen ver-

der door het leven te gaan. Dat is het Vormsel kort samengevat: wij bidden om 

Gods geest, en hopen dat Hij hen mag begeleiden op hun weg naar volwassen-

heid. 

Wat de ouders, peter en meter beloofd hebben bij het Doopsel, dat doen de vor-

melingen nu zelf. Net zoals de ouders en alle aanwezigen bij het Doopsel, spre-

ken zij nu zelf hun geloof uit in Vader, Zoon en Geest.  

En wat met de “Plechtige Communie” dan? “Plechtige communie” is een woord 

dat in de volksmond wel overleeft, maar het gaat over het Vormsel. Vroeger deed 

men zijn Plechtige Communie en de dag erna of ergens in de week: het Vormsel. 

Nu krijgt het Vormsel als sacrament volop de aandacht. 

De Eerste Communie en het Vormsel zijn dus belangrijke momenten in het leven 

van een kind, en spelen een cruciale rol. Hierbij zijn er belangrijke verantwoorde-

lijkheden die ouders op zich nemen: 

Ouders worden verondersteld het kind te begeleiden op hun geloofsweg, niet al-

leen door het naar catechese te brengen, maar ook door samen eens te bidden, 

de Bijbel te lezen en te praten over het geloof. Sinds het Doopsel hebben ouders 

zich geëngageerd om het kind te begeleiden in zijn geloofsgroei. De Eerste Com-

munie is natuurlijk niet het einde, maar een levenslange verbintenis met Christus, 

omdat het door de Eucharistie is dat het geloof wordt versterkt. 

  Het Vormsel voltooit het werk van het Doopsel en versterkt de zeven gaven van 

de Heilige Geest. Ouders kunnen hun kind begeleiden in hun spirituele groei, hen 

helpen het geloof te begrijpen en te leven. 

Hieronder nog een paar gedichtjes … En bij deze gelegenheid heel veel dank aan 

onze catechisten: de Zusters van Don Bosco, de directie van het schippersinter-

naat en school in Wijnegem, en medewerksters! 

Alvast een mooie en innige viering van Communie of Vormsel! 

Paul Renders ofm Aalmoezenier Binnenvaart 

 

Je communie doen. 

Dat wilde je heel graag. 

Je kiest dan echt voor Jezus. 

Een grote stap vandaag! 
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OVERLIJDENS 

Het eten van het brood, 

zo samen met heel velen, 

die allemaal dit feest 

graag met jou willen delen! 

 

Maria Riksten-Brouwer 

“Met een rugzak vol dromen begin je aan een lange tocht. 

En als niet alles uit zou komen, twijfel niet, houd die rugzak aan:  

Want het vormsel is een sacrament, waar God de vormeling heel nabij is. 

De vormelingen krijgen de kracht om te getuigen van Gods liefde en blijvende zorg 

voor de mensen. 

Zo worden zij steeds meer beeld van God.” 

François ‘Swa’ Willaert, echtgenoot van Patricia Lenders. Varende 

van m/s Chrida, manusje van alles bij KFC Brasschaat. Geboren op 

12 september 1965 en overleden op 1 maart 2024. Swa is voor al-

tijd... echtgenoot van Patricia, papa van David, Christoph & Sarah, 

zoon van Leonard † en Liliane.  Het afscheid van Swa zal plaatsvin-

den in de Onze - Lieve - Vrouw van Smartenkerk te Merksem op za-

terdag 9 maart 2024, om 10.30 uur. De urne van Swa zal, aan boord 

op de Chrida, een bijzondere plaats krijgen.  

Celina Van de Walle, echtgenote van François Buytaert. Geboren 

op 23 november 1933 en overleden op 14 maart 2024. Celina is 

voor altijd... echtgenote van François Buytaert, mama van Danny 

Buytaert en Fabienne Meskens, Chantal Buytaert. Pit van Tysha Dil-

len Rani Dillen en Siar Saber, Isa Saber. Het afscheid van Celina 

heeft plaats in onze stadsaula Sereni/Eilandje op vrijdag 22 maart 

2024, om 11.00 uur. De asverspreiding heeft aan sluitend plaats op 

de verspreidingsweide van de begraafplaats Merksem, Zwaantjeslei 

101.  

Françoise ‘Coiske’ Van Drom, weduwe van Georges Quaege- 

beur. Schipperin op rust van het m/s Rabello. Geboren te Hamme 

op 1 maart 1926 en overleden te Antwerpen op 18 maart 2024. 

Françoise is voor altijd… mama van Vera Quaegebeur en Daniel † 

Maldrie, meme van Philip † Maldrie. Het afscheid van Françoise zal 

plaatsvinden in de aula van Hof Ter Delft te Ekeren op woensdag 27 

maart 2024, om 11.00 uur. De urne van Françoise zal, op een later 

tijdstip, aan het water toevertrouwd worden. 
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Alexander 'Sander' Van Aeden, weduwnaar van Jeanine De Wit, 

echtgenoot van Irène Brunson. Gepensioneerde van de Havenkapi-

teinsdienst. Medewerker van Schippers Scheppen Schoonheid. Lid 

van de Kon. Schippersgilde St.Jozef. Geboren op 30 juli 1938 en 

overleden op 20 maart 2024. Sander is voor altijd… echtgenoot van 

Irène Brunson, pa van Chrys Van Aerden en Ivo Vanhille, vava en 

peter van Kevin Vanhille en Eva De Raedt, Naut & June. Kim Vanhil-

le en Boris Faes, Rafaël. Wij nodigen u uit op het afscheid van Sander op dinsdag 26 

maart 2024, om 10.00 uur in de aula van Hof Ter Delft. De urnebegraving heeft aanslui-

tend plaats in het urnenbos van de begraafplaats Merksem, Zwaantjeslei 101. 

Edmond De Koninck, echtgenoot van van Christiane Vanhaecke. 

Geboren te Antwerpen op 15 september 1946 en overleden te Deur-

ne (AZ Monica) op 20 maart 2024. Dit melden u: Christiane Van-

haecke, zijn echtgenote. Stefan De Koninck en Caroline Coesemans 

Tijs, Stien. Vicki De Koninck en Joan Oris, zijn kinderen en kleinkin-

deren. De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitge-

nodigd, heeft plaats op zaterdag 30 maart 2024 om 10 uur in de kerk 

van Sint-Jan Berchmans, de Robianostraat 214 te Borsbeek. Aan-

sluitend heeft de bijzetting van de urne plaats in het urnenpad van de begraafplaats van 

Borsbeek. 

Jean De Grauw, weduwnaar van Marie-Elise Francou. Medewerker van het kerkschip 

Spes-Nostra. Geboren te Antwerpen op 1 mei 1937 en overleden in Lodelinsart op 25 

februari 2024. JeanJean heeft zich énorm ingezet voor het kerkschip "Spes Nostra " in 

Marchienne-au-Pont. Hij werkte mee op alle gebied met de aalmoezenier Philippe De 

Burghgrave. Hij was onderwijzer geweest in de schipperschool in Mont-sur-

Marchienne .Met zijn vrouw, Marie-Elise, hebben zij drie kinderen aangenomen en groot 

gebracht. Hij was de drijvende kracht van het schipperstijdschrift "Au fil de l'eau", Hij was 

de voorzitter van de sociale dienst op het kerkschip.Jaren lang heeft Jean een slepende 

ziekte gehad en moedig gedragen. Hij was ook een vrome man. Namen de Hoofdaal-

moezenier Jos Jehaes. 
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DE LIEFDE IN DE NATUUR 

Het is half mei. We verblijven met een kleine groep in het vroegere opleidingscentrum 

van de Minderbroeders te Oud-Heverlee. De zon werpt haar zachte stralenbundels over 

deze groene en boomrijke omgeving. Deze plaats heeft iets van een hemel op aarde. 

Een deel van onze groep is op wandeltocht vertrokken, anderen zitten links en rechts 

verspreid op het domein. Ik lig lui onderuitgezakt in een tuinstoel met een vouwstoeltje 

onder mijn voeten. Soms ben ik graag even alleen. Ik hou niet zo erg van die Armand 

Pien-gesprekken over het weer. En als ik alleen ben heb ik het gevoel dat ik even boven 

mijn gewone denken kan uitstijgen. 

Maar twee sjilpende mussen trekken mijn aandacht. Het mannetje sjilpt er op los, doet 

rondedansjes, vleugelbewegingen en tracht zo de aandacht van het vrouwtje te trekken. 

Zij houdt hem met haar kleine oogjes scherp in de gaten, maar doet alsof ze hem niet 

ziet. Het is een onderdeel van het minnespel dat we ook deels bij mensen terugvinden. 

Wat verder staat een pauwhaan met zijn sierlijke groene staartveren te pronken. De min-

der mooie grijse pauwhen wandelt gewoon van hem weg of doet tenminste toch alsof. Er 

is geen wind. Het kost hem vermoedelijk weinig moeite om zijn veren zou opgericht te 

houden. In een van de bomen rond mij zit een vogel zijn snavel stuk te fluiten. Ik kan 

hem niet zien, maar het zal wel om dezelfde reden zijn. Ook hij jakkert zich af om de 

gunst van "haar" te winnen. 

Rond mij vliegen twee vliegen bijna synchroon en lawaaierig achter elkaar aan en al kan 

ik het verschil niet zien toch weet ik dat zij voorop vliegt en hij achter haar aan. Ze volgen 

gewoon hun natuurlijk Instinkt. Het is me nog nooit zo opgevallen als vandaag, maar lief-

de en liefdesspel zijn in heel de natuur aanwezig. Ja, zelfs bloemen hebben een ge-

slacht. 

De schepper heeft dit samen met de voortplantingsdrang bij ieder van ons ingebouwd om 

de soort in stand te houden. Maar een opoffering Is het zeker niet want we krijgen er zo 

enorm veel voor terug. Het geluksgevoel dat het in ons opwekt is met niets anders te ver-

gelijken en grandioost 

Denise is plots naast me opgedoken. "Het is tijd om te gaan eten" zegt ze. "Ik kom u ha-

len ... Heeft u wat gerust?" 

"Ja, absoluut" 

Onderweg wandelen we een jong koppeltje voorbij. Ze houden hun armen om mekaars 

middel. Steeds valt het me op dat In de dierenwereld het mannetje het mooiste is en dit 

blijkt bij mensen net andersom. Of zie ik dat alleen maar zo? 

Om mij te vergewissen bekijk ik het jonge meisje en mijn vrouw en nu 

weet Ik het zeker: vrouwen zijn een stuk mooier dan mannen. 

 

             A.Duwel 
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 

Missen mogen ook op de dag zelf worden gevraagd aan Pater Paul 

Beste oud-studenten, 
 
Het is alweer een paar jaartjes geleden, maar we hebben op-
nieuw een datum… 
 
Zaterdag 21 september om 13.30u gaan de deuren open op het 
Kerkschip van Antwerpen.  
Om eerst gezellig bij te kletsen, herinneringen op te halen. Daar-
na vanaf 18.00u voor  
wie inschrijft te genieten van een heerlijk-verassings-buffet.  
Dit alles voor de prijs van 35.00€ (excl. drank). 
Wie enkel komt om iets te drinken, hoeft niet in te schrijven. 
 
Inschrijven kan tot 1 september bij: Taverne Kerkschip per telefoon 03/482.02.82 
of via mailadres: feestzaalkerkschip@gmail.com  
(inschrijven is pas compleet als de centjes op de rekening staan)   
 
We hopen opnieuw op een talrijke opkomst zoals de vorige edities. 
 
Rita, Philomene en Christiane 

REUNIE HOBOKEN 

7/04/2024 10u30        

14/04/2024 10u30        

21/04/2024 10u30        

28/04/2024 10u30        

         

5/05/2024 10u30        

12/05/2024 10u30        

19/05/2024 10u30        

26/05/2024 10u30 SCHIPPERSBEDEVAART SCHERPENHEUVEL 

  Geen mis op het Kerkschip   

         

2/06/2024 10u30        

9/06/2024 10u30        

16/06/2024 10u30        

23/06/2024 10u30 50 ste verjaardag van Monique op 27 juni         

   en voor familie Beerens en van Sommeren 

30/06/2024 10u30        
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

Een beroemde school, berucht om zijn afkortingen worden er letterwoorden gemaakt 

van de belachelijkste dingen. Wellicht kent niemand ze allemaal. 

Tijdens de les om schipper te worden heeft een van de cursisten daar handig gebruik 

van gemaakt. 

Alle lessen waren verplicht. Alleen met een gegronde reden, mocht een leerling-

schipper een les verzuimen. Hij moest dan een formulier invullen en laten ondertekenen 

door de betreffende lesgever. 

Toch lukte er een leerling in om een week lang afwezig te blijven.  

“ Een week vrij in verband met I.S.A.” schreef hij op zijn formulier als reden van ver-

zuim. 

De leraar die niet alle afkortingen kende, dacht dat het wel goed zat. Maar na die week 

ging hij toch eens informeren bij de collega’s. Er was niemand die de afkorting I.S.A. 

kende. Het dan maar vragen aan de leerling zelf, die bekende: “INHALEN SLAAP ACH-

TERSTAND!” 

Acteur? Is de man die iedereen wil zijn, behalve zichzelf. 

Afbetaling? Iets wat de maanden korter en de jaren langer maakt! 

Aarde? Vaste substantie, waar vooral zeezieken worden toe aangetrokken. 

Moderne tijden!  

“Kan ik juffrouw Katrien spreken?” “Nee, die leert paardrijden!” 

“Kan ik juffrouw Beatrijs spreken?” “Nee, die is naar de dansles!” 

“Kan ik dan juffrouw Brigitte spreken?” “Nee, die is gaan fietsen!” 

“Kan ik dan hun moeder even spreken?” “Die is wel aan boord, maar die moet straks 

gaan varen! En nu moet ze nog eten koken tegen dat de drie dochters aan boord ko-

men.” 

Marc en Louise zijn zes weken gehuwd en het is vlammende ambras in huishouden. Ze 

zitten samen aan tafel en van colère gooit Marc een bord door het open raam. Louise 

gooit het bestek naar buiten, gevolgd door het bestek van Marc. Louise wil niet onder-

doen en ook haar bord gaat door het raam! Op dat moment komt het dienstmeisje bin-

nen met de soep en ziet dat alles van tafel gegooid is. Zij gaat voor het raam staan en 

gooit de soepkom naar buiten. “Maar Sofie, zegt Marc, waarom doet ge dat?” “Meneer, 

zegt Sofie, ik dacht dat jullie rustig buiten wilden eten!” 

Definitie van bekwaamheid? Dat wat je in staat stelt de top te bereiken als je geen fami-

lie van de baas bent. 
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AGENDA 

DATUM UUR REDEN 

za 6 apr 10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

wo 10 apr  14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

zo 14 apr  15:00 - 17:30  SCHIPPERSGILDE “Achter de schermen” EWT-THEATER Deurne  

zo 14 apr  17:45 - 21:00  SCHIPPERSGILDE: Kaas en wijnavond - Taverne 't Kerkschip 

za 20 apr  16:00 - 01:00 SCHEEPSBOYS: Crazy Crew playback show 

  Waar: Taverne 't Kerkschip, Houtdok-Noordkaai 25, 2030 Antwerpen, België 

wo 24 apr  14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

   

za 4 mei  10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

wo 8 mei  14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

do 9 mei tot zo 12 mei  SCHEEPSBOYS: 4 daagse “Pont Canal van Briare” 

do 9 mei   O.L.H. Hemelvaart 

zo 19 mei   Pinksteren 

wo 22 mei  14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

zo 26 mei  SCHIPPERSBEDEVAART SCHERPENHEUVEL 

   

za 1 jun  10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

wo 5 jun  14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

wo 12 jun   SCHIPPERSGILDE: Gildereis 

wo 19 jun  14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

wo 26 jun tot wo 10 jul  Paplo: zomerverlof 

zo 30 jun  0800  - 22:00  SCHEEPSBOYS: Autozoektocht 

   

wo 3 jul  14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

vr 5 jul tot vr 12 jul  REISVRIENDEN: 8 daggse Culinair Zwarte Woud VOLZET 

za 6 jul  10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

wo 17 jul  14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

wo 31 jul  14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

   

za 3 aug  10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

wo 14 aug  14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

do 15 aug   O.L.V. Hemelvaart 

wo 28 aug  14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

   

za 7 sep  10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

wo 11 sep  14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

wo 25 sep  14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

zo 29 sep   SCHIPPERSGILDE: 75 jaar Teerfeest 
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem  

Tel.: 03 231 93 26 

BE65 9790 7428 2096 (Feestrekening) 

Gildereis: DIAMANT 

Beste Leden, 

Dit jaar gaat onze gildereis door op WOENSDAG 19 JUNI 2024  en rijden we richting 

Nijlen. 

We brengen een bezoek aan het diamantencentrum waar we ontvangen worden met 

een lekkere kop koffie. Een van de ervaren gidsen neemt ons mee door het centrum en 

de slijperij en vertelt fascinerende verhalen over de regio en krijgen we een demonstra-

tie door een slijper of snijder. Zo leren we alles over de koning van de edelstenen. 

In de namiddag brengen we een bezoek aan een ginstokerij. Tijdens de rondleiding krij-

gen we hier de productieruimte en het proeflokaal te zien en krijgen we info over hoe de 

alcohol gestookt wordt Bovendien mogen we ruiken en proeven van de grondstoffen, 

tussenproducten en natuurlijk de afgewerkte dranken. We krijgen een 8-tal proevertjes 

en het proefglaasje mogen we meenemen. Laat het feest maar beginnen. 

Programma: 

Een lekkere kop koffie 

Bezoek aan het diamantencentrum 

3 gangenlunch 

Namiddag bezoek aan ginstokerij  met proevertjes 

Koffie en broodjes voorzien op het Kerkschip 

Deelnameprijs: 

De bijdrage per persoon bedraagt: 78 € voor de leden – 94 € voor niet leden. 

Hierin is begrepen: bus, bezoek diamantencentrum, middagmaal, bezoek ginstokerij, 

avondmaal. 

Nu enkele richtlijnen voor deze dagreis: 

8,30 uur vertrekken we met de bus aan het Kerkschip. 

Opgelet: de parking aan het Kerkschip is wel gesloten, mogelijk parkeren aan de villa 

of in de omgeving; 

Voor deze dagreis zijn de plaatsen beperkt, dus wie eerst inschrijft is erbij, want vol is 

vol bellen kan naar onze feestleidsters: 

Louisa Van Reeth, Biartlei 99, 2950 Kapellen – tel. 03/665.04.08. Jenny Lobbestal, Sijs-

straat 15/4, 2170 Merksem – tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27 of via e-mail: 

schippersgilde49@gmail.com 

De verschuldigde bijdrage kan betaald worden via overschrijving op de bankrekening 

BE65 9790 7428 2096 met de vermelding “Feestreis diamant”” en het aantal personen, 

nadat u eerst telefonisch heeft ingeschreven. 



 12 

49
ste

 Nationale Schippersbedevaart naar Scherpenheuvel op zondag 26 mei 2024 

 

Busreis programma 

 

08u45: vertrek bus Carrefour Schoten (achter parking Pizzahut/Inno)  

     

 10u30: samenkomst aan de Basiliek  in Scherpenheuvel. Zij die met de auto komen, kunnen hier aansluiten. 

 

 11u00: Plechtige H.Mis voorgegaan door de schippersaalmoezenier, opgeluisterd 

    door “Ons Koor”. 

     Vlaggen vooraan plaatsnemen a.u.b.! 

 

 12u30: Gezamenlijk middagmaal, 3 gangenmenu + tas koffie/thee 

 

 16u00: verzamelen voor de basiliek om vandaar uit met vlaggen op kop, in groepen 

                       De rozenkr ans aan te vangen, onder leiding van de aalmoezenier. 

    (Korte ommegang rond de Basiliek is ook voorzien) 

 

 Daarna vrije tijd in Scherpenheuvel tot 18u00. 

 

 18u30: vertrek huiswaarts. 

 

 Inschrijven 

Bij Eddy en Jenny Munghen-Lobbestal, Sijsstraat 15/4, 2170 Merksem 

 Tel 03 289 71 04 – GSM Eddy 0475 77 29 25 – GSM Jenny 0472 60 22 27 

 of per email: Jenny.lobbestal@telenet.be 

  

 Deelnameprijs voor autocar en middagmaal is  40 € per persoon. 

 Prijs ENKEL voor autocar is 17 € per persoon. 

 Prijs ENKEL MIDDAGMAAL is 26 € per persoon 

 

 Te storten op bankrekening: BE65 9790 7428 2096 – Kon. Schippersgilde St Jozef       

 Vul onderstaand strookje in, stuur het op of geef het af eventueel samen met het bedrag aan  

 Eddy of Jenny voor 17 mei 2024. U bent pas ingeschreven als u betaald hebt. 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

nschrijvingsformulier Scherpenheuvel 26 mei 2024 

 Ons gezin (naam+voornaam) ………………………………………………………………. 

 Autobus/middagmaal …….…….. volwassenen aan 40€ per persoon =  ……… 

           Enkel autocar        …….…….. personen aan 17 € per persoon =   ..…….. 

 Enkel middagmaal    …………… personen aan 26 € per persoon =   ………. 

 Betaald contant:    .................. € aan …………………………………………. 

  

Welkom aan iedereen. 

Maria Beware Al Die Varen! 
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NATIONALE SCHEEPVAARTCULTUUR 

Nationale Scheepvaartcultuur vzw organiseert   

"FLUVIAL FOUTE PARTY" 
Dans en plezier zoals vele zich nog herinneren 

 

• DJ - Extra gastoptreden - Héél véél Nostalgie 

• ZATERDAG 27 APRIL 2024  

• Zaal Debruggrave te Evergem - allen welkom  

   AANVANG:  20u30 

   INKOM:  15 € 

Hopelijk zien wel elkaar, we kijken er alvast naar uit 
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

 FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 

 

 Scheepvaartgemeenschap- Gent 

    Parochiale Kring –H. Kerst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze beste groeten, 

Monique en Hilaire 

Voor verdere informatie: 

Monique Debruyne - Daes Hilaire 

Aan de Ratte 2 - 9041 Oostakker 

Tel: 09 344 06 77  - GSM M: 0499 11 57 15 - GSM H: 0495 79 91 17 

Email: monique.debruyne1@telenet.be 

 

 

 

25/06/24 14u00 Kaart en teerlingspel 

24/09/24 14u00 Kaart en teerlingspel 

29/10/24 11u00 Warme Beenham 

26/11/24 14u00 Kaart en teerlingspel 

3/12/24 14u00 Koffie met Sinter-Klaaskoek                 
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Na het vernielen van het kerkschip van Luik, hadden wij gelukkig nog een twee-
de centrum namelijk de schipperskapel van Eisden. 

Het comité van de schipperskapel was bereid elke maand iedereen te ontvan-
gen en Pater Jehaes, aalmoezenier van Luik en Limburg, zou dan elke maand 

de H. Mis voorgaan. 
Afgelopen jaar werd het een onverwacht succes, dat deed goed. Het was ook 

de gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten. Dus we gaan verder in 
2024 !!!! 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina:  0476 31 46 07 

Brigitte, Sandy, Louis 

J. Jehaes Aalmoezenier - Guy Albrechts 

PS. *Trouwe vrienden van het kerkschip van Luik en ook trouwe vrienden van 

 Nederland enz., vroegen deze oplossing zodat wij elkaar toch nog kun-

 nen ontmoeten in de H. Mis en ook gezellig daarna. 

 Misintenties kunnen aangevraagd worden bij de Pater: 0475 28 84 67  

MET HOOP OP ZEGEN 

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen 

 Pater Jehaes blijft beschikbaar voor de schippersbevolking 

  (en anderen) als hij zou kunnen helpen Tel.: 0475 28 84 67 

BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN  

HET KERKSCHIP VAN LUIK 

2024    

Ma 1 apr 15u00 H. Mis Paasmaandagviering 

Zo 26 mei 11u00 Schippersbedevaart Scherpenheuvel - H. Mis in Basiliek   

Zo 7 jul 10u30 H. Mis  

Zo 4 aug 10u30 H. Mis  

Zo 1 sep 10u30 H. Mis  

Zo 6 okt 10u30 H. Mis  

Zo 3 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen 

Zo 1 dec 10u30 H. Mis  
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INFORMATIE 

REDACTIERAAD 

 

P. Jozef Jehaes, Hoogstraat 56, 3730 Hoeselt  0475 28 84 67 

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef 

Haven 25A, 2030 Antwerpen  03 568 63 73 

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge  050 67 31 29 

Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbestal, Sijsstraat 15/4, 2170 Merksem  03 289 71 04 

Email: onsroer@telenet.be - eddy.munghen@telenet.be 

 

SCHIPPERSCHOLEN 

 

• Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103        03 219 59 30 

• C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy      085 27 37 21 

• Andenne, Rue de l’Hôpital 3         085 71 04 40 

• Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek    02 734 19 05 

• Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen 089 76 45 50 

• GO Internaat, Hofbilkstraat 21, 9940 Evergem     09 216 44 94 

• GO Einstein(Basis), Hofblikstraat 21, 9940 Evergem   09 216 44 95 

• KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen    03 570 97 30 

• Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten    03 658 45 15 

• Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem      03 353 61 89 

• Antoing, Rue Philipart 8          069 25 33 00 

 

Ligplaats kleuterklas 

• De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen    03 541 45 72 

mailto:onsroer@telenet.be
mailto:eddy.munghen@telenet.be
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