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ONS ROER - SCHIPPERSBODE 

Nieuwsbrief 
JAARGANG 3 - EDITIE 3 - APRIL 2021 

Woord bij Pasen 2021. 

Wie had gedacht dat we na een jaar nog eens met dat 
virus zouden zitten? Tweemaal Pasen in mineur. Want 
toen gingen de coronacijfers opnieuw de verkeerde kant 
uit ... en kwam er een ‘Paaspauze’. 
En toch: Pasen betekent: schoon schip maken met het 
verleden, open staan voor de dagen die komen en je 
richten op het nieuwe leven.  
Volgelingen van Christus horen echte PAASMENSEN te 
zijn! 
En Paasmensen zijn geen zwartkijkers, kaarsendompers 
of kribbebijters. 
 
Paasmensen zien;  
verder dan de agressie en het elk voor zich.  
Zij zien tekenen van verrijzenis.  
Zij zien dat de dode niet dood is  
maar enkel maar uit het gezicht verdwenen,  
zij zien dat het kruis van gisteren,  
het vechten tegen de ontmoediging, tegen het virus, zijn 
betekenis had. 
  
Paasmensen staan op  
uit het graf van hun angsten, uit de wonden en frustraties 
van het verleden.  
Zij staan op tegen alles wat leven tegenhoudt, kapot 
maakt, 
wat mensen minder mens maakt. 
Zij staan op om engel te zijn;  
een engel die de steen wegrolt  
die op het leven van medemensen drukt,  
die, waar mensen op een dood punt zitten,  
nieuw leven mogelijk maakt,  
die met een warm hart nabij is,  
zo nabij als God.  
Die mensen een hart onder de riem steken, 
Die kunnen zeggen: “Bedankt!” of “Proficiat” of “´t Was 
goed!” 
   
Paasmensen gaan op weg.  
Mensen van de Weg, zo werden de kristenen eertijds ge-
noemd.  

Paul Renders,  

minderbroeder ofm 

Aalmoezenier  

Rijn- & Binnenvaart  

Antwerpen 
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Hun weg heet: breken en delen, doen wat Jezus heeft gedaan,  
zijn woord verder spreken,  
zijn gebed verder bidden.  
Ja, Jezus' weg is niet doodgelopen,  
hij loopt door in zoveel paasmensen tot op van-
daag.  
Door Zijn Geest bezield,  
weten zij zich gezonden  
om aan verblinde mensen het zicht te geven,  
om verlamde mensen weer te doen lopen,  
en monddoodgemaakte mensen stem te geven. 
 
Ruddy Pareyns schrijft: “Geheel anders dan de lichtzinnige uitbundigheid omwille 
van het succes is de innerlijke vreugde, omdat Gods liefde daadwerkelijk uitkomst 
biedt. Deze innerlijke vreugde noemen we de Paasvreugde. Het geeft kracht aan 
de verkondiging van de Blijde Boodschap door de leerlingen, ondanks vervolgin-
gen. Het geeft vrede in het hart van de leerlingen, ondanks haat en geweld. Het 
geeft medelijden met hen die reeds hun gehele leven lijden: bezetenen, lammen 
en kreupelen. Zoals de eerste leerlingen te Jeruzalem, zo mogen ook wij deze 
Paasvreugde – tot vreugde van allen – verder uitdragen.“  

Een zalig paasfeest, want Christus is verrezen. 
Dat het licht van Christus moge schijnen in jouw hart. 

Dat het licht van Christus moge schijnen in onze schippersgemeenschap. 
Dat het licht van Christus moge schijnen in onze wereld. 

 
Genegen, Paul Renders ofm., aalmoezenier Binnenvaart, Antwerpen 

 
 

Milou MAES, dochtertje van Olivier  en Laurence Behiels werd  geboren op 31 au-
gustus 2020 en gedoopt aan boord van het kerkschip op 20 maart 2021.  
Peter: Maas Kevin.   Meter: Behiels Tatiana. 
 
Lars DE WINTER, zoontje van Lorenzo en Kelly Vermaesen, werd  geboren op 10 
januari 2021 en gedoopt aan boord van het kerkschip op 26 maart 2021.  
Peter: De Winter Marco. Meter: Vermaesen Aïssa.  M/S Lazaro 

 
 
 

Edmond Van Damme is sinds kort verhuist naar: 
“Het Gouden Anker”  
Binnenvaarstraat  50 
kamer 218  
2000 Antwerpen 

DOPEN 

ADRESWIJZIGING   
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Maria Houben, weduwe van Frans Vandenbroeck. Oud-varende 

van m/s Waterpolo zij werd geboren te Namen op 26 maart 1923 

en overleden te Ranst op 14 februari 2021. Haar kinderen, Ray-

mond en Stella Vandenbroeck – Willems, Willy en Emmy Vanden-

broeck – Turneer, Patrick † Vandenbroeck. Zijn klein en achter-

kleinkinderen, Ludo en Ingrid De Groef – Vandenbroeck, Lucas, 

Yelina. Daniël en Ilse Vandenbroeck – Van Goethem, Ruben, Emma. Matthias en 

Nancy Olislagers – Vandenbroeck, Jack, James. Frederik en Lydia Van Hove – 

Vandenbroeck. De afscheidsviering had plaats gehad in de parochiekerk van 

O.L.Vrouw te Wijnegem gevolgd door de asverstrooiing op de verspreidingsweide 

van de begraafplaats van Wijnegem in intieme kring. 

Elly Clement, levenspartner van François De Vree. Schipperin 

van de plezieboot Tyl. Zij is geboren te Budel (NL) op 30 decem-

ber 1935 en overleden te Deurne op 25 februari 2021. Haar plus-

kinderen en kleinkinderen, Fernand en Marina De Vree – Houben 

en zijn dochter. Louis en Diane Lecroart – De Vree, kinderen en 

kleinkinderen. Haar zussen, broers, schoonbroers en schoonzus-

sen. De afscheidsplechtigheid in het rouwcentrum Ceulemans, 

gevolgd door de bijzetting in het columbarium van de begraaf-

plaats Ruggeveld in Deurne, plaatsgehad in besloten kring. 

René Gysels en Julienne De Cleene, Hij is geboren te Antwer-

pen op 24 februari 1935, zij is geboren te Obernau (D) 26 sep-

tember 1944 en beiden overleden te Hoboken op 26 februari 

2021. Dirk en Josiane Van camp – Gysels, Rik en Magda Gysels 

– Vos, Jos en Rosita Deweppe – Gysels, Jean Paul en Francine 

De Zeure – Gysels, Herwig en Grace Gysels – Kizko, hun kin-

deren klein en achterkleinkinderen. Hun broers en zussen. De uitvaartplechtig-

heid  heeft plaats gevonden in de Sint-Jozef kerk in Hoboken in intieme familie-

kring. René en Julienne werden samen te ruste gelegd op de begraafplaats 

Schoonselhof.  

Jeannette Depooter, weduwe van Gommaar Hellebosch. Oud-

varende van m/s Golgotha. Zij is geboren te Luik op 31 december 

1931 en overleden te Antwerpen op 27 februari 2021. Haar kin-

deren, Eugeen en Marina Hellebosch – Versyp en Adrien Helle-

bosch. Haar klein en achterkleinkinderen, Mario en Bianca 

Braeckman – Hellebosch, Jonas, Thomas en Mathias. Gregory 

en Nelly Courtois – Ysenbaert, Lex en Vince. Haar schoonbroer, 

schoonzus, neven en nichten. Omwille van de coronamaatrege-

len had het afscheid plaats in beperkte kring. 

OVERLIJDENS 
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Raymond Wannyn, weduwnaar van Charlotta Marckx. Oud-
varende van m/s Maremiel. Hij is geboren te Antwerpen op 11 au-
gustus 1921 en overleden te Zoersel op 7 maart 2021. Zijn kinderen 
Norbert en Maria De Roeck – Wannyn en Emiel Wannyn, Zijn klein-
kinderen, Eddy De Roeck, Danny en Claudia De Roeck – Claes-
sens, Ronny en Melina De Roeck – Maloir. Zijn achterkleinkinderen, 
Senne, Amelie, Brian, Britanie. Omwille van de coronamaatregelen 

had de afscheid plaats in beperkte kring en aansluitend te ruste gelegd op de be-
graafplaats van Merksem aan de Zwaantjeslei. 

Bernard Van Leemput, echtgenoot van Jeanne van den Brande. 
Oud-varende van Dianda I & II. Hij is geboren te Schoten op 29 de-
cember   1928 en overleden te Antwerpen op 20 maart 2021. Zijn 
kinderen, klein en achterkleinkinderen, Diana † Van Leemput. Ivan † 
en Marita Demunter - De Koninck, Yentl en Simon, Amber. Björn en 
Petra Demunter - De Wachter, Diesel, Liann. Danny † en Christel 
Van Leemput - Blommaert. Gregory en Iris Van Leemput-Van Dam-

me Mona, Bent. Wesley en Sandy Cap-Van Leemput  
Mathis, Rune. Zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen. In navolging 
van de coronamaatregelen namen we in beperkte kring afscheid. We vertrouwen 
zijn asse toe aan de natuur op de begraafplaats van Schoonselhof te Wilrijk. 

Gerard Van Dessel, echtgenoot van Josephine Van Steen. Oud-
varende van m/s Gustave. Geboren te Bouchain (FR) op 26 fe-
bruari 1924 en overleden te Antwerpen op 27 maart 2021. Zijn 
kinderen Alfons en Patricia Van Dessel - Carron. Zijn kleinkin-
deren Gwen en Eva Van Dessel - Das, Sven † Van Dessel. Zijn 
neven en nichten. De afscheidsplechtigheid had, door beperken-
de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, in alle intimi-
teit plaats gevonden 

 
 
Sylviane Vandorme, oud-varende van m/s Il-Silenzio. Zij is gebo-
ren te Rosendael (FR) op 5 juni 1947 en overleden te Brasschaat 
op 9 maart 2021. Haar dochter Graziëlla Emans. Haar kleinkin-
deren, Joyce en Christophe, Sam. 
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 

EUCHARISTIE OP KERKSCHIP VANAF 28 FEBRUARI MITS 
INSCHRIJVING VIA GSM VAN P. PAUL  

DATUM  MISSEN - momenteel 15 personen per Eucharistie 

   

4/apr 
 Pasen 

 Monique Beerens, familie Beerens en van Sommeren 

11/apr   

18/apr   

25/apr   

   

2/mei   

9/mei   

13/mei   

16/mei  O.L.H. Hemelvaart 

23/mei   

30/mei   

   

 

EERSTE COMMUNIE 2021 
Deze is gepland op 2 oktober om 10u30 in de kerk van Wijnegem. 

VORMSELVIERING 2021  
Deze is gepland op 11 september om 10u op het Kerkschip. 

http://www.kerkschip-antwerpen.be/index_htm_files/CORONA%20%20EUCHARISTIE%20OP%20KERKSCHIP%20OP%2028%20FEBRUARI%20MITS%20INSCHRIJVING%20OP%20GSM%20VAN%20P.pdf
http://www.kerkschip-antwerpen.be/index_htm_files/CORONA%20%20EUCHARISTIE%20OP%20KERKSCHIP%20OP%2028%20FEBRUARI%20MITS%20INSCHRIJVING%20OP%20GSM%20VAN%20P.pdf
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Wanneer alleen thuis wonen een te grote zorg wordt, biedt  

Het Gouden Anker u graag een nieuwe thuishaven. 
 

Het Gouden Anker is lid van vzw Amate en beschikt over 90 individuele              

rusthuiskamers en 23 assistentiewoningen 
 

Het Gouden Anker is gelegen op  
 ’t Eilandje te Antwerpen, vlak naast het  

Kempisch Dok en op wandelafstand van het 
MAS en de Schelde. 

 
Onze private aangelegde tuin  

is als het ware een oase van rust  
midden in de stad. 

 
Het Gouden Anker biedt haar bewoners een waaier aan faciliteiten : 
 Dagelijkse verzorging 
 Variatie aan animatieactiviteiten 
 Kinesitherapie 
 Kapper & pedicure 
 Pastorale diensten 
 Sociale dienst 
 Eigen keuken met vers bereide maaltijden, ook mogelijk 

voor familie en bezoek 
 Dieetvoeding mogelijk op doktersvoorschrift 
 Private tuin met rechtstreekse toegang 
 Cafetaria  
 

Onze dagprijzen : 

Rusthuiskamer : € 64,04 / dag 

Assistentiewoning 
     -  Standaardflat : € 49,01 / dag 
     -  Hoekflat : € 54,82 / dag  
 

 
Graag meer info of komt u graag een kijkje nemen ? Wees welkom ! 

 

         03/202 88 30 

       info.goudenanker@amate.be  

Graag op afspraak – Mondmasker verplicht – Registratie verplicht 

Het Gouden Anker 

mailto:info.goudenanker@amate.be
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AGENDA 

DATUM UUR ACTIVITEIT LOCATIE 

GEEN ACTIVITEITEN DOOR  

MAATREGELEN CORONAVIRUS 
 

Herdenkingsmis pater Machar en overleden familie 

Herdenkingsmis met familie te Kapellen-Hoogboom, Hoogboomsesteenweg 245 

is uitgesteld naar een latere datum. 
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

 

TWEELINGEN 
Een man die gevoel had voor humor, 
werd vader van een tweeling, twee meisjes. 
Hij liet ze op de burgerlijke stand  
inschrijven onder de namen Kaatje en Duplikaatje. 
Twee jaar later kreeg zijn vrouw weer een tweeling, 
jongens deze keer. De vindingrijke vader schonk hen 
namen: Max en Climax. 
 
BIJ DE PSYCHIATER 
 Dokter, mijn man denkt dat hij een verkeerslicht is. 
 Laten we eens kijken wat we daaraan doen. 
  Breng hem maar binnen 
 Nog even geduld, dokter, hij staat nog op rood. 
 
OP DE RECHTBANK 
De beklaagde is uiterst tevreden over de verdediging 
van zijn advocaat. 
 Hebt u nog iets te zeggen? Vraagt de rechter aan hem. 
 Neen, edelachtbare, ik vraag u alleen om medelijden 
  te hebben met mijn advocaat. 
 
GEZONDHEIDSKUUR 
Een manager die dringend een gezondheidskuur moest 
volgen aan de Middellandse Zee, overleed nauwelijks 
een paar dagen na zijn aankomst. 
Het stoffelijk overschot werd naar huis overgevlogen en 
opgebaard in het funerarium. Een vriendin die hem een 
laatste groet bracht, merkte op: 
 Hij ziet er zo ernstig uit. 
 Ja, antwoordde zijn weduwe, die drie dagen zonder 
  zijn computer hebben hem echt deugd gedaan. 
 
LEUK 
 Weet je, Maarten, zelfs wanneer ik een dommigheid bega, 
  ben ik wel intelligent genoeg om ermee te lachen. 
 Amai, dan moet jij wel een leuk leven leiden zeg! 
 
NOG ERGER 
 De buren vertellen allemaal leugens over mij. 
 Zwijg maar, het zou nog erger kunnen zijn. 
 Nog erger? 
 Ja, ze zouden ook de waarheid kunnen vertellen. 
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DE WERELD VANUIT DE STUURHUT GEZIEN 

 
Toen Jan Permus te denken zat.  
Aan al die voorbije jaren.  
Zijn scheepje nog geen motor had.  

De tijd 't van rustig varen 

 

Toen het kanaal een grasdijk had.  
De oevers nog groene bomen.  
Men sturend op het inspit zat.  
Geen stuurstoel om te tronen.  

 
Op de dijken nog een jaagpad was,  
Wal waar men niet mocht meren.  
Met café, winkel op het sas.  
Wat kunnen de tijden keren.  
 

De voerman vöör het paard uitging  
snijdend in 't grote roggebrood.  
Het paard loom in de treklijn hing,  
genietend van wat men bood. 

 
Hoe mens en dier de tijd nam,  
om twee uren te middagmalen.  
Met rustiger door het leven kwam  
met zeer weinig zenuwkwalen. 
 

Hij voelde echt het heimwee komen,  
naar al wat vroeger was geweest.  
Waarvan hij nog alleen kon dromen,  
kauwend, slikkend als een beest.  

 
Want daar ging de sluis al open.  
Hij moest alweer op stap.  
De tijd voor 't eten was verlopen.  
Geen tijd meer voor de pap.  
 

Kon hij weer niet rustig eten,  
zoals anderen om hem heen  
toch mogen we niet vergeten: 
Jan en Trees, .... waren steeds bijeen 

 
A. Duwel  
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Koninklijke Schippersgilde St. Jozef 

Zetel en secretariaat Nieuwdreef 97 bus 5 te 2170 Merksem  

Tel.: 03/231 93 26 

 

GEEN ACTIVITEITEN DOOR  

MAATREGELEN CORONAVIRUS 
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 

 

GEEN ACTIVITEITEN DOOR  

MAATREGELEN CORONAVIRUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor verdere informatie: 

Monique Debruyne - Daes Hilaire 

Aan de Ratte 2 

9041 Oostakker 

Tel: 09 344 06 77 

GSM M: 0499 11 57 15 

GSM H: 0495 79 91 17 

Email: monique.debruyne1@telenet.be 

Activiteitenkalender  anno  2021 

   

   

di 27 apr 19u00 Kaart –en teerlingspel  

di 25 mei  19u00 Kaart –en teerlingspel  

di 29 jun 19u00 Gezellig en verzorgd buffet voor onze leden. 

di 28 sep 19u00 Kaart –en teerlingspel  

di 26 okt 19u00 Kaart –en teerlingspel  

di  30 nov  19u00 Kaart –en teerlingspel  

di 7 dec 18u00 Verzorgde kaas- en wijn avond 

 20u30 Dansgelegenheid 
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Na het vernielen van het kerkschip van Luik, hadden wij gelukkig nog een 
tweede centrum namelijk de schipperskapel van Eisden. 

Het comité van de schipperskapel was bereid elke maand iedereen te ontvan-
gen en Pater Jehaes, aalmoezenier van Luik en Limburg, zou dan elke 

maand de H. Mis voorgaan. 
Afgelopen jaar werd het een onverwacht succes, dat deed goed. Het was ook 

de gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten. Dus we gaan verder in 
2021 !!!! 

 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina:  0476 31 46 07 

Brigitte, Sandy, Louis 

J. Jehaes Aalmoezenier - Guy Albrechts 

PS. *Trouwe vrienden van het kerkschip van Luik en ook trouwe vrienden van 

 Nederland enz., vroegen deze oplossing zodat wij elkaar toch nog kun-

 nen ontmoeten in de H. Mis en ook gezellig daarna. 

 Misintenties kunnen aangevraagd worden bij de Pater: 0475 28 84 67  

MET HOOP OP ZEGEN 

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen 

 

 Pater Jehaes blijft beschikbaar voor de schippersbevolking  

(en anderen) als hij zou kunnen helpen Tel.: 0475 28 84 67 

BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN  

HET KERKSCHIP VAN LUIK 

Ma 5 apr 15u00 H. Mis Paasmaandagviering 

Zo 2 mei 10u30 H. Mis  

Zo 30 mei 12u00 Schippersbedavaart Scherpenheuvel - H. Mis in Basiliek  

Zo 4 jul 10u30 H. Mis  

Zo 1 aug 10u30 H. Mis  

Zo 5 sept 10u30 H. Mis  

Zo 3 okt 10u30 H. Mis  

Ma 1 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen 

Zo 5 dec 10u30 H. Mis  



 13 

INFORMATIE 

REDACTIERAAD 

 

P. Jozef Jehaes, Hoogstraat 56, 3730 Hoeselt  0475 28 84 67 

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef 

Haven 25A, 2030 Antwerpen  03 568 63 73 

P. Silveer Vermeulen,  Kapucijnenstraat 9, 2240 Herentals  0472 94 82 94 

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge  050 67 31 29 

Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbestal, Sijsstraat 15/4, 2170 Merksem  03 289 71 04 

 

SCHIPPERSCHOLEN 

 

• Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103        03 219 59 30 

• C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy      085 27 37 21 

• Andenne, Rue de l’Hôpital 3         085 71 04 40 

• Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek    02 734 19 05 

• Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen 089 76 45 50 

• Het Molenschip, Vurstjen 33, 9940 Evergem     09 216 44 95 

• Gemeenschapschool, Hofblikstraat 21, 9940 Evergem   09 253 89 02 

• KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen    03 570 97 30 

• Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten    03 658 45 15 

• Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem      03 353 61 89 

• Antoing, Rue Philipart 8          069 25 33 00 

 

Ligplaats kleuterklas 

• De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen    03 541 45 72 


