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OP WEG NAAR PASEN 

Laat ik beginnen met woorden van onze bisschop: 

ñWelke andere ópenitentieô kunnen we dit jaar krijgen dan 

de beproevingen van die pandemie? Het werkt op onze 

zenuwen. We worden het moe. Er duiken nieuwe varian-

ten van het virus op. Het aantal besmettingen loopt op. 

Het aantal dagelijkse doden blijft onrustwekkend stabiel. 

De regering moet harde maatregelen aanhouden. Pro-

testbewegingen kunnen amper de redelijkheid bewaren. 

Kortom, dit is geen óbekoringô, maar een óbeproevingô. De 

nieuwe vertaling van het Onzevader gaat daarover. Niet 

over de verleiding door iets wat mooi is en prettig, maar 

over de beproeving door iets wat ellendig is en godge-

klaagd. Iets waardoor je het vertrouwen in de mens en 

het geloof in God zou verliezen. Iets wat je evenwicht on-

deruithaalt en je kracht ondermijnt. Neen, een andere pe-

nitentie hebben we dit jaar niet nodig. Wat hebben we dit 

jaar wel nodig? Een extra portie innerlijke kracht en 

weerbaarheid. Wat de omgeving ons niet biedt, moeten 

we uit onszelf halen, en uit ons geloof. Het vertrouwen en 

de moed om te doen wat kan. De wijsheid om geen on-

verantwoorde daden te stellen. De zekerheid dat de 

mensheid kan opstaan uit elke crisis en ervan kan leren.ò 

 

Ik laat me even inspireren door het mooie Evangelie van 

de tweede vastenzondag met de Gedaanteverandering 

van de Heer. Waartoe we weer opgeroepen worden is 

dat we ons inwendige land van hebzucht en bezitsdrang, 

en onze zwalpende boten van jaloersheid, agressie en 

ruzie achter ons zouden laten, en zouden optrekken naar 

de berg van liefde en vrede. De berg waar we een stem 

horen die zegt: óDit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie 

Ik mijn welbehagen heb gesteld. Luister naar Hem.ô 

 

Maar we trekken bijlange niet altijd naar die berg, en we 

willen ook bijlange niet altijd luisteren naar die stem. Veel 

liever zwichten we voor de verleidingen van het leven. 

Met als gevolg dat we dikwijls de gedaanteverandering, 

Paul Renders,  

minderbroeder ofm 

Aalmoezenier  

Rijn- & Binnenvaart  

Antwerpen 
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het stralend licht en de glans van de Heer niet zien. Er zijn andere stemmen die 

ons een heleboel voorspoed beloven, maar ons dikwijls opzadelen met een hoop 

ellende. Ellende van ontevredenheid, van hebzucht die niet ingevuld geraakt, van 

problemen met onze medemensen, onze gemeenschap, misschien zelfs met ons 

gezin en onze familie. In deze tijden van pandemie, nog meer dan in andere tij-

den, worden we in de veertigdagentijd opgeroepen om met Jezus mee de berg op 

te gaan en naar Hem te luisteren. We zullen vanop die berg de vele bergen van 

miserie zien waarop zoveel mensen moeten leven. Mensen voor wie Jezus bij-

zonder veel aandacht had: armen, zieken, kanslozen. Met hen willen we broeder-

lijk delen. 

 

In de heerlijkheid van zijn gedaanteverandering blijkt dat Jezus eerst even goed 

de donkere nacht van zijn lijden door moest. Voor ons is dit niet anders. Na de 

woestijn komt de oase, na regen: zonneschijn, na vasten komt feesten. En om 

nog met woorden van onze bisschop te eindigen: ñZo gaan we samen op weg, 

door de woestijn, nog zolang als het moet.ò  

 
 

Met lieve groeten, Paul Renders ofm, aalmoezenier 
 

. 

 

 
In Antwerpen is er een viergeslacht tot stand gekomen: 

Willy Huysmans 

Erwin Huysmans 

Nathan Huysmans 

Liam Huysmans - 22/02/2020 

Meter is Melissa Mahieu en Peter Erwin Huysmans.  

VIERGESLACHT 
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 L®on Hamers, weduwnaar van Maria Brandts. Oud-varende van m/s Le-
marlo, hij werd geboren te Luik op 13 december 1929 en 
overleden te Maasmechelen op 19 januari 2021. Zijn zoon 
Louis Hamers en Rosita Dullaert en bompa van Herwig en 
Isabelle Coch - Hamers en Frank en Valentina Hamers - Sa-
ponaro en zijn achterkleinkinderen. Omwille van de huidige 
omstandigheden mbt. Covid 19 namen wij in strikte beperkte 
kring afscheid van L®on in de schipperskapel van Eisden met 

als voorganger Pater Jehaes. 
 

 Andrea Vanderplas, echtgenote van Pierre Kips. Oud-varende van m/s Ki-
van, zij  werd geboren te Genk op 6 juni 1943 en overleden te 
Gent op 26 januari 2021. Haar ouders zijn Albert (+) en Alber-
tine Vanderplas - De Cock. Haar kinderen zijn Carine en Mar-
cel Kips - Albrecht, Daniel en Ingrid Kips - Bohyn, Eddy en 
Bram Kips - De Kock. Haar klein en achterkleinkinderen. De 
families Vanderplas, Kips en De Cock. De uitvaartplechtigheid 
had plaats in beperkte kring wegens de coronamaatregeling. 

 

 Antoinette Van Hemelrijk, weduwe van Alfons Tas. Oud-varende van m/s 

Mar-Lou, zij werd geboren te Antwerpen 14 november 

1934 en overleden te Merksem op 27 januari 2021. Haar 

kinderen zijn Maria en Antoine Tas - De Beule en Louisette 

Tas. Haar klein- en achterkleinkinderen zijn Jurgen en So-

fie De Beule - Brys, Anne en Rik De Beule, - Delhem, 

Roos, Lis, Naomi en Michel Smet - Van den Broecke, Jenti 

en Wouter Smet - Gernaey. Neven en nichten. De uitvaart-

plechtigheid had plaats in beperkte kring wegens de coronamaatregeling. 
 

 Walter Behiels, weduwnaar van Edithe Willaert. Oud-varende van het m/s 

Bewi, lid van de Kon. Schippersgilde St. Jozef, hij werd ge-

boren te Antwerpen op 1 augustus 1931 en overleed te 

Merksem op 3 februari 2021. Zijn neven en nichten. De af-

scheidsplechtigheid had plaats in de kerk van O. L. Vrouw 

van Smarten te Merksem gevolgd door de as verstrooiing 

op de begraafplaats aldaarΦ  
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